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VOORAF 
 

In deze Tref veel aandacht voor het studentenwerk in verband met het 

komende vertrek van onze studentenwerker. De kerkenraad vindt het van 

groot belang dat het studentenwerk wordt voortgezet, daarom een eerste 

opzet over de plannen om deze continuering te realiseren. Jos van der Kooij 

heeft een portret geschreven van onze vertrekkende bureaucoördinator Elka 

Bak, die zo lang onlosmakelijk verbonden is geweest met onze kerk. Met het 

vertrek van Elka en Tamar is nu de krimp van de staf bijna voltooid. De 

kerkenraad heeft besloten Samuël Strijbis, onze verhuur coördinator, aan te 

stellen als coördinator van de staf om een soepele en efficiënte samenwerking 

te waarborgen. Die taak betreft uitdrukkelijk niet de dagelijkse openstelling en 

de kerkelijke activiteiten, die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad 

en de predikant vallen. Het samengaan van alle kerkelijke, culturele en 

commerciële activiteiten zal door Samuël worden gecoördineerd. 

Aanspreekpunt binnen de kerkenraad is de scriba.  

Verder vindt u in dit nummer verslagen van de Diaconie, de Amnesty-

schrijfgroep, ons winkeltje… en veel meer… kortom: alles wat onze 

Westerkerkgemeente zo rijk en divers maakt. We wensen u veel leesplezier!  
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KERKELIJK LEVEN  

AGENDA KERKDIENSTEN 

 

Datum Tijd Predikant 

 

5 oktober 10.30 Ds. Gerhard Scholte 

Organist: Evan Bogerd 

12 oktober 10.30 Ds. Fokkelien Oosterwijk 

Organist: Evan Bogerd 

19 oktober 10.30 Ds. Herman Koetsveld 

Organist: Evan Bogerd 

26 oktober 10.30 Ds. Herman Koetsveld 

Organist: Evan Bogerd 

Afscheid Tamar Karman 

26 oktober 17.00 Dr. Cristina Pumplun 

Organist: Evan Bogerd 

 

VAN DE PREDIKANT 
 

Het was treffend hoe eenstemmend de deelnemers aan de Bijbelmarathon 

reageerden over wat ze beleefd hadden aan hun deelname als lezer of 

gastvrouw/gastheer. Ik zeg nu wel ‘eenstemmend’, maar het was eerder een 
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gezamenlijk zoeken naar de juiste woorden voor het buitengewone dat werd 

beleefd aan de voordracht van die oeroude woorden. Overigens ook 

tenenkrommende vreselijke woorden, dan weer ontroerend aansprekend. De 

Bijbel is nogal een bundel boekjes ‘naar het leven’, en ja, dan kom je dus alles 

tegen wat een mens maar tegen kan komen: van de krant tot en met het 

eigen persoonlijke bestaan.  

(Ik heb het overigens op mijn ‘verlanglijstje’ staan om daar nog een keer 

nadrukkelijk aandacht aan te geven: aan de Godswoorden in de Bijbel die 

oproepen om ‘de vijand’ of de overtreder van een of ander gebod te doden.) 

 

Ook ikzelf had een vergelijkbare ervaring die verder reikte dan ‘heel bijzonder’. 

Ik las midden in de nacht, afgewisseld door vrouwlief Annemarie, onder meer 

uit de Psalmen, waaronder Psalm 119, zoals bekend de Psalm ‘waar geen 

einde aan komt’ in zijn loftuiting op de betekenis van de Torah, de van God 

gegeven leefregels. Nooit eerder had ik die hele Psalm aan een stuk gelezen. 

Maar al lezend, in de verder zo indrukwekkende nachtelijke leegte van de 

Wester, drong zich deze merkwaardige gedachte aan me op: als ik op dit 

moment nu omval, dan is dat natuurlijk best jammer natuurlijk. En die 

gedachte ging verder met de kerk: als die nu ter plekke in elkaar zakt (de 

vloer heeft er al een begin mee gemaakt), dan is ook dat zeker jammer. Maar 

uiteindelijk is alles tijdelijk, voorlopig, kwetsbaar, eindig. Behalve….behalve 

deze woorden van de Psalmist die ik nu aan het lezen ben. Zo lang er mensen 

zijn, zo lang zullen deze woorden en al die andere teksten uit het Hebreeuws 

en Grieks vertaald, gelezen, doordacht, besproken en bezongen worden. Waar 

dan ook. Door wie dan ook. Hoe dan ook.  

Kortom: een ervaring van verbinding met het eeuwige, of moet ik zeggen De 

Eeuwige, drong zich al lezend aan me op. Ik had gerekend op een schorre 

stem, maar niet op zo’n oplichtend moment. En napratend met veel lezers en 

bladerend door het logboekje bleek ik niet bepaald de enige te zijn met zo’n 

soort intense beleving.  

Heel mooi ook hoe divers de deelnemers waren. Uiteraard uit onze gemeente, 

maar ook mensen uit andere PKA-buurgemeenten, Baptisten, Rooms-

Katholieken en ook mensen die geen kerkelijk achtergrond hebben, maar dit 

een hele aansprekende activiteit vonden. 

De oplettende volger heeft wel gemerkt: we hebben een paar Bijbelboeken 

overgeslagen omdat we gaandeweg wisten dat we anders niet bij de nieuwe 

hemel en nieuwe aarde van Openbaringen zouden uitkomen. En daar moesten 

we niet aan denken. Samenvattend: ik kijk met de grootste mogelijke 
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dankbaarheid terug op deze drie dagen en nachten van de Bijbelmarathon. 

Heel veel dank voor iedereen die zich hiervoor ingezet heeft! 

 

Gesprek en ontmoeting 

Het groepswerk komt dit seizoen aarzelend op gang. Kijk even op: 

https://westerkerk.nl/wp-content/uploads/Groepen-najaar-2025.pdf naar het 

aanbod van ontmoetings- en gespreksmomenten. Vorig seizoen hadden we 

voor het eerst de luisterkring ‘Mijn levensverhaal’. Het was indrukwekkend wat 

er gebeurde als iemand (een deel van) haar/zijn levensverhaal wilde doen ten 

overstaan van de andere luisterende deelnemers. Ik hoop stiekem dat er dit 

seizoen nog zo’n groep van de grond komt.  

 

Kerkasieldienst 

Onze betrokkenheid met de doorgaande kerkdienst in de Open Hof in Kampen 

voor het Kerkasiel voor de Oezbeekse familie Babayants gaat ook dit seizoen 

op gezette tijden door. Collega Cristina en ik gaan woensdagavond 22 oktober 

weer naar Kampen. We vullen de avond van 20.00-24.00 uur. Het is fijn als er 

ook mensen uit onze gemeente willen aansluiten. Het vervoer regelen we 

onderling. Een deel van de avond kan ook altijd. Graag even een mailtje naar 

hkoetsveld@westerkerk.nl. Aanbevolen: het zijn telkens weer indrukwekkende 

avonden, met allerlei ontmoetingen, gespreks- en werkvormen (de avond is 

immers lang), maar vooral de context van dit naar barmhartigheid zoekend 

gezin, met name voor de kinderen, zet de toon.  

 

Symposium Eugen Drewermann – 85 jaar – vrijdag 10 oktober 13.30 

– 17.30 uur. 

Vijf jaar geleden zou onze Wester onderdak bieden aan een symposium rond 

de toen 80-jarige Duitse theoloog en psychotherapeut. Dat feest werd op het 

allerlaatst afgeblazen door een maatregelen tegen het oplevende coronavirus. 

Nu, vijf jaar later, is er die nieuwe poging rond deze theoloog-exegeet met zijn 

opmerkelijke en zoveel mensen aansprekende visie op de Bijbelverhalen onder 

de noemer ‘Beelden van een nieuwe wereld’ met daarin zijn net uitkomen 

commentaar op het Johannes-evangelie als leidraad. Mijn voor-voorganger ds. 

Nico ter Linden leunde met zijn weergaloze hervertelling van de Bijbel ‘Het 

verhaal gaat’ stevig op de inzichten van Drewermann. En zelf zou ik 

vermoedelijk nooit predikant zijn geworden als ik zijn Bijbeluitleg niet onder 

ogen had gekregen. Ik mag dat symposium met een kort welkomstwoord 

openen, en ik denk dat ik dit maar ga vertellen. Zie voor opgave en alle 

https://westerkerk.nl/wp-content/uploads/Groepen-najaar-2025.pdf
mailto:hkoetsveld@westerkerk.nl
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details: https://www.skandalon.nl/shop/bij-nieuwe-testament/724-

drewermann-symposium-10-okt-2025-beelden-van-een-nieuwe-wereld.html 

 

 

Vakantie 

Ik heb een weekje vrijaf van zaterdag 11 t/m vrijdag 17 oktober. Collega 

Cristina Pumplun staat paraat.  

 

Elka’s afscheidslied 

In de dienst van 28 september j.l. namen we als gemeente afscheid van Elka 

Bak als bureaucoördinator. Het begint een beetje een traditie te worden dat 

de staf dan een uitwuif- dan wel danklied aanheft, telkens hetzelfde refrein 

maar uiteraard met aangepaste coupletten. Dat klonk als volgt: 

Refrein:  

Een lied van samen leven 

van komen en van gaan 

van weten van verandering 

nooit stil te blijven staan. 

Geloven als beweging 

gedragen door de wind, 

als Adem die ons verder voert 

en haar bestemming vindt.  

 

1. Geloven in de Wester 

nee, saai dat wordt het nooit, 

generaties komen hier 

de woorden uitgestrooid. 

De liturgie vertragend, 

omdat de tijd versnelt. 

De preek instemmend ingelijst 

met lied en orgelspel. 

 

2. Dat alles vraagt om mensen 

het soort van hart en ziel, 

als dragers van een ideaal  

het open-kerk-profiel. 

De telefoon die rinkelt 

‘U spreekt met Elka Bak’. 

De beller vindt een luist’rend oor 

waar aandacht nooit ontbrak. 

https://www.skandalon.nl/shop/bij-nieuwe-testament/724-drewermann-symposium-10-okt-2025-beelden-van-een-nieuwe-wereld.html
https://www.skandalon.nl/shop/bij-nieuwe-testament/724-drewermann-symposium-10-okt-2025-beelden-van-een-nieuwe-wereld.html
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3. Haar werk laat zich beschrijven: 

‘Ons Wester-fundament!’, 

als c͜ontrast met de echte vloer 

die zakt, dat is bekend. 

De golven van de tijden  

de branding te weerstaan 

pakt Elka elke klus gestaag 

en vastberaden aan. 

 

4. Alziende kwaliteiten 

dicht men de goden toe. 

Elka blijkt daarmee behept: 

ziet, weegt, zonder gedoe. 

De klok mag dan wel tikken, 

zij heeft er maling aan; 

haar w͜erk moet af en wel vandaag, 

’t is veel meer dan een baan. 

 

5. Haar dienstwerk in perfectie, 

elk draaiboek voor de kerk. 

Koffie, thee, ons stafberaad, 

wat hoort niet bij haar werk? 

En dus intense jaren, 

de ups en downs doorleefd. 

Maar a͜ltijd ruimte voor wat voedt, 

wat grootse waarde heeft! 
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6. Na vijftien Wester-jaren, 

wat vlogen ze voorbij. 

Grensmoment, een nieuwe tijd 

verbondenheid die blijft. 

De woorden onvoldoende, 

maar maximaal de dank, 

we zingen jou van harte toe: 

ontvang het: Elka Bak! 

Refrein (allen!) 

Een lied van samen leven 

van komen en van gaan 

van weten van verandering 

nooit stil te blijven staan. 

Geloven als beweging 

gedragen door de wind, 

als Adem die ons verder voert 

en haar bestemming vindt.

 

Afscheid studentenwerker Tamar Karman 

Ja, we zitten stevig in afscheidssferen in deze 2e helft van dit jaar. Tamar 

Karman neemt afscheid in de dienst van 26 oktober waarin wij samen zullen 

voorgaan. Tamar heeft er alles aan gedaan om haar taak voor het 

studentenwerk zo goed mogelijk aan ons over te dragen. Want de continuïteit 

van dit werk is belangrijk, om de kerk ook een open en gastvrij en 

aansprekend huis voor jonge mensen te laten zijn, met het oog op hun 

levensoriëntatie en de betekenis die het christelijk geloof daarin kan krijgen. 

Hoe mooi en goed wat zij met de werkgroep om haar heen voor elkaar heeft 

gekregen. Ze heeft tal van contacten gelegd, zoals met de jongeren van de 

Fatih-moskee en de organisatie achter Westerkerk-Unplugged die al twee maal 

honderden jongen mensen een indrukwekkend verstilde avond onder ons 

Westerdak heeft gegeven. In de volgende Tref zullen we nog uitgebreider 

stilstaan bij het afscheid van Tamar en de betekenis van het studentenwerk 

voor en in de Wester. 

We zijn nog in gespannen afwachting of een langdurige subsidie die de 

landelijke kerk ter beschikking heeft ook aan ons studentenwerk wordt 

toegekend. Dat zou natuurlijk bijzonder mooi zijn als we daar binnenkort 

positieve berichten over zouden horen. 

Herman Koetsveld 

Predikant 

  

PENSIOEN ELKA BAK 

 

Op zondag 28 september namen we als Westerkerkgemeente afscheid van 

Elka Bak. Zij gaat met pensioen, na een ruim vijftienjarig dienstverband als 

bureaucoördinator. Aan die functie heeft ze een brede en heel eigen invulling 

gegeven.  
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Haar organisatorische en coördinerende taken doet ze met een natuurlijke 

vanzelfsprekendheid. Multitasking is een in het oog springend talent van haar. 

Elka kan snel schakelen tussen heel uiteenlopende zaken zoals bureauwerk, 

voor koffie zorgen, bijspringen op de werkvloer tijdens een grote verhuur of 

luisteren naar een vrijwilliger die iets vreugdevols of juist iets verdrietigs is 

overkomen. Dat hield haar soms weg van haar coördinerende taken. Die deed 

ze dan in de late middag of avond als vrijwilligers naar huis waren of juist in 

de vroege ochtend als ze nog alleen in het gebouw was. Heel vaak kwam ik 

haar tegen aan de randen van de dag!  

De officiële pensioendatum van Elka is 5 november 2025, maar vanaf 1 

augustus jl. werd ze al vrijgesteld van werk. Er stond nog een half jaar aan 

niet opgenomen vakantiedagen en overuren! Dat is een regelrecht gevolg van 

haar werkwijze: niet op de klok kijken, doorgaan tot de klus af is, flexibel zijn. 

En dat speelt ze allemaal klaar met aanstekelijke vrolijkheid en voorkomende 

vriendelijkheid! 

Toen Elka op 1 mei 2010 in de Wester kwam werken waren haar collega’s al 

vele jaren in dienst. Predikant was ds. Fokkelien Oosterwijk, koster Ruud 

Jongbloed zorgde voor het gebouw en keek om naar mensen, en ik voegde als 

cantor-organist de toon bij het Woord. Elka is bij haar afscheid de laatste van 

die groep collega’s die uit dienst treedt. Door de inzet op groei van inkomsten 

uit exploitatie ontstond een nieuwe structuur met collega’s van een jonge 

generatie. Met dat veranderingsproces ging ze prima om. Ook in die nieuwe 

context bleef Elka de spin in het web en de excellente gastvrouw. 

Elka en ik hebben samengewerkt vanaf haar komst in 2010 tot aan mijn 

vertrek naar de Rotterdamse Remonstranten per 31 december 2019. Ik heb 

mooie herinneringen aan die periode. Elka werkt precies en kan voortreffelijk 

plannen. Vervolgens bewaakt ze heel nauwgezet de voortgang van het proces. 

Daarmee gaf ze mij rust en ruimte om bezig te zijn met de inhoudelijke kant 

van de kerkmuziek. Een herinnering met een gouden randje is het werken aan 

de vele liturgieën voor de Kersttijd en 

de periode rond Pasen. Elka’s grote 

gevoel voor humor stond garant voor 

de gein die nodig is om zo’n proces 

aan de gang te houden. En bovendien 

ruim voor de deadline te voltooien! 

Met veel plezier en grote dankbaarheid 

kijk ik terug op onze fijne 
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samenwerking gedurende tien mooie jaren. 

Elka, wees ervan overtuigd dat velen je alle goeds wensen in deze nieuwe 

levensfase, met je kinderen en - inmiddels ook - kleinkinderen. Gelukkig blijf je 

in de Jordaan wonen. We hopen je te blijven zien, aan de voet van de ouwe 

Wester.  

Jos van der Kooy 

voormalig cantor-organist 

 

IN MEMORIAM: AREND STORM 
21 januari 1941 – 24 augustus 2025 

 

Op maandag 1 september hebben we Arend Strom moeten begraven, vanuit 

de Wester. Vierentachtig jaar oud mocht hij worden. Een hoge leeftijd, maar 

vanuit het perspectief van Arend ook weer niet. Hij hield intens van het leven, 

in heel veel facetten. Orgelspelen was zijn grote passie. Muziek beluisteren, 

lange fietstochten en fietsvakanties maken, buiten zijn, al die bezigheden 

verschaften hem grote genoegens. Enthousiast en beeldend maakte hij mij 

daarvan deelgenoot. Omzien naar de ander was een minstens even 

belangrijke constante in zijn leven. Vaak vertelde hij me over vakantieweken 

voor mensen met een beperking. Daarbij was hij betrokken als vrijwilliger.  Als 

hij het daarover had, merkte je hoe sterk hem dat raakte, hoeveel energie hij 

daarvan kreeg.  

Arend was een rasechte Amsterdammer, zijn spraak verraadde hem, zijn 

typisch gevoel voor humor versterkte dat nog. Zijn werkzame leven bracht hij 

door bij een enkele werkgever: de Nederlandse Bank. Onze contacten dateren 

uit 1977. Arend belde mij met de vraag of ik hem orgelles zou willen geven. 

Arend Storm, zo heette de toen net overleden organist van de inmiddels 

afgebroken Prinsessekerk aan de Van Hallstraat in de Staatsliedenbuurt. 

Inderdaad, dat was zijn vader. Hij had thuis les gehad, van beide ouders, 

maar was nooit ver gekomen. Dat liet hij, nu zijn vader er niet meer was, toch 

niet op zich zitten. Arend kwam op les in de Engelse Kerk op het Begijnhof, 

waar ik toen nog organist was. Na afloop dronken we graag een borrel bij Café 

Hoppe op het Spui en hadden we goede gesprekken. 

Arend was een ijverige leerling, zorgvuldig bouwden we samen aan zijn 

speeltechniek en bovenal de muzikale expressie. Toen ik in 1981 organist van 

de Wester werd, kwam hij daar op les en verruilden we Hoppe voor 

Kalkhoven. De jenever bleven we trouw, met dien verstande dat die bij het 

klimmen der jaren werd uitgebouwd tot kopstootjes! 
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Al gauw kwam hij de tenoren van de cantorij versterken. Met heldere 

tenorstem zong hij lange muzikale lijnen, licht en vol verbeeldingskracht.  

Arend vertelde vaak met plezier over zijn zoons Maarten en Rutger.  Helaas 

liep zijn huwelijk op klippen. Daarmee heeft hij het zwaar gehad. Ik herinner 

me nog goed hoe hij eind jaren tachtig in een diepe crisis verkeerde. 

Indringend kon hij verwoorden hoe wanhopig hij was. 

Heel gelukkig werd hij met Henny Rebel. Op 16 oktober 1998 trouwden ze in 

de Wester, ‘a match made in heaven.’  Als de dag van gisteren herinner ik me 

hun feestelijke trouwdienst. Arend raakte met hart en ziel betrokken bij de 

kinderen en familie van Henny. Samen genoten ze van het leven, met meer 

dan volle teugen! 

Vanaf 2014 kreeg Arend problemen met zijn gezondheid. Als een sterk team 

gingen ze daarmee om. Zij aan zij knokten ze voor zijn herstel en bleven 

tegelijk klaarstaan voor wie hun hulp en aandacht vroegen. Steeds opnieuw 

was ik onder de indruk van hun moed en optimisme. De realiteit verloren ze 

daarbij niet uit het oog. 

Deze zomer werd duidelijk dat de strijd niet meer te winnen was. Een paar 

dagen voor zijn overlijden was Arend nog in de Wester. Met een 

Wensambulance is hij naar de kerk gebracht. Evan Bogerd speelde voor hem 

en zijn naasten orgelwerken die een bijzondere plek in zijn hart en leven 

hadden. Hij wilde de kerk beslist niet verlaten voordat Evan de orgeltap 

opnieuw besteeg om zijn favoriete nummer te spelen: “Aan de Amsterdamse 

grachten”. Na dit laatste bezoek aan de kerk kreeg hij rust om zijn levenseinde 

onder ogen te zien en te aanvaarden, hoe moeilijk dat ook was. 

Ds. Herman Koetsveld ging voor in de afscheidsdienst, die druk werd bezocht. 

Heel veel intens verdrietige mensen waren er. Tot in details had Arend de 

liederen en omlijstende muziek uitgezocht en in zijn nette handschrift 

opgeschreven. Op Arends verzoek bespeelde ik het orgel, net zoals in de 

trouwdienst van Henny en Arend, op een week of zes na zevenentwintig 

gelukkige jaren geleden. Ik heb er tijdens de dienst bij zijn uitvaart steeds aan 

terug moeten denken. 

We gedenken Arend in respect, vriendschap, verdriet en stille weemoed. 

Onze gedachten gaan uit naar Henny, hun beider kinderen en kleinkinderen, 

familie en vrienden. Een schrijnend lege plaats laat hij achter, Arend. Henny 

beschreef dat een paar dagen geleden heel treffend in een Whatsapp bericht: 

 “Leven zonder mijn lieve Arend is heel moeilijk”. 

 

Jos van der Kooy 

Voormalig cantor-organist 
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UIT DE KERKENRAAD 
 

BELEIDSNOTITIE WERKGROEP STUDENTENWERK  

 

Zoals al eerder in de Tref gemeld is door de kerkenraad een werkgroep 

Studentenwerk in het leven geroepen. Hieronder geven we de beleidsnotitie 

van de werkgroep weer. Met de actiepunten daaruit is de kerkenraad aan de 

slag gegaan, om het waardevolle studentenwerk binnen onze gemeente te 

waarborgen voor de toekomst. 

 

Aanleiding voor de start van een werkgroep Studentenwerk: 

1. De masteropleiding van onze zeer gewaardeerde studentenwerker 

Tamar loopt ten einde, wat betekent dat zij zich beroepbaar en 

beschikbaar kan gaan stellen binnen de Protestantse Kerk Nederland en 

haar werk als studentenwerker per oktober beëindigt. 

2. Het zou mooi zijn om te kijken hoe en wat we van het studentenwerk 

kunnen behouden, zodat we het werk zo goed mogelijk kunnen 

continueren, omdat het in een (religieuze) behoefte onder studenten 

voorziet. Het zou jammer zijn om dat wat in twee jaar is opgezet te laten 

vervallen. 

3. De Westerkerk heeft vanuit haar traditie veel te bieden, ook aan 

studenten. Sleutelvraag is daarbij: hoe verbinden we gemeente en het 

studentenwerk met elkaar? 

4. Voor continuering is een goede en heldere visie op het studentenwerk 

noodzakelijk, ingebed in de bredere kerkgemeenschap. 

 

Om deze redenen is gezocht naar een afspiegeling van studenten en anderen 

die zitting nemen in de werkgroep. Dat werden: Herman Koetsveld, Jorien 

Schreuder, Kaj Dirks, Job van der Rijst en Tamar Karman.  

 

In april 2025 is de werkgroep Studentenwerk van start gegaan en tot de 

volgende aanbevelingen gekomen: 

Een aantal activiteiten uit het studentenwerk worden gecontinueerd: 

• Maandelijkse studentenmaaltijden 

• Night of Connection 

• Interreligieuze dialoog en Iftar in 2026 

• Westerkerk Unplugged in 2026 

De volgende zaken worden (op)nieuw gestart. 
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• Filmavonden 

• Leeskring 

 

Om het werk te continueren moet er gezocht worden naar fondsen om een 

aantal uren te bekostigen. Zo klopte de werkgroep in overleg met 

jeugdwerkadviseur van de PKA (Protestantse kerk Amsterdam) en KR 

(Kerkenraad)-voorzitter Margaretha Pluim aan bij PKN Studentenpastoraat 

voor een subsidieaanvraag. Helaas is er tot op heden nog geen besluit op onze 

aanvraag binnen. Het is goed als de KR en de werkgroep zich blijven bezinnen 

op de vraag hoe dit werk te bekostigen blijft. Want het werk behelst te veel 

om enkel door vrijwilligers te laten uitvoeren.  

 

Een deel zou binnen het takenpakket van de voorganger passen, maar het 

advies is om een studentenwerker aan te stellen, zodat taken evenredig 

verdeeld worden en de belasting niet te groot wordt. 

Het is daarnaast belangrijk om vrijwilligers bij het studentenwerk te betrekken. 

Zo wordt ervoor gezorgd dat het studentenwerk niet loszingt van de 

gemeente, maar ingebed is en blijft in de gemeenschap. Zo blijft men 

betrokken op elkaar. In dit kader is het ook goed om de studenten uit de 

gemeente zelf en uit de kosterswoning bij het werk te betrekken. Zo sluit je 

aan bij de mensen om wie het gaat. 

 

Visie op het Studentenwerk 

Vorig jaar stelde onze studentenwerker over het studentenwerk het volgende: 

“In 2023-2024 heb ik mogen ervaren dat het studentenwerk van grote 

betekenis is voor studenten in Amsterdam. Kerken zijn algauw geneigd naar 

aantallen te kijken: de kwantiteit boven kwaliteit. Kijkend naar de kwantiteit 

aan nieuwe leden door het studentenwerk kunnen we ietwat teleurgesteld 

raken. Maar als we kijken naar de kwaliteit voor deze studenten, dan kan ik 

verzekeren dat het studentenwerk voor studenten betekenis heeft en haar 

vruchten afwerpt. Het studentenwerk biedt een veilige haven, een helpende 

hand in zoektochten naar betekenis, biedt een plek om even op adem te 

komen in het tumult van wat er gaande is in de wereld.” 

Hieruit voorkomend was de visie op het studentenwerk het afgelopen jaar op 

Wester voor Studenten: 

Wester voor studenten, het platform van het studentenwerk binnen de 

Westerkerk, is een plek midden in de stad waar studenten op adem kunnen 

komen en de zin en betekenis van hun leven in relatie tot de Ander mogen 

zien. 
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Hier vielen drie elementen onder:  

 

1. Community building 

2. Delegeren (wat kunnen vrijwilligers, studenten en de kerkgemeente zelf 

doen?)  

3. Langetermijnvisie ontwikkelen.  

 

Terugkijkend stelt de werkgroep dat element 2 en 3 grotendeels gelukt zijn. 

Sommige activiteiten kunnen zonder de studentenwerker doorgang vinden, of 

door vrijwilligers worden vormgegeven. Denk hierbij aan de 

studentenmaaltijden, Night of Connection, de filmavonden en de leeskringen.  

Voor de interreligieuze dialoog en Westerkerk Unplugged zal professionele 

hulp vanuit de staf nodig zijn om dit op te zetten. Maar voor de rest zou het 

moeten lukken zonder de studentenwerker. 

 

Visie 2025-2026 

Een lange termijnvisie is ontwikkeld met de werkgroep. De volgende punten 

zijn daarin van belang: 

• Het is belangrijk voor het studentenwerk dat het stevig staat, dat er 

werk verzet wordt en aandacht besteed wordt aan de continuïteit. Nu is 

het soms nog onduidelijk wat het studentenwerk precies inhoudt. 

• Er dient meer zichtbaarheid en structuur in het werk aangebracht te 

worden. 

• Het studentenwerk in de Wester mag een warme en open plek zijn 

waar studenten zich welkom en gezien voelen. 

• De christelijke traditie is de grond van het werk. Het moet een 

integraal onderdeel zijn en blijven van de Westerkerkgemeente. 

• Er moet nagedacht worden of men zich richt op Nederlandse of 

internationale studenten. 

 

Belangrijke waarden in het studentenwerk 

Studenten moeten het gevoel hebben makkelijk aan te kunnen haken, het 

werk moet laagdrempelig zijn. Ook voor continuïteit: Je geeft een zetje aan 

studenten, en dingen gaan weer verder met een team – dus zonder dat dit 

afhangt van personen. Dus een project grootbrengen, in plaats van alleen 

neerzetten. 

Waarden voor het studentenwerk die volgens de werkgroep centraal staan: 

• De kerk voor studenten als rustige, chille plek, waar je anderen ontmoet 

en geïnspireerd wordt. 
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• Het studentenwerk als kroeg, een plek van gemeenschap en bezinning. 

• Het mag over bezinnen gaan. Niet een kruisje gekozen, want het mag 

wat seculier; het hoeft niet per definitie over God te gaan. 

• Energie: Er moet tijd en energie gestopt worden in het studentenwerk 

om het op gang te krijgen en te houden. Er moet werk verzet worden. 

• Binding: Het doel van het studentenwerk is om mensen aan ons (de 

Westerkerk) te binden, omdat daar voor veel mensen de sleutel kan 

liggen voor een levensvisie en hoop. Dat kunnen wij als bijzondere plek 

in de stad bieden. 

• Veiligheid en vertrouwdheid zijn belangrijk. 

• Het gebouw speelt mee in de belevingswereld. Het feit dat er hier iets 

plaatsvindt, doet ook al iets met mensen. 

• De Bijbel als inspiratiebron voor mensen. De Bijbel kan helpen in 

verhalen en inspiratie in de levensfase van studenten; zoeken naar 

identiteit en het vinden van wegen. 

• Het studentenwerk is uit het christendom ontstaan. Het is gestoeld op de 

christelijke traditie. 

 

Mogelijke valkuilen 

Zonder mensen, geld en continuïteit is dit studentenwerk niet uit te voeren en 

groot te brengen. De mogelijke valkuilen zijn reële punten die men in het oog 

dient te houden. 

• Mensen: Waar gaan we de mensen vandaan halen die er energie in 

willen steken? Aanwas: jonge studentenaanwas is ingewikkeld. Zeker als 

er geen vrijwilligers en werknemers meer in die doelgroep zitten. 

• Geld: alles kost geld, en dat is er eigenlijk niet. 

• Continuïteit: mensen gaan weg op termijn vanwege klaar met studie of 

verhuizen. Hoe bereik je de juiste doelgroepen? Hoe houd je deze vast? 

Hoe zorgen we dat het studentenwerk geen eiland binnen de gemeente 

wordt, maar geïntegreerd raakt en onderdeel is en blijft van de 

gemeente. 

• De christelijke traditie is de leidraad maar we moeten tegelijkertijd 

ruimte laten voor andere visies en niet vastzitten in een christelijke 

kokervisie. 

 

Toekomstgericht studentenwerk 

Belangrijk voor toekomstgericht studentenwerk is het rekening houden met de 

volgende punten: 
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• Zelfstandigheid: Het werk staat en kan eenvoudig worden doorgegeven. 

Het heeft leren functioneren zonder werkgroep en studentenwerker. Het 

is werk dat ook eigen tradities kent (startweekend, bepaalde aspecten 

die zich herhalen) 

• Stevigheid: Het werk staat en het is zichtbaar dat mensen hieraan 

hebben gewerkt. 

• Inspirerend en hoopgevend: Het studentenwerk mag een klein of groot 

licht zijn voor studenten op hun levensweg. 

• Het zijn van een gemeenschap: Een plek waar iets boeiends gaande is 

en waar je makkelijk onderdeel van kunt zijn. 

• Financiën: het is niet het leukste onderdeel, maar noodzakelijk. Voor de 

continuering is het werven van fondsen nodig om kosten te kunnen 

dekken. Fonds Kerk en Wereld kan projectmatig helpen, maar voor 

structurele financiering is het nodig om grotere en andere fondsen te 

benaderen. 

 

De Werkgroep Studentenwerk kan helpen met het realiseren en uitvoeren van 

de visie, evenals het aangeven waar continuering niet mogelijk is. Laat hierbij 

studenten aanschuiven, mensen meedenken en korte lijntjes met de 

Kerkenraad houden. De werkgroep kan daarbij ook zicht houden op 

activiteiten die niet lopen of beter aangepast kunnen worden. Zo wordt 

continuïteit geborgd, de energie ingezet waar mogelijk en kan het 

studentenwerk volwassen worden. 

Het borgen van de continuïteit staat en valt niet alleen met de werkgroep, 

maar heeft tevens ook te maken met het borgen van het takenpakket in de 

functie van ofwel een nieuwe predikant na juli 2026 ofwel een nieuwe 

studentenwerker vanaf januari 2026.  

Het is goed als er een professional als aanspreekpunt geldt en (theologisch) 

kan sturen daar waar nodig. Een vast gezicht is handig en noodzakelijk, wil het 

werk geborgd blijven en zichtbaar zijn in het studentennetwerk van 

Amsterdam. 

Daarom adviseert de werkgroep aan de kerkenraad een concreet aantal fte 

vast te stellen en te beslissen dat deze ofwel bij een nieuwe predikant wordt 

ondergebracht, ofwel aan een nieuwe studentenwerkfunctie wordt toegekend. 

 

We leven allemaal om betekenis te ontvangen. Dat gebeurt telkens opnieuw 

vanuit onze dagelijkse bezigheden of juist in de grote vragen die op ons 

levenspad terechtkomen. Ieder mens krijgt daarmee te maken, zo ook 

studenten. Studenten weten de Westerkerk te vinden, daar mogen we gehoor 
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aan blijven geven. Het platform Wester voor Studenten heeft veel in haar 

mars.  

Tamar Karman, Kaj Dirks, Job van Rijst, Jorien Schreuder 

Werkgroep Studentenwerk 

DIACONIE 

 

ZEEMANSHUIS 

 

Vanwege het feit dat de Diaconievoorzitter een nautische achtergrond heeft en 

hij zich betrokken voelt bij het wel-en-wee van de vele zeevarenden die onze 

hoofdstad aandoen, hierbij nog een update van de nut-en-noodzaak van een 

goed uitgerust en functionerend zeemanshuis, ook in Amsterdam!    

Op 8 juli 2025 was er een vergadering (georganiseerd door de Port of 

Amsterdam) in het zeemanshuis die werd bijgewoond door vele instanties 

betrokken bij de problematiek van het ‘walverlof’ van zeevarenden. Dit 

‘walverlof’ houdt in dat bemanningsleden van de schepen die afgemeerd 

liggen in de Amsterdamse haven de ‘wal’ op kunnen om inkopen te doen of 

een bezoek aan het zeemanshuis te kunnen brengen, om te bellen met het 

thuisfront of om gewoon even van boord te kunnen na een lange zeereis. Dit 

wordt echter steeds ingewikkelder door de gevolgen van de coronapandemie, 

waardoor gezagvoerders op schepen bang zijn dat een besmetting aan boord 

terugkomt en ze daardoor geen toestemming geven voor een ‘walverlof’. Maar 

ook eigenaren van terminals waar schepen langszij zijn afgemeerd geven 

vanwege allerlei securitymaatregelen geen toestemming aan bemanningsleden 

om over hun terrein te bewegen. Kortom: het is ontzettend belangrijk om een 

zeemanshuis in stand te houden. Of zoals de Amsterdamse Rijkshavenmeester 

Milembe Mateyo het enige tijd geleden opmerkte:  

“Zonder deze zeelieden zou onze economie niet draaien, onze winkels niet 

bevoorraad zijn en ons voedselaanbod heel anders zijn. Deze mensen hebben 

recht op een plek aan wal in de havensteden die ze aandoen, waar ze kunnen 

ontspannen, spelletjes doen en contact met het thuisfront hebben. Het 

Zeemanshuis is hun huiskamer. Daarom een moreel appèl aan alle mensen, 

aan alle bedrijven die zeevarenden een warm hart toedragen: Zorg dat het 

Zeemanshuis blijft bestaan.” 

Er moeten dus stappen genomen worden om de instanties en gezagvoerders 

te overtuigen van de noodzaak van een goed functionerend zeemanshuis. 
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        Klaas Winters 

              Voorzitter Diaconie Westerkerk 
 

 

TREFMAALTIJD WOENSDAG 15 OKTOBER 

 

De Trefmaaltijd van oktober vindt plaats op woensdag 15 oktober 

Zet u deze datum in uw agenda? Naast samen eten, en onder 

de maaltijd samen praten, besteden we ook aandacht aan samen zingen, 

samen bidden en samen delen, van wat we hebben en van wat we 

meemaken. U bent van harte welkom. Aanvang: 18.00 uur. 

Het is vanaf maandag 6 oktober mogelijk om u voor de maaltijd in te schrijven 

via info@westerkerk.nl of door te bellen naar het nummer van de Westerkerk 

(020-6247766). Kosten €7,00 per persoon. 

 

Jaap Kappert 

Diaken 
 

HET WINKELTJE 
 

Nieuwe artikelen in ons assortiment 

We hebben weer iets moois te melden: de collectie gedecoreerde tegeltjes 

van StoryTiles is uitgebreid! Zo zijn er nieuwe decoraties verschenen, 

waaronder een sfeervol tegeltje met een bruiloft en zelfs een 

vrolijk Delftsblauw tegeltje met Nijntje erop. Een bijzonder cadeautje of een 

prachtige aanvulling voor aan de muur! Prijs: € 27,50 per stuk. 

 

mailto:info@westerkerk.nl
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Daarnaast hebben we iets héél bijzonders in 

huis gehaald: de Westertoren 

ketting!Amsterdam viert dit jaar zijn 750-

jarig bestaan – hoera! – en speciaal voor 

deze gelegenheid is er een verfijnd kettinkje 

ontworpen met een hangertje van de 

Westertoren. Een schitterend cadeau voor 

een echte Jordanees, of voor iedereen die dit 

icoon van de stad een warm hart toedraagt. 

Goud verguld: € 53,50 

Zilver: € 56,50 

 

Kom gerust eens kijken naar deze nieuwe aanwinsten! 
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VRIJWILLIGERS IN DE WESTER  
 

Dagelijks zetten onze geweldige vrijwilligers zich in voor het reilen en zeilen 

van de Wester! Wie zijn het? Graag leren we ze beter kennen. Daarom 

bevraagt Gemma Crijns in deze rubriek een vrijwilliger…  

SABINE GOEDMAKERS 

 

Hoe ben je bij de Wester betrokken geraakt? 

Mijn hele leven kijk ik al uit op de Westerkerk. Ik ben geboren in het huis 

naast het voormalige Lelielyceum op de Keizersgracht dat nu het hoofdkantoor 

van Amnesty International is. Na mijn pensionering in 2012 liep ik de Wester 

weer eens binnen en zag het winkeltje. Ik deed navraag of hiervoor mensen, 

vrijwilligers, nodig waren. Na een gesprek met Elka werd ik doorverwezen 

naar Gerdie Demaret en zo werd ik vrijwilliger in de Wester. 

Waar help je mee als je in de Wester bent?  

Ik werd aldus Kerkwacht en Winkelbediende. Ik doe dat tweewekelijks tijdens 

de openingsuren van de kerk (11 – 15 uur). Daarnaast meld ik me ook aan als 

er ingevallen moet worden en als er hulp nodig is tijdens concerten en 

dergelijke. Ik doe het werk met veel plezier, ik houd van het contact met de 

mensen, zowel met collega’s als bezoekers.  

Wat doe je zoal als je niet in de Westerkerk bent?  

Na de HBS ben ik de Bibliotheekschool gaan doen, de latere Frederik Muller 

Academie. Daarna Sociologie gaan studeren, naast een parttimebaan bij de 

Openbare Bibliotheek. Aan het einde van die studie deed ik een postdoctoraal 

opleiding voor Wetenschappelijk bibliothecaris. In 1980 ben ik begonnen als 

parttime vakreferent Pedagogiek, later voor Sociale wetenschappen bij de 

Universiteitsbibliotheek op het Singel. Daar heb ik ruim 20 jaar gewerkt. Ik 

kwam toen in Het PC Hoofthuis (Letterenfaculteit) terecht en werd 

vakreferent/ subject librarian voor de sociale wetenschappen t.b.v. 

Regiostudies ( te weten Amerikanistiek, Europese en Oost-Europese studies). 

Na mijn pensionering ben ik lid geworden van een literaire Leesclub die 

aangesloten is bij Senia. Inmiddels ben ik coördinator van deze groep. We 

komen zeswekelijks bijeen in CC-Amstel. Daarnaast bezoek ik musea, 

frequenteer de Stopera en maak stadswandelingen. Ook ben ik lid van 

Stadsdorp Buurt Zeven. 

Wat zijn jouw ideeën/wensen voor de Wester? 

Het zou geweldig zijn als de Westerkerk ook op zaterdag weer open zou 

kunnen zijn. Dat was zo in de periode dat ik begon als kerkwacht, toen waren 

de doordeweekse openingstijden ook ruimer. Maar hiervoor zijn niet genoeg 
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vrijwilligers beschikbaar. Ik hoop dat zich nieuwe mensen zullen aanmelden, 

ze zijn altijd nodig om het bestand op pijl te houden. Daarnaast mag er wat 

mij betreft meer merchandise gericht op de kerk komen. Dat is wat de mensen 

in een kerk willen kopen. Als laatste zou het fijn zijn als er regelmatig 

vrijwilligersvergaderingen worden georganiseerd. Het is belangrijk dat wij als 

kerkwachten goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de kerk, van 

veranderingen en dergelijke. Zodat wij vragen van bezoekers goed kunnen 

beantwoorden. Daarnaast is het ook de gelegenheid om elkaar als vrijwilligers 

te leren kennen. 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 

Kerkwachten en winkelmedewerkers 

Lang geleden is er een tafel in de kerk geplaatst om boeken te verkopen, de 
“Boekentafel”. Dat leidde tot veel succes waarna er behoefte ontstond aan 
meer verkoopruimte en meer vrijwilligers.  
Er werd een grote boekenkast tegen de muur geplaatst met ook meer ruimte 
voor kleine cadeauartikelen zoals kaarsjes, beeldjes, pennen, sleutelhangers, 
et cetera. Ook kwamen er standaards met ansichtkaarten en kaartenmapjes 
en werd het assortiment verder uitgebreid. De verkoopresultaten stegen!  Dit 
betekende echter wel dat er meer mensen nodig waren en dus kwamen er 
meer Kerkwachten.                                                                                                                               
De boekenkast werd toch te klein en er kwam een geheel nieuw 
winkelinterieur. De winkeltijden werden uitgebreid en in het vervolg was de 
winkel open van maandag t/m vrijdag en in de zomer zelfs vaak op zaterdag. 
Dit alles kon/kan alleen gebeuren door veel enthousiaste Kerkwachten!!!           
Ook in de toekomst blijven zulke enthousiaste Kerkwachten zeer welkom.     
Coördinatoren: Gerdie Demaret en Gine Goldberg 
 

Livestreamers 

Het videoteam is nog steeds op zoek naar mensen om achter de knoppen te 
zitten bij de livestreams van de kerkdiensten. 
Ben jij: 

• iemand die lol heeft in techniek of media. 
• bereid om eens per ca. 6 weken (of meer of minder) op zondagochtend 

te streamen. 
Grijp dan deze kans om waardevol vrijwilligerswerk te doen in een leuk team.  
Stuur een mail naar streaming@jabik.frl! Natuurlijk krijg je een duidelijke en 
leuke instructie-workshop.  
 

mailto:streaming@jabik.frl
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Ook als bovenstaande functies u niet aanspreken, maar u wel graag uw 
talenten wilt inzetten voor de Westerkerk: We horen graag van u! We zijn 
namelijk altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!  

MUZIEK IN DE WESTER 

 

CANTATEDIENST 26 OKTOBER 
 

Op 26 oktober, om 17.00 uur klinkt weer een prachtige Bachcantate in de 

Wester. Dit keer is het de cantate ‘Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget 

werden’ (BWV 47). De dienst sluit gewoontegetrouw af met een mooi 

orgelwerk van J.S. Bach.  

De tekst van de cantate is gebaseerd op een parabel uit het Lucasevangelie 

over feestgangers die ongenood aan het hoofd van de tafel plaatsnemen. 

Centraal in de tekst staat de tegenstelling tussen erhöhet (verhoogd) en 

erniedriget (vernederd). In het openingskoor beeldt Bach dit muzikaal prachtig 

uit. Niet alleen gaat de muzikale lijn bij erhöhet steeds omhoog en 

bij erniedriget omlaag. Maar ook gaat het ‘sich selbst erhöhen’ moeizaam en 

via een kronkelig pad, en gaat het ‘erhöhet werden’ rechtuit langs een 

toonladder omhoog. De sopraanaria bezingt vervolgens de eerbied voor een 

ander en verwerpt de eigenwaan. De basaria roept op tot een gebed, het 

slotkoraal sluit zich hierbij aan. Al met al levert Bach weer een indrukwekkend 

staaltje van zijn muzikale kunnen, waarmee hij de belangrijke boodschap van 

deze cantate extra onderstreept. 

Uiteraard neemt het Westerkerkkoor de koordelen voor zijn rekening. De 

solisten zijn Marjon Strijk (sopraan) en Wessel van der Ham (bas), beiden zeer 

vertrouwde gezichten. Ensemble ’t Kabinet staat garant voor de prachtige 

instrumentale begeleiding en de muzikale leiding is in handen van JanJoost 

van Elburg. Voorganger is dr. Cristina Pumplun, Evan Bogerd bespeelt het 

orgel.  

 

PROGRAMMA MUZIEK 

 

De vijfde Amsterdamse Orgeltocht – Oude Kerk, Dominicuskerk en de 

Westerkerk 

Een klein lustrum wordt dit jaar gevierd op zaterdag 4 oktober, voor de vijfde 

keer trekken we door Amsterdam langs fraaie orgels en kerken. 
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Te beginnen in de Dominicuskerk, een prachtige Cuyperskerk met een even zo 

fraai romantisch Adema orgel. In de Westerkerk vervolgen we het programma 

om daarna de dag te besluiten in de Oude Kerk. 

4 oktober is uiteraard ook dierendag, ontleend aan Franciscus van Assisi die 

deze dag stierf. Het thema van de dag wordt ons dus eenvoudig in de schoot 

geworpen! 

Aanmelden en meer informatie: www.evanbogerd.nl/orgeltocht  

 

Orgelfeest rondom 750 jaar Amsterdam 

Uiteraard moeten we op orgelvlak ook stilstaan bij 750 jaar Amsterdam. Dat 

doen we op vrijdag 17 oktober. 

Orgels zijn stille getuigen van eeuwen aan ontwikkeling. Ons Duyschot orgel 

nadert al zijn 350e verjaardag. Het concert wordt een mengelmoes van 

Amsterdamse muziek. Letterlijk van Sweelinck naar de Jordaan. 

Maar ook aandacht voor de internationale hub die Amsterdam lange tijd was in 

de verspreiding van gedrukte muziek. Vivaldi’s ‘L ‘Estro Armonico’ (zijn 

beroemde vioolconcerten) werd in Amsterdam uitgegeven en bereikte 

zodoende heel Europa inclusief ene heer J.S. Bach die ze bewerkte voor onder 

andere het orgel. Dat allemaal door een gevluchte hugenoot genaamd 

Estienne Roger die met zijn drukkerij heel Europa voorzag van de populairste 

muziek. Denk aan Händel, Vivaldi en Couperin. Je zou hem een vroege variant 

van Spotify en de internationale promotor van Vivaldi kunnen noemen. 

Kom het feest meemaken op vrijdag 17 oktober! 

Kaarten via Westerkerk.nl of eventbrite 

 

Requiemconcert - Gedachtenisconcert 

Op zondag 2 november zingt de WesterCantorij weer een programma rondom 

het thema Gedenken & Herdenken. 

Fauré’s indringende Requiem klinkt in een arrangement voor strijkkwintet, 

koor en orgel. De solopartijen worden vertolkt door de jonge talenten Luka 

den Boer (bariton) en Isabel Houtmortels (sopraan). 

Daarnaast klinken werken van de noordelijke componisten Ola Gjeilo en 

Peteris Vasks. Mendelssohn en Bruckner maken het programma compleet. 

Beleef deze prachtige muziek rondom 'eeuwigheid' in de Westerkerk! 

Datum: Zondag 2 november 

Aanvang: 20.00 uur 

Kerk open: 19.30 uur 

Toegang vrij, collecte na afloop 

WesterCantorij o.l.v. Evan Bogerd 
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Sopraan: Isabel Houtmortels 

Bariton: Luka den Boer 

Strijkkwintet: Emma Roijackers & friends 

Orgel: David Strijbis 

 

Muziek in diensten 

12 okt: Elena van Slochteren (sopraan) 

19 okt: WesterCantorij olv Evan Bogerd 

Orgel: Evan Bogerd en David Strijbis 

26 okt beide diensten: orgel: David Strijbis 

Evan Bogerd 

Cantor-Organist 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 
 

Op 9 september hebben meer dan 100 NGO’s actiegevoerd bij de Eerste 

Kamer. Zij deden een dringende oproep: de onmenselijke, onrechtvaardige en 

onuitvoerbare asielwetten moeten van tafel. 

Bij de actie waren ook mensen aanwezig zonder verblijfspapieren, artsen, 

hulpverleners, juristen en natuurlijk de directeuren van het bondgenootschap: 

“Stop de Asielwetten”. Voor het gebouw konden senatoren en journalisten in 

een cafésetting met een kop koffie met hen in gesprek. Zij wilden op deze 

manier Eerste Kamerleden doen invoelen wat het betekent als deze wetten 

erdoor komen. Ook al zijn de wetten nog niet aangenomen, mensen zijn nu al 

bang. 

De voorgenomen aanpassing in de wet, waarbij hulpverleners niet langer 

strafbaar zijn is geen oplossing: mensen zonder papieren blijven strafbaar, 

durven niet meer bij hulpverleners aan te kloppen. Die kunnen dan alsnog hun 

werk niet doen. 

Naar schatting zijn er in Nederland tienduizenden mensen zonder een geldige 

verblijfsvergunning. Het gaat om mensen zonder nationaliteit, die niet kunnen 

terugkeren naar hun geboorteland, mensen van wie de verblijfspapieren zijn 

verlopen, mensen die geen asiel gekregen hebben, of mensen die hun 

verblijfpapieren zijn kwijtgeraakt. 

Al deze mensen zijn uitgesloten van sociale voorzieningen. Zij hebben hier wel 

recht op. Kerkelijke organisaties wel en artsen-vrijwilligersgroepen helpen hen 

en zorgen voor begeleiding bij medische zorg, levensonderhoud, onderdak, 

rechtsbijstand, onderwijs en geestelijke steun. 
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Herman en Cristina gaan geregeld naar Kampen om te zorgen dat het 

kerkasiel voor het gezin Babayants nog steeds door kan gaan. 

Amnesty International maakt natuurlijk deel uit van het bondgenootschap: 

“Stop de Asielwetten.” 

In de wereld gebeurt zoveel naars en we kunnen maar zo weinig doen. 

We kunnen wel een keer per maand in de kerkdienst een petitie voorleggen 

die u dan allemaal kunt ondertekenen. Dat zal deze keer op 5 oktober zijn 

Wij kunnen ook een keer per maand tijdens de Schrijfavond voor Amnesty 

International drie brieven schrijven die door het hoofdkantoor van Amnesty in 

Londen zijn uitgezocht. Het lijkt misschien weinig maar toch is het bijna elke 

maand ook een resultaten melden van deze acties. Dat kan heel “klein” zijn, 

iemand krijgt misschien eindelijk zijn medicijnen maar dat is tegelijkertijd wel 

levensreddend. 

Wij schrijven in het Prinsenhuis op 1 oktober van 19:30 uur tot 21:00 uur. 

Voorbeeldbrieven en achtergrondinformatie zijn altijd beschikbaar en 

schrijfmateriaal is ook altijd aanwezig. Neemt u alstublieft wel uw eigen 

internationale postzegels mee.                                                                                                                                                                               

Nicolette Besemer 

Amnesty Schrijfgroep 

 

VERHUUR 
 

Vanaf september komt de verhuurtraditiegetrouw weer stevig op gang, en dat 

loopt doorgaans door tot aan de kerst. De agenda van de kerk moet dan tot in 

de puntjes kloppen om alles soepel te laten verlopen. Er is van alles te doen: 

kerkelijke activiteiten, repetities van twee koren, door ons georganiseerde 

concerten, rondleidingen, orgelrepetities én natuurlijk de verhuuractiviteiten. 

Dat vraagt om veel afstemming: met de winkel (die soms tijdelijk moet 

worden ingepakt), met medewerkers, vrijwilligers, de koren, huurders en hun 

leveranciers. Voor dit najaar is de agenda drukker dan ooit. Dat is natuurlijk 

goed voor de financiën, maar het zorgt óók voor een flinke werkdruk. Gelukkig 

kunnen we rekenen op een geweldig team van externe krachten dat ons helpt 

bij het faciliteren van al die verhuur. 

Traditiegetrouw vinden eind augustus en begin september de inauguraties van 

ASC/AVSV en L.A.N.X. plaats in de Westerkerk. Elk jaar weer een spannend 

evenement: zo’n 700 studenten met net iets te veel testosteron. We zorgen 

dan voor stevige beveiliging, geen eten of drinken in de kerk (zelfs geen 

waterflesje, want dat is iets te makkelijk te vervangen door andere 
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doorzichtige vloeistoffen), een opruimploeg van hun kant voor de rommel op 

de Westermarkt, en van onze kant drie personeelsleden. Dit jaar verliep het 

gelukkig vlekkeloos – al moesten we er met z’n allen wel scherp bovenop 

zitten. 

Daarnaast vinden er deze maand vier huwelijken plaats in de kerk. Die 

variëren van een kerkdienst of ceremonie tot een uitgebreid programma met 

concert, dienst én receptie. Het is prachtig om bruidsparen maatwerk te 

kunnen bieden, zodat hun droomhuwelijk werkelijkheid wordt. We hebben 

intern de afspraak dat huwelijken van kerkleden worden georganiseerd door 

de kosters samen met onze bureaumedewerker, terwijl de overige huwelijken 

door ondergetekende worden begeleid. Zo verzorgden beide teams deze 

maand ieder twee huwelijken. 

Samuël Strijbis 
Verhuurcoördinator 

STUDENTENWERK 
 

Beste lezer, 

In de Tref van september stond er al een terugblik op het studentenwerk 

beschreven in de Tref. Nu kondig ik aan dat ik mijn werkzaamheden als 

studentenwerker officieel zal neerleggen per 15 oktober a.s. Ik heb namelijk 

deze zomer mijn master Gemeentepredikant/Geestelijk Verzorger afgerond. Dit 

betekent dat ik op zoek ga naar mijn plek als theoloog in de PKN. Deze 

zoektocht vraagt tijd, ruimte en energie, waardoor ik mij niet meer volledig 

aan het studentenwerk kan wijden. 

Dit betekent dat de werkgroep verder zal gaan met het opzetten en uitrollen 

van de studentenactiviteiten. Daarnaast bent u en ben jij als kerkganger en 

vrijwilliger nodig om de activiteiten financieel en actief draaiende te houden. 

Omarm studenten in uw gemeente, zoals we dat tot nu toe altijd hebben 

gedaan. Geef hun een warme plek en laat hen zich welkom voelen, opdat 

ieder zijn of haar plek in Gods licht mag ontdekken. 

Met veel plezier en dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 5 jaar in de 

Westerkerk! Eerst als tienerwerker, daarna als studentenwerker. Ik dank de 

Westerkerkgemeente voor haar open ontvangst en vertrouwen om nieuwe 

activiteiten op te zetten.  

Op zondag 26 oktober zal ik afscheid nemen van de Westerkerk. Graag tot 

dan! Hartelijke groet, 

Tamar Karman 

Studentenwerker 
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GRAVEN IN DE WESTER 
 

Hans Auxbrebis begraven 

25-09-1666 Grafnummer 

51N 

Hans Auxbrebis werd geboren 

op 4 september 1586 te 

Amsterdam. Hij was koopman 

van beroep. Voor de afkomst 

van Hans moeten we naar de 

omgeving van Dinant in België. 

Anseremme om precies te zijn. 

Een dorp dat volledig beheerst 

werd door de familie Aux 

Brebis. Deze stamreeks gaat 

terug op Jacquemart aux 

Brebis, geboren in Dinant in 

het jaar 1350. De familie was 

van adel, met de titel viscount, of burggraaf. Een tak van de familie komt via 

Antwerpen uiteindelijk zo rond 1580 in Amsterdam terecht. Een tijd waarin 

vele mensen vanwege het oorlogsgeweld Antwerpen verlieten, op weg naar 

een betere toekomst in de Noordelijke Nederlanden.  

Dat Hans niet onbemiddeld was, blijkt ook wel uit de aankoop van de 

buitenplaats Westerduin, tegenwoordig buitenplaats Berkenrode in 

Heemskerk. In 1663 kocht hij het voor een bedrag van 9.500 guldens. De 

erfgenamen verkochten het in 1679 voor een bedrag van 12.000 gulden. 

Op 6 mei 1608 ging hij in ondertrouw met Sara Degens. Met haar krijgt hij vier 

kinderen. 

In 1621 overleed Sara, dertig jaar oud. In 1624 trad Hans voor een tweede 

maal in het huwelijk, met Hester Mostaert. Met haar kreeg hij ook vier 

kinderen. In 1650 overleed Hester. Op deze foto zijn op de al honderd jaar 

geleden versleten (in 1928 werden van alle toenmalige Amsterdamse kerken 

de kenmerken beschreven, waarbij expliciet de naam van Hester Mostaert 

genoemd wordt) grafsteen de namen van Hans en Hester aangebracht, en ook 

hun overlijdensdata, respectievelijk 22 september 1666 en 2 augustus 1650. 

 

 



 

 

28 

Grafopschrift: 

HIER LEYT BEGRAVEN 

HANS  AUXBREBIS 

IS GESTORVEN DEN  

22 SEPTEMBER A° 1666. 

OUT 80 IAER. 

HIER LEYT BEGRAVEN 

HESTER MOSTAERT 

HUYSVROU VAN  

HANS AUXBREBIS 

DEN 2 AUGVSTY  A° 1650 

Peter Stans 

Gemeentelid 
 

DE ANDERE KAART 
 

Uitnodiging Symposium De andere kaart van Amsterdam 27 oktober 

2025 

Maandag 27 oktober 2025, de 750e verjaardag van de stad, gaat De andere 

kaart van Amsterdam officieel de lucht in! Gevuld met vele verhalen, prachtige 

objecten en bevlogen mensen zal deze digitale kaart de rijke cultuur van 

Amsterdams religieus erfgoed voor iedereen ontsluiten. Museum Ons’ Lieve 

Heer op Solder, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Westerkerk nodigen u 

van harte uit om dit bijzondere moment met ons te vieren. 

 

14.00 – 15.00 uur | Wandeling uit De andere kaart van Amsterdam 

Vanaf Museum Ons’ Lieve Heer op Solder vertrekken groepjes met een 

rondleider de stad in om de mogelijkheden van de kaart te ervaren. 

Locatie: Oudezijds Voorburgwal 38-40 

 

15.30 – 17.00 uur | Feestelijk symposium in de Westerkerk 

Een gevarieerd programma met betrokkenen, sprekers, veel muziek en 

highlights uit De andere kaart van Amsterdam. 

Locatie: Prinsengracht 281 

Programma:  

- 15.00 uur – Inloop 

- 15.30 uur – Welkom door Herman Koetsveld (predikant Westerkerk) 

- Opening door Lotte Terwel (stadsdeelbestuurder Amsterdam Centrum) 
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- Presentatie van De andere kaart van Amsterdam door de initiatiefnemers 

August den Hollander (VU Amsterdam) en Hermine Pool (Museum Ons’ 

Lieve Heer op Solder) 

- Lezing “En God bleef toch in Mokum” door Mirjam van Veen (hoogleraar 

kerkgeschiedenis VU Amsterdam) 

- Doorkijkjes en inzichten vanuit De kaart met diverse sprekers en thema’s 

zoals: Graven en begraven, Zorgen voor elkaar, Migrantenkerken, 

Herbestemming van religieuze gebouwen 

- Feestelijke aanbieding van De kaart aan de aanwezige Amsterdammers 

door Birgit Büchner (directeur Museum Ons’ Lieve Heer op Solder). 

- Ca 17.00 uur – Feestelijk samenzijn met drankjes en hapjes 

- 19.00 uur – Sluiting 

Tussen de programmaonderdelen zijn er diverse muzikale bijdragen. 

Moderator van het symposium is Gijsbert Siertsema (Directeur Communicatie 

en Marketing, VU Amsterdam). 

Van harte welkom op een van onderstaande activiteiten, of allebei! 

Aanmelden: https://tickets.opsolder.nl/nl/deanderekaartvanamsterdam/tickets 
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Redactie comité:  

Ellen Meijer, Margriet ten Napel, Gemma Crijns, Dineke Verhoek, Maaike 

Luttikhuis, Ernst Stoker 

 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk 
door de belastingdienst aangewezen als ANBI.  
Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden 
Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.  
Ook de Duyschot Stichting heeft de Culturele ANBI status. 
Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of 
betreffende organisatie.   

 

Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente 

Kerkrentmeesters: NL 47 RABO 0109 2797 00 

Collecterekening: NL 51 RABO 0313 5519 28 

Stichting Vrienden Westerkerk: NL 30 RABO 0109 9279 66 

Diaconie Westerkerk: NL 46 INGB 0004 9718 00 

Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL 04 INGB 0003 8921 70 
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