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VOORAF

Deze Tref! gaat van start met het nieuwe redactieteam. Met een groep van vijf
enthousiaste vrijwilligers gaan we van start om de gemeente iedere maand te
informeren over wat er in- en om onze prachtige kerk speelt. Het is ons
streven om u zo actueel en volledig mogelijk te informeren. Vanzelfsprekend
horen wij graag van u wat er beter en anders kan en welke informatie u node
mist.
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KERKELIJK LEVEN

AGENDA KERKDIENSTEN
Datum Tijd Predikant
31 augustus 10.30 Ds. Herman Koetsveld (HA)
Organist: Evan Bogerd
7 september | 10.30 Ds. Herman Koetsveld, dr. Cristina Pumplun
Organist: Evan Bogerd
14 september | 10.30 Dr. Cristina Pumplun
Organist: Evan Bogerd
21 september |10.30 Ds. Herman Koetsveld
Organist: Evan Bogerd
28 september | 10.30 Ds. Herman Koetsveld (cantatedienst)
Organist: Evan Bogerd
Afscheid Elka Bak

VAN DE PREDIKANT

‘Woord voor de stad, woord voor de wereld’; onder dit motto gaat de
Bijbelmarathon binnenkort van start en wordt hiermee dit nieuwe seizoen "25-
26 geopend. Wat is het geweldig leuk dat dit plan — de hele Bijbel lezen in
drie dagen en nachten(!) — door zoveel mensen omarmd is geworden. Het
opgestelde rooster is gaandeweg eigenlijk helemaal gevuld geraakt (al bleven
de uren midden in de nacht nog wel een tijdje open staan....). Aansluitend aan
de dienst van 7 september begint de doorgaande lezing om 12.00 uur. Via ons
YouTube-kanaal wordt het al die tijd live uitgezonden. Onze koster Kaj Dirks,
kenner van de nieuwste digitale technieken, heeft een vertaal-truc ontworpen:
op het grote scherm dat onze kerk tegenwoordig rijk is (vooral gebruikt voor
de orgelconcerten) zullen een paar vertalingen met de voorgedragen tekst
meelopen, in elk geval in het Engels. En dat uiteraard voor de vele toeristen
die onze kerk aandoen en zich verbaasd zullen afvragen wat er gaande is.
Elders in het land is er wel eens zo’'n Bijbelmarathon geweest, maar voor zover
ik weet nooit in Amsterdam. We hebben eigenlijk geen idee wat het teweeg
zal brengen, of er mensen een tijdje stilletjes naar komen luisteren en welke
reacties de teksten zullen oproepen. En hoe bijzonder is het dat ook ‘s nachts
de Bijbellezing gewoon doorgaat. We doen de deuren wel tussen 00.00 en
6.00 uur dicht.



Maar wie misschien juist tussen 00.00 en 06.00 uur in de kerk wil
zijn, bieden we wel graag de mogelijkheid.

De gastvrouwen/heren beschikken over een telefoon:

nr. 06-53641409.

Wil je er in de nacht bij zijn, bel dan dit nummer, dan wordt er open
gedaan. (Het is overigens ook fijn als je ongeveer een half uur
voordat je bij de kerk bent alvast even belt om je komst aan te
kondigen.)

Elders in deze Tref staat het overzicht van de gesprekskringen en andere
activiteiten. Fijn om dat weer op te pakken. Tegelijkertijd gaan we dit
komende seizoen ervaren dat de staf kleiner wordt. Eerder namen we al
afscheid van koster John Faasse. Bureaucodrdinator Elka Bak is inmiddels
gestopt met haar werk, maar neemt na de dienst van zondag 28 september
afscheid. Studentenwerker Tamar Karman volgt in de loop van dit najaar
(datum volgt nog) en zondag 25 januari 2026 is de afscheidsdienst van vicaris
Cristina Pumplun. En ikzelf maak dit rijtje afzwaaiers compleet, maar dan
praten we pas over eind juni volgend jaar.

Inmiddels zijn onze nieuwe kosters Kaj Dirks en Yvo Snoeker al helemaal thuis
in hun taak en is de door Elka al eerder ingewerkte Babette van der Duin
vertrouwd met het wonderlijke fenomeen Westerkerkgemeente waarin geen
dag hetzelfde is. Kerkmusicus Evan Bogerd en verhuurcodrdinator Samuél
Strijbis zijn en blijven de initiatiefrijke en de organisatie van de Wester stevig
ondersteunende stafleden die de ervaringen van de ‘oude staf’ volop
meenemen in de vernieuwde werkvorm.

Het is de kunst komend seizoen om ontspannen en met vertrouwen om te
gaan met de veranderingen die samenhangen met de kleinere staf dan we de
afgelopen jaren gewend waren. Het is al heel mooi om te zien dat er mensen
zich hebben aangemeld om een bepaalde taak te willen oppakken. Maar al net
z0 belangrijk is het dat onze kerk een plek blijft waarin de verstilling, de rust,
de verdieping wordt gevonden en gedeeld te midden van een stad, land en
wereld in opperste verwarring over de vraag: hoe verder? De kerk is geen
activiteitencentrum, maar een voor iedereen openstaande gemeenschap die
leeft van het mysterie van Christus als ‘het gelaat van God dat ons aanziet en
verontrust’, om het met de belijdenis van de Remonstranten te zeggen.
Daarvan te horen, bij stil te staan telkens weer, als basis van heel ons doen en
laten. Misschien vind ik het daarom ook zo mooi om dit seizoen te openen met
het ons doorgegeven ‘bronboek’, de Bijbel. Inderdaad: woord voor de stad,
woord voor de wereld.



ZONDAG 21 SEPTEMBER: DOOPDIENST

De doop voor hun zoontje Duc is aangevraagd door Edward Lubbers en
Daniek van Wijk. Moeder Daniek is ooit zelf in de Wester gedoopt en haar
familie heeft een lange band met onze kerk en gemeente. In de dienst van 21
september klinkt hun ‘ja, dat verlangen wij’ op de vraag of zij Duc ten doop
willen houden.

BIJBELMARATHON

Zie hier de gegevens in een fraaie opmaak waarmee we breed aandacht
vragen voor deze activiteit:

BIJBELMARATHON

WOORD VOOR DE STAD,;WOORD VOOR DE WERELD

3X 24 UUR NON-STOP
DE BIJBEL GELEZEN

START EINDE
ZONDAG WOENSDAG

7 SEPTEMBER 10 SEPTEMBER
12.00 UUR 10.00 UUR

MORGENGEBED

Maandagmorgen 1 september om 9.00 uur begint de serie morgengebeden
weer. Elke werkdag, dus van maandag t/m vrijdag gaat om 8.45 uur de deur
van de kerk open om wie de dag met een moment van verstilling, lied, tekst
en gebed wil beginnen te ontvangen. Het duurt ongeveer een kwartier.
Overigens vanwege de Bijbelmarathon even onderbroken op 8, 9 en 10
september om op donderdag 11 september het dagelijkse morgengebed weer
op te pakken. De gedachte dat de aanwezigen dat ook doen voor al die
mensen die er niet bij kunnen zijn (afstand, werk enz.) is de gedachte van de
vertegenwoordiging in het geloof: zij doen dat ‘namens’ en ook voor iedereen.
En zo vormt dit gebedsmoment een geestelijk brandpunt voor onze hele
gemeenschap en voor onze stad.



GROEPSACTIVITEITEN 1F HELFT SEIZOEN 2025 - 2026

Gesprekskring ‘Achter de Kansel’

Hoe fijn en inspirerend kan het zijn om met een groep mensen de tijd te
nemen om ‘de dingen van het leven’ eerlijk, kwetsbaar en grondig door te
spreken. Dat kan n.a.v. een thema door iemand ingebracht, een (Bijbel)tekst,
een preektekst, maar ook zeker over de grote actuele thema’s zoals oorlog en
vrede, hoe om te gaan met de doorgaande zorgwekkende berichtgeving over
het klimaat enz. Maar altijd zijn het persoonlijk getoonzette gesprekken op
het grensvlak van geloof en samenleving.

De kring ‘Achter de Kansel’ bestaat al lang in onze Wester. Maar de
samenstelling varieert per seizoen. Bedoeld dus voor mensen die verdieping
en ontmoeting zoeken. De gesprekken worden geleid door Herman.
Info:hkoetsveld@westerkerk.nl of 020 - 846 56 44.

Waar en wanneer? De bijeenkomsten worden maandelijks op maandagavond
gehouden:

6 oktober, 3 november en 1 december, 20.00 uur in het Prinsenhuis.

Opgave via: gesprekachterdekansel@westerkerk.nl

Kennismaking met het christelijke geloof

Soms komt het er gewoon een tijdje niet van om eens de tijd te nemen voor
je vragen over de zin en onzin van je leven, voor de vragen die altijd wel
ergens in jezelf ronddarren, voor je verlangen je weg van het geloof te
verdiepen en mogelijk meer inhoud te geven. Deze serie donderdagavonden is
bedoeld voor mensen die de tijd willen nemen voor zo'n persoonlijke bezinning
op hun geloof.

Aan de hand van een aantal centrale thema’s van het christelijk geloof (Bijbel;
God, Jezus en de Geest; gebed; geloven ‘met hart en handen’; de kerk enz.)
zoeken we het persoonlijke en verdiepende gesprek aan de hand van teksten
uit de Bijbel en van mensen uit het verleden of tijdgenoten die ons daarbij
kunnen helpen. De ervaring leert dat dat met elkaar delen een grote betekenis
kan krijgen in dat verdiepende geloofsgesprek.

Met de deelnemers kijken we of een retraite-weekeinde in een klooster in dit
programma kan worden opgenomen.

Mocht je belangstelling hebben, maar absoluut niet op de donderavond
kunnen, laat het even weten.

Wanneer en waar? Donderdagavond 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20
november, 4 december — 20.00 uur — Prinsenhuis Westerkerk

Opgave en info: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644
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Bijbel & gesprek

Het hoort bij het DNA van de protestantse traditie: samen de Bijbel openslaan,
de tekst grondig lezen, de vragen die de tekst oproept en de mogelijke
antwoorden met elkaar delen, kortom, heel die spannende beweging met
elkaar te maken tussen de tekst van toen en ons leven nu.

We zullen bij voorkeur de tekst lezen die de volgende zondag in de kerkdienst
aan de orde is. Wat in deze kring is gedeeld, kan dan zomaar in de dienst een
eigen plek krijgen. Afgelopen seizoen kwam deze kring mensen ‘s avonds bij
elkaar. Maar geef vooral even aan als u/jij liever overdag wilt komen, dan
kijken we of er mogelijk een parallelle morgen- en avondgroep kan zijn.
Wanneer en waar? Dinsdag 30 september; 21 oktober; 18 november en 9
december — (eventuele) morgengroep 10.00 uur, avondgroep 20.00 uur in het
Prinsenhuis.

Opgave en info: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Kring ‘Mijn levensverhaal’

In het vorige seizoen is een kring van de grond gekomen waarin de
deelnemers alle tijd krijgen om hun levensverhaal te vertellen. Wat een
bijzondere bijeenkomsten werden dit. Die ruimte om het eigen verhaal te
vertellen zonder dat je in de rede wordt gevallen, maar intens wordt geluisterd
en meegeleefd. Veel kwam er telkens langs: al die gebeurtenissen en
ervaringen die het leven tot dit moment zo gekleurd hebben. Van het huis
waar je wieg heeft gestaan, de plek in het gezin, de woonplaats met zijn
bijzonderheden, ‘ups en downs’ onderweg, opleiding en beroep, ervaringen
van verlies en de rijkdom van vriendschappen, de rol van geloof en twijfel enz.
Vanwege het persoonlijke karakter en de tijd die iedere deelnemer krijgt
maken we de kring niet te groot. Zijn er meer deelnemers, dan starten we
gewoon een parallelle groep.

Interesse? Geef dan even bij de opgave aan wanneer het voorkeursmoment
van samenkomen is: morgen, middag of avond. Dan kunnen we aan de hand
daarvan met een aantal data-voorstellen komen.

Voorstel voor een eerste bijeenkomst ter kennismaking en afspraken:
woensdagmiddag 22 oktober 14.00 uur.

Opgave en info: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644




Kennismakingsavond nieuw-ingekomenen

Ook dit seizoen zoeken we persoonlijk contact met de mensen die van buiten
onze stad in onze wijk zijn komen wonen. En daarbij nodigen wij hen uit voor
een kennismaking met de Wester. Een avond om elkaar en alles waar onze
Westerkerkgemeente voor staat beter te leren kennen.

Geen uitnodiging ontvangen? Dan graag uw/jouw opgave via:
hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Wanneer en waar? Woensdag 29 oktober, 20.00 uur Prinsenhuis,
Prinsengracht 277b

Opgave en info: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Studentendiner +

Op initiatief van de studenten in onze kosterswoning is er eerder het initiatief
gestart om in de kerk een ‘studentendiner+’ te organiseren. Het bleek een
schot in de roos. Samen eten is al mooi, om dat in de ambiance van de
Westerkerk te doen is nog mooier. Maar de + zit hem in het doel: met elkaar
in gesprek te gaan over een thema middels een gesproken column en een
tafelstelling waarin ‘de vragen van het leven’ op tafel komen. De volgende
avonden staan op de rol:

Wanneer? 3 september, 1 oktober, 5 nhovember, 3 december

Opgave en info: student@westerkerk.nl

Braambosgebeden Advent

Als de Adventstijd nadert, zien we hoopvol uit naar de Braambosgebeden in de
Advent op vier vrijdagnamiddagen voorafgaand aan kerst. Wie weet, schuiven
er bij tijd en wijle wat toeristen aan. Voor hen zijn teksten en liederen
beschikbaar in het Engels. En dan klinken rond het Braambos goede woorden,
steken we onze lichten aan, is er ruimte voor gebed en stilte en klinkt muziek
die past bij de tijd van het jaar.

De Braambosgebeden in de Advent 2025 zijn op woensdagmiddag 26
november, 3, 10 en 17 december Tijd: 17.00-17.30 uur (de kerk is open om
16.30 uur).

Bij het afscheid van Elka Bak

Vrijdag 1 augustus was de laatste werkdag van onze bureau-codrdinator Elka.
Het was stilletjes, want de meest stafleden lagen op stranden of liepen langs
Schotse kusten en wat niet al. Aan mij dus een uitzwaai-iets te bedenken. Nu
ben ik niet goed in kadootjes, maar houd wel van taal. Hieronder het gedicht
dat ik voor Elka maakte en haar in omlijste vorm heb gegeven. Overigens
nemen we als gemeente op zondag 28 september afscheid van Elka.



Elka-sonnet

Geen dag gelijk geen vraag teveel
pendelend van beeldscherm naar wie
alle aandacht krijgt staf-energie

‘kom binnen’ koffie thee en mail

Nauwgezet attent die vriendelijkheid
alles wordt gezien precies bescheiden
de toon verdiept het toegewijde

aan de kerk haar mensen levenstijd

Ontvangen los te laten en ontvouwd
de toren ziet ons gaan verrast
door zicht te houden diep vertrouwd

Zo warm gedeeld onder dit Westerdak
beweging bezield met hand en hart
zo eindeloos veel dank - jij Elka Bak!

1 augustus 2025

Herman Koetsveld
Predikant

IN GEDACHTENIS: JAAP SMIT

Op zaterdagmorgen 9 augustus overleed Jaap Smit op 84jarige leeftijd. Samen
met zijn vrouw Elsbeth was hij ruim drie decennia lang meelevend én
meewerkend lid van onze Westerkerkgemeente. Jaap heeft ongelofelijk veel
gedaan voor en in de Wester vanuit het besef, dat je het als kerkgemeenschap
met elkaar doet en dat er altijd wat te doen is. Al die jaren waren beiden
betrokken bij het verzenden van wat u nu leest: de “Tref.” In de eerste tijd
werd het rapen, nieten en verzenden helemaal met de hand gedaan. Later
werd een deel van het werk overgenomen door het kopieerapparaat en gingen
de meeste abonnees over op de onlineversie. Maar er bleven toch nog zo’'n
200 enveloppen over die gevuld en verzonden moesten worden.
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Ook bij de Trefmaaltijd hielp Jaap met het klaarzetten van de tafels en lange

tijd zorgde hij voor de ontvangst van de gasten.

Maar vooral staat Jaap aan de oorsprong van het unieke project rond de graven en
het begraven in de Wester. Hij deed onderzoek in het stadsarchief naar wie er
vanaf de 17¢ tot in de 19¢ eeuw in de Wester begraven zijn. Samen met een
kleinzoon maakte hij zelfs een computerprogramma, waarmee online de gegevens
terug te zoeken zijn (www.westergraven.nl). Trouwe lezers van de Tref kunnen
zich nog wel herinneren dat hij — tot Peter Stans dit van hem overnam — in elk
nummer een artikel schreef over één van de mensen, die onder de grafstenen in
de vloer van de Wester zijn begraven. ‘Liefdewerk’ wordt het wel eens genoemd: al
dit vrijwilligerswerk.

En zo hebben we Jaap dan ook op 14 augustus uitgeleide gedaan op Zorgvlied,
begeleid door de woorden van de apostel Paulus: “Ons resten geloof, hoop en
liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” We hebben hem
toevertrouwd aan de Eeuwige en wij wensen Elsbeth, de kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen, familie, vrienden en allen wie hem zo zeer missen Gods
dragende liefde en nabijheid toe.

Cristina Pumplun
Missionair vicaris

IN GEDACHTENIS: ED VAN DER GEEST

10-04-1938/13-07-2025

Achteraf ontving ik het bericht van het plotseling overlijden van Ed van der
Geest. Ed had zijn nicht gevraagd geen ruchtbaarheid te geven aan zijn
heengaan. Ik sprak Ed in 2010 tijdens opnames voor de documentaire OUD &
OUT. Hij was opgegroeid in het Gooi in een Rooms Katholiek milieu. Zijn
geaardheid was een feit waar hij mee leefde, zo vertelt hij in de film. De
militaire dienst vervulde hij als officier bij de luchtmacht, waarbij hij in NATO
verband werd uitgezonden. Terug in de burgermaatschappij werd hij directeur
marketing en verkoop bij een Japanse luchtvaartmaatschappij, tot aan zijn
pensionering. Ed had lange tijd een relatie met een Surinaamse man,
hoofdverpleegkundige werkzaam in het AUMC. Samen bezochten ze de
Franciscus-Xaveriuskerk, de Krijtberg, aan het Singel in Amsterdam.

Na het overlijden van zijn partner vond Ed in de Westerkerkgemeente zijn
Godshuis. Hij ondersteunde het secretariaat, stond in de winkel en ontving
kerkgasten die hij rondleidde. Hij schreef ook in het kerkblad Tref. Tenslotte
werd hij gevraagd om ouderling in de functie van scriba te worden. Ed vond
dat een dankbare taak. De Dienst van het Woord bezocht hij ook graag in de
Noorderkerk, waar hij goed contact had met (oud)voorganger ds. Paul Visser.
Na de corona periode werd een regelmatig kerkbezoek ingewikkelder.
Gezondheidsproblemen speelde parten en stopte hij met autorijden. Op
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YouTube en Kerkdienstgemist werden de diensten af en toe gevolgd. Hij
moest wennen aan ‘de witte toga’s’ die langzamerhand meer voorgingen in de
Westerkerk. Met een zinsnede uit de Lutherse traditie gedenken we Ed; "Blijf
bij ons Heer in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid'.

Menne Vellinga
Gemeentelid

UIT DE KERKENRAAD

Van veel kanten komt de klacht dat de kerkelijke gemeente weinig weet van
de kerkenraad. Dat is een serieuze klacht aangezien de kerkenraad de
gemeente dient te vertegenwoordigen. Om hierin verandering te brengen
zullen we als kerkenraad maandelijks verslag doen van waar we mee bezig zijn
en aan welke plannen gewerkt wordt. Helaas zal daarbij de nadruk meer dan
we zouden willen liggen op krimp en financién, maar dat is helaas de actuele
realiteit.

In de achterliggende periode hebben we al enkele malen aandacht proberen
te besteden aan wat ons te doen staat en wat dat betekent voor de gemeente.
Aangezien het hier ook personele krimp betrof, dwong zorgvuldigheid ons
plannen pas te delen als de uitwerking voltooid was. Datzelfde geldt
vanzelfsprekend ook voor andere aspecten, maar het is ons streven u als
gemeente zo snel mogelijk en zo volledig mogelijk te informeren.

Het lijkt zinvol om vooruitlopend op de maandelijkse informatievoorziening
allereest de kerkenraad aan u voor te stellen en te verduidelijken wie voor
welk deelgebied verantwoording draagt.

De kerkenraad bestaat uit de volgende groepen:

e Predikant: Herman Koetsveld

e Voorzitter: Margaretha Pluim (voorzitter), Ernst Stoker (scriba)

e Pastoraat: Janet Dyk, Henriette Dorst

o Kerkrenmeesters: Annet Schelling (secretaris), Gert-Jan Mostert
(penningmeester), Jan van de Langemheen, Teun Hoeve (adviseur), Ben
Hak (voorzitter)

e Diaconie: Jorien Schreuder, Jaap Kappert, Ernst Stoker, Klaas Winter
(voorzitter)

e Muziek: Thomas Kloppenburg

Binnen de kerkenraad zijn ook enkele werkgroepen actief die speciale
aspecten van de actuele problematiek nader uitwerken voor besluitvorming:
e Een groep is bezig met de vloerrestauratie en de eventuele aanleg van
een Crypte (waarover elders in dit nummer meer).
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e Een groep die in samenwerking met bureau Stiel de betere exploitatie
van het gebouw onderzoekt. Hiervoor is ondertussen driemaal subsidie
ontvangen van het rijk en de provincie zodat de ruimte bestaat voor
serieuze plannen.

e Een groep die werkt aan het vernieuwen van het communicatiebeleid
van de kerk waaronder een nieuwe website, die nog nadrukkelijker
zowel de kerkelijke activiteiten, de muzikale activiteiten als de verhuur
activiteiten van de Westerkerk ondersteunt.

e Een groep die zich bezighoudt met het studentenwerk ook nadat de
huidige studentenwerker beroepen zal worden. Ook voor de continuering
van het belangrijke studentenwerk is een subsidieaanvraag gedaan,
waarover nog geen uitsluitsel is.

Onze kerkelijke gemeente wordt in de Algemene kerkenraad van de PKA
vertegenwoordigd door onze voorzitter Margaretha Pluim. Penningmeester
Gert Jan Mostert is onze vertegenwoordiger bij het college van
kerkrentmeesters van de PKA. Teun Hoeve is onze vertegenwoordiger in de
gebouwen commissie.

Wat voor ons als kerk geldt is op de PKA als geheel ook van toepassing; de
omstandigheden dwingen tot ingrijpende en vaak pijnlijke aanpassingen. Het
is ons uitdrukkelijke streven in het geheel van de PKA een constructieve en
codperatieve rol te spelen maar met een scherp oog voor de onafhankelijkheid
die wij als kerkelijke gemeente in de protestantse traditie innemen.

Zoals gezegd ligt de nadruk bovenmatig op krimp en financién maar de
kerkenraad staat helder voor ogen dat onze primaire taak als kerkelijke
gemeente is de liefde van God vorm te geven in de stad in woord en daad.

Ernst Stoker
Scriba

DIACONIE
TREFMAALTIID 17 SEPTEMBER

Na een zomerstop is de vertrouwde Trefmaaltijd in september weer terug van
eventjes weggeweest. De Trefmaaltijd vindt plaats op woensdag 17
september.

Zet u deze datum in uw agenda? Naast samen eten, en onder

de maaltijd samen praten, besteden we ook aandacht aan samen zingen,
samen bidden en samen delen, van wat we hebben en van wat we
meemaken. Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom als u niet eerder bij
de Trefmaaltijd bent geweest!
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Aanvang: 18.00 uur. Het is vanaf maandag 1 september mogelijk om u voor
de maaltijd in te schrijven via info@westerkerk.nl of door te bellen naar het
nummer van de Westerkerk (020-6247766). Kosten €7,00 per persoon.

N.B. De Trefmaaltijd vindt in oktober plaats op de 15de; 15 oktober kunt u dus
ook alvast in uw agenda noteren.

INZAMELING VOEDSELBANK 14 SEPTEMBER

Zoals we in de afgelopen jaren vaker doen, vragen we u op 14 september ook
weer om houdbare spullen mee te nemen naar de Westerkerk, als aanvulling
op de pakketten die de Voedselbank Amsterdam-Centrum/Oud-West uitdeelt
aan klanten.
Het gaat om de volgende houdbare producten, waar de Voedselbank écht
behoefte aan heeft: afwasmiddel, toiletpapier & shampoo.
Denkt u bij toiletpapier aan normale verpakkingen van vier rollen.
Natuurlijk mag u meer dan 1 fles afwasmiddel of shampoo meenemen. Hoe
meer, hoe liever!
Neemt u alstublieft alleen deze producten mee. Aan bijv. snoep, chocolade en
andere etenswaren heeft de Voedselbank niets.

Jaap Kappert

Diaken

OPBRENGSTEN COLLECTEN

Gedurende het zomerreces van de Tref. heeft Hans Jitte (van de financiéle
administratie) de Diaconie van de Westerkerk op de hoogte gesteld van de
collecteopbrengsten ten behoeve van de Diaconale collectes in het 2¢ kwartaal
van 2025. De getoonde bedragen zijn overgemaakt naar de desbetreffende
instanties.

OPBRENGSTEN COLLECTEN Q2 2025

Doel Opbrengst

Stichting Jarige Job € 1.244,93
Stichting Jeugd Sportfonds € 307,09
Stichting Heen en Weer € 642,34
SOS Kinderdorpen € 1.180,80
Voedselbank Centrum/Oud

West € 345,87
Samen Is Niet Alleen € 561,75
Unicef € 455,45
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Armoedefonds € 443,75
Warchild € 1.973,39
Zeemanswelvaren € 344,43
Small Steps 2 Success € 416,07

Totaal € 7.915,87

Ernst Stoker, penningmeester en Klaas Winters, voorzitter
Diakenen

VERSLAG DIACONAAL PROJECT ‘SMALL STEPS 2 SUCCESS’

Gezien worden. Meetellen. Er
mogen zijn...
In de Tref van mei van dit jaar
: hebben we de Westerkerkgemeente
“ / mogen bijpraten over ons werk voor
. de stichting Small Steps 2 Success in
Gambia, West-Afrika. In de
afgelopen maanden konden we
weer het een en ander realiseren,
# -  mede door de financiéle bijdragen
~_ vanuit de Westerkerk! Op onze
+ website (smallsteps2success.nl) en
: & in de nieuwsbrief zomer 2025 kunt u
hlerover Iezen Maar aIs we er één ding uit moeten lichten, dan wel het feit dat
z0 veel mensen met een beperking nu gezien worden, dat ze zich binnen ons
tijdelijke centrum thuis voelen en bovenal zichzelf mogen zijn! Er zijn mensen
die voor het eerst sinds lange tijd vanwege de training op ons centrum of hun
werk weer buiten hun compound zijn en onder de mensen komen.
Bijvoorbeeld Modou, een jonge man van begin 20 met een spierziekte,
waardoor hij rolstoelafhankelijk is. Hij bleef altijd alleen achter in de
compound. We konden hem nu onderbrengen bij een Nederlandse stichting
die hulpmiddelen verstrekt. Daar helpt hij met uitlevering en reparaties.
Steeds duidelijker wordt hoe belangrijk, soms zelfs life-changing, de wekelijkse
ontmoeting met elkaar en het uitwisselen van ervaringen voor onze cliénten is.
Want iedereen heeft zijn eigen verhaal over misbruik, misleiding of
discriminatie. Zoals de blinde man, die in goed vertrouwen zijn geld meegaf
aan een oplichter en de vrouw in de rolstoel die uren wacht op transport (tijd
is geld!). Met name vrouwelijke cliénten leren voor zichzelf op te komen.
Soms is dan ook niet iedereen altijd blij met ons werk! De echtgenoot van één
van onze vrouwelijke cursisten zag zijn vrouw zodanig veranderen dat hij
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verbood haar om nog langer de
trainingen te bezoeken. Ze zou
te zelfstandig worden, en dat
zint niet iedere man. Inmiddels
is ze na een gesprek gewoon
weer aanwezig!

We zijn blij meteen donatie van
de Wilde Ganzen waardoor we in
staat zijn een aantal nieuwe
cursussen op te starten en te
bekostigen. De bouw van ons
Ability Center gaat voorspoedig!
In juni mocht Mirjam de eerste
steen leggen, nadat de plaatselijke imam de zegen over het project had
uitgesproken. Rond deze tijd zal het dak geplaatst zijn en kunnen de muren
worden opgetrokken. Alle reden voor ons om intens dankbaar te zijn voor alle
hulp en ondersteuning bij de uitvoering van onze projecten daar. Want wij
kunnen voor heel veel mensen het verschil maken. Daarbij blijven we wel
afhankelijk van financiéle ondersteuning.

Mirjam en Martin Abbes
Stichting Small Steps 2 Success

HET GEBOUW

Westercrypte

Al enkele malen heeft u in de Tref kunnen lezen over de aanleg van een
crypte. Het betreft hier een oud plan dat indertijd niet is gerealiseerd. Er staat
nu een zeer noodzakelijke restauratie van de vloer op het programma, iedere
regelmatige bezoeker heeft de noodzaak daartoe aan den lijve kunnen
ondervinden. Er is daarmee een kans de langgekoesterde wens voor de aanleg
van een crypte te combineren met de vloerrestauratie. De aanleg zal in deze
combinatie eenvoudiger maar vooral minder kostbaar zijn. De kerkenraad
studeert op de uitvoering en haalbaarheid van het plan.

De primaire aanleiding voor de aanleg van de crypte is een financiéle. De
bedoeling is dat de opbrengsten van de exploitatie de Westerkerk financieel
onafhankelijk gaan maken en de onderhoudskosten van het gebouw gaan
dekken. Uit het woord exploitatie kunt u al begrijpen dat het hier een
bedrijfsmatige opzet betreft die op gespannen voet kan staan met ons
kerkzijn. Een kerk is geen bedrijf en bedrijfsleiding vergt een praktische
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context die niet kerkelijk is. Om die reden zal het noodzakelijk zijn het een en
ander bestuurlijk goed te organiseren in nauwe samenwerking met de PKA, de
eigenaar van het gebouw. De kerkenraad heeft besloten binnenkort te
overleggen met de PKA over een gezamenlijke aanpak van zowel de
vloerrestauratie als de crypte.

De crypte zelf komt onder het achterdeel van de kerk en zal ruimte bieden
voor het bijzetten van 3500 urnen. Het geheel wordt stijlvol en de toegang zal
los staan van de kerk. Als zodanig staat een crypte en het begraven in de kerk
in een lange eerbiedwaardige kerkelijke traditie. Zowel katholieke als
protestantse kerken hebben op dit gebied een oude geschiedenis, zoals
pelgrims naar Santiago kunnen beamen. Ook wij kerken iedere zondag op de
graven van prominente Amsterdammers en beroemen ons op het graf van
Rembrandt.

Bij dit stukje zijn enkele impressies van de uitvoering gevoegd om een indruk
te geven van wat de crypte inhoudt. Wij zullen u zowel over de
vloerrestauratie als de plannen voor de crypte nader informeren als er meer
nieuws is. In de volgende Tref publiceren wij voor de liefhebber een meer
technisch verslag over de werkzaamheden en de crypte.

Teun Hoeve
Adviseur gebouwen

VRIJWILLIGERS IN DE WESTER

Dagelijks zetten onze geweldige vrijwilligers zich in voor het reilen en zeilen
van de Wester! Wie zijn het? Graag leren we ze beter kennen. Daarom
bevraagt Babette van der Duin in deze rubriek twee vrijwilligers.
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MEREL SWANEVELT

Hoe ben je bij de Wester betrokken geraakt?

Af en toe ging ik eens naar een dienst. Kom van een oosters georiénteerde
achtergrond dus ben ook volop bezig me in te lezen betreft het Christendom.
Ik zat dan stiekem ook verlekkerd te loeren naar het prachtige orgel, zo van
ohhhh.... als ik daar nou eens op kon spelen... maar dat weer meteen opzij
gezet als “onmogelijk, je mag er alleen naar kijken”.

Totdat ik Evan aansprak in een overmoedige bui en heb destijds les genomen,
en nog steeds, en werd dus verliefd op het orgel en allengs ook op de kerk.
Waar help je mee als je in de Wester bent?

Eerst alle toiletten boenen, opruimen en dweilen, daarna rondje door de kerk
om te kijken of alles schoon is, afval opvegen, folders bijvullen.

Dan koffie/thee zetten, keuken schoonhouden. En allerlei klussen die zich
verder voordoen.

Sinds een paar maanden doen we korte rondleidingen voor bezoekers als ze
willen, de meesten vinden het prima en je ontmoet erg leuke mensen uit alle
windstreken.

Wat doe je zoal als je niet in de Westerkerk bent?

Ik ben nog werkzaam in het toerisme als nationaal gids. Ik leid allerlei
excursies in en om verschillende steden en verzorg rondleidingen in musea.
Verder wandel ik graag in de bossen en duinen, lees veel, en verdiep me in
psychologie en filosofie.

Wat zijn jouw ideeén/ wensen voor de Wester?

Deze prachtige unieke kerk openhouden voor iedereen! Zodat het fraaie
gebouw, de bijzondere sfeer, het ongelofelijke licht, het Braambos, de
verhalen, het protestantisme, voor eenieder die binnenloopt, een inspiratie
mee moge geven. Zodat men weer ietsje lichthartiger naar buiten loopt...en
het licht verspreidt. En graag meer rondleiders voor de bezoekers!

MARGRIET TEN NAPEL

Hoe ben je bij de Wester betrokken geraakt?

In 1979 kwam ik tijdens mijn studie Engels in de studentenflat op de
Westermarkt wonen, en ging vanaf dat moment ook regelmatig naar de
zondagse diensten. Ik zong bij diverse koren, o.a. bij Jos van der Kooy in de
kerk aan het Begijnhof, en vanaf begin jaren tachtig repeteerden we met een
ander koor een aantal jaren in de kerk. Er stonden toen nog houten banken!
Waar help je mee als je in de Wester bent?

Ik ben begonnen als collectant, ging vervolgens meedraaien in de geluids- en
de bloemengroep. Sinds mijn pensionering als redacteur bij een
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wetenschappelijke uitgeverij heb ik ook meegewerkt als kerkwacht, en help ik
bij het opstellen van de liturgie voor de zondagse eredienst.

Wat doe je zoal als je niet in de Westerkerk bent?

Ik ben redelijk sportief, fiets graag en veel, doe aan koudwaterzwemmen en
yoga, zing, bezoek musea, concerten, films en tentoonstellingen, houd van
lezen, doe mee als vrijwilliger aan onderzoek bij de VU, en kook graag. In juni
ga ik een week naar Italié voor een cursus Umbrische keuken, heel gezond! En
ik ben freelance redacteur; help auteurs bij het schrijven van artikelen in het
Nederlands of Engels.

Wat zijn jouw ideeén/wensen voor de Wester?

We zijn een levende gemeenschap en hebben een prachtig gebouw tot onze
beschikking. Zowel gemeenschap en gebouw moeten we beschermen tegen
verval. Daar wordt al meer dan 450 jaar aan gewerkt, op manieren die
constant veranderen en die ieders steentje bijdrage kunnen gebruiken. Ik zie
Amsterdam graag als een Mokum voor de wereld, en de Wester als een
buurthuis waar iedereen welkom en nodig is.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

KERKWACHTEN EN WINKELMEDEWERKERS

Lang geleden is er een tafel in de kerk geplaatst om boeken te verkopen, de
“Boekentafel”. Dat leidde tot veel succes waarna er behoefte ontstond aan
meer verkoopruimte en meer vrijwilligers.

Er werd een grote boekenkast tegen de muur geplaatst met ook meer ruimte
voor kleine cadeauartikelen zoals kaarsjes, beeldjes, pennen, sleutelhangers,
et cetera. Ook kwamen er standaards met ansichtkaarten en kaartenmapjes
en werd het assortiment verder uitgebreid. De verkoopresultaten stegen! Dit
betekende echter wel dat er meer mensen nodig waren en dus kwamen er
meer Kerkwachten.

De boekenkast werd toch te klein en er kwam een geheel nieuw
winkelinterieur. De winkeltijden werden uitgebreid en in het vervolg was de
winkel open van maandag t/m vrijdag en in de zomer zelfs vaak op zaterdag.
Dit alles kon/kan alleen gebeuren door veel enthousiaste Kerkwachten!!!
Ook in de toekomst blijven zulke enthousiaste Kerkwachten zeer welkom.

Coordinatoren: Gerdie Demaret en Gine Goldberg
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LIVESTREAMERS

Graag tot ziens.

® Het videoteam is op zoek naar mensen om
| achter de knoppen te zitten bij de live

streams van de kerkdiensten.

Ben jij:

e iemand die lol heeft in techniek of
media.

e bereid om eens per ca. 6 weken (of
meer of minder) op zondagochtend te
streamen.

e beschikbaar op dinsdag 16/09 20-
21uur voor een introductieworkshop in de
Westerkerk.

a‘s Grijp dan deze kans om waardevol
: vrijwilligerswerk te doen in een leuk team.

Stuur een mail naar streaming@jabik.frl!

Ook als bovenstaande functies u niet aanspreken, maar u wel graag uw
talenten wilt inzetten voor de Westerkerk: We horen graag van u! We zijn
namelijk altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

En voor wie al vrijwilliger is....

we vinden het leuk om ook van je te horen wat

je beweegt om vrijwilliger te zijn van de Wester. Mail naar info@westerkerk.nl
als je een keer mee wilt doen in deze rubriek of wellicht vragen we jou de

volgende keer.

MUZIEK IN DE WESTER

CANTATEDIENST 28 SEPTEMBER

Eerste cantatedienst van het seizoen.

Op zondag 28 september, om 10.30 uur, start het nieuwe cantateseizoen in de
Wester. Centraal in deze dienst staat de indrukwekkende cantate ‘£s /st nichts
gesundes an meinem Leibe’(BWV 25) van J.S. Bach. Ook klinkt het
vijfstemmige motet T will sing unto the Lord”van Henry Purcell. De dienst sluit
gewoontegetrouw af met een mooi orgelwerk van J.S. Bach.
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Ziekte en genezing

Bach componeerde de cantate in het eerste vruchtbare seizoen dat hij
Thomaskantor in Leipzig was. De cantate gaat in op de Bijbelse gedachte dat
ziekte het gevolg is van zonde. Hierbij worden niet alleen lichamelijke klachten
bedoeld, maar ook ‘ziektes’ als wellust, eerzucht en inhaligheid. Het geloof in
God brengt genezing. Deze boodschap sluit aan op de evangelielezing uit het
boek Lucas, die centraal staat op de zondag waarvoor Bach deze cantate
componeerde. Dit bekende verhaal vertelt over de wonderbaarlijke genezing
van tien melaatsen door Jezus, met de woorden: 'Uw zonden zijn u vergeven'.
Zoals we van Bach gewend zijn, is de tekst weer prachtig op muziek gezet. De
extra rijke instrumentale bezetting zorgt, samen met de ingenieuze koor- en
solistenpartijen, voor vele kippenvelmomenten.

Uitvoerenden

Het Westerkerkkoor zingt de Bachcantate en het motet. Het koor is na een
welverdiende zomervakantie helemaal klaar voor een mooi nieuw
cantateseizoen. De instrumentale begeleiding is in handen van het
onvolprezen Ensemble ‘t Kabinet. De prachtige solisten zijn Marjon Strijk
(sopraan), Camilo Delgado Diaz (tenor) en Florian Just (bas). De algehele
muzikale leiding is in handen van JanJloost van Elburg, De voorganger is ds.
Herman Koetsveld. Evan Bogerd bespeelt het orgel.

Thomas Kloppenburg
Ouderling kerkmuziek

PROGRAMMA MUZIEK

Een zomer vol muziek

Lunchconcerten, Geen dag zonder Bach, het Grachtenfestival en de
Rembrandtconcerten. Het was spitsuur de afgelopen maanden!

De belangstelling was overweldigend voor de concerten. We kregen veel
reactie op het nieuwe scherm waarop de organist en assistenten zichtbaar
zijn. Wel is het duidelijk geworden dat één scherm eigenlijk niet genoeg is als
de kerk bomvol zit in de zondagse opstelling.

De komende maanden zijn er zoals gebruikelijk de woensdagse
lunchconcerten.

Orgelsprint in de Westerkerk

Zaterdag 6 september vanaf 13:00 uur

Vijf jonge, talentvolle organisten nemen plaats achter het orgel van de
Westerkerk en laten in razend tempo horen wat ze kunnen. Een uitdagend
programma vol energie, lef en diversiteit.
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De Orgelsprint is dé kans om in korte, krachtige optredens kennis te maken
met de nieuwe generatie organisten. Wibren Jonkers, Maarten Wilmink, David
Strijbis, Albert Driessen en Jan Hogendoorn nemen plaats op de orgelbank.
Kom luisteren, ontdek hun virtuositeit en beleef hoe zij dit orgel tot het
uiterste testen.

Canto Ostinato by Candlelight — Aart Bergwerff op het Duyschot
orgel Vrijdag 26 september

Vrijdag 26 september brengt Aart Bergwerff het Canto Ostinato van Simeon
ten Holt te gehore.

Aart is een specialist te noemen als het gaat om Canto Ostinato, hij voerde het
uit in diverse bezetting waaronder met Eric Vloeimans, Wishfull Singing en
Jeroen van Veen. Deze avond staat het Duyschot orgel centraal in de met
kaarslicht verlichte Wester. Het belooft een bijzondere avond te worden!
Kaarten: www.westerkerk.nl of eventbrite

De vijfde Amsterdamse Orgeltocht — Oude Kerk, Dominicuskerk en de
Westerkerk

Zaterdag 4 oktober

Een klein lustrum wordt dit jaar gevierd op zaterdag 4 oktober, voor de vijfde
keer trekken we door Amsterdam langs fraaie orgels en kerken.

Te beginnen in de Dominicuskerk, een prachtige Cuyperskerk met een even zo
fraai romantisch Adema orgel. In de Westerkerk vervolgen we het programma
om daarna de dag te besluiten in de Oude Kerk. 4 oktober is uiteraard ook
dierendag, ontleend aan Franciscus van Assisi die deze dag stierf.

Het thema van de dag wordt ons dus eenvoudig in de schoot geworpen!
Aanmelden en meer informatie: www.evanbogerd.nl/orgeltocht

Orgelfeest rondom 750 jaar Amsterdam

Vrijdag 17 oktober

Uiteraard moeten we op orgelvlak ook stilstaan bij 750 jaar Amsterdam. Dat
doen we op vrijdag 17 oktober. Orgels zijn stille getuigen van eeuwen aan
ontwikkeling. Ons Duyschot orgel nadert al zijn 350¢ verjaardag.

Het concert wordt een mengelmoes van Amsterdamse muziek. Letterlijk van
Sweelinck naar de Jordaan.

Maar ook aandacht voor de internationale hub die Amsterdam lange tijd was in
de verspreiding van gedrukte muziek.

Vivaldi’s 'L ‘Estro Armonico’ (zijn beroemde vioolconcerten) werd in Amsterdam
uitgegeven en bereikte zodoende heel Europa inclusief ene heer ].S. Bach die
ze bewerkte voor onder andere het orgel.

Dat allemaal door een gevluchte hugenoot genaamd Estienne Roger die met
zijn drukkerij heel Europa voorzag van de populairste muziek. Denk aan
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Handel, Vivaldi en Couperin. Je zou hem een vroege variant van Spotify en de
internationale promotor van Vivaldi kunnen noemen.

Kom het feest meemaken op vrijdag 17 oktober!

Kaarten via Westerkerk.nl of eventbrite

WESTERCANTORIJ
Op 1 september start de WesterCantorij weer met repeteren. Mooie projecten
staan weer voor de boeg.
Allereerst het Requiemproject, inmiddels een traditie! Vervolgens de
kerstcyclus met 0.a. de Lessons & Carols en uiteraard de Kerstnachtdienst.
Het koor is het afgelopen jaar flink gegroeid, we zijn de 40 leden ruim voorbij.
Echter heeft er wel wat scheefgroei plaatsgevonden, we zoeken met name
voor de alten dringend versterking.
Wil jij ons komen versterken? Meld je bij Evan Bogerd via info@evanbogerd.nl
met vermelding van stemgroep.
Evan Bogerd
Cantor-Organist

AMNESTY INTERNATIONAL

Op woensdag 3 september bent u weer in de gelegenheid om brieven te
schrijven voor Amnesty International.

Wij schrijven in het Prinsenhuis van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Het hoofdkantoor van Amnesty in Londen kiest iedere maand drie brieven uit,
die over de hele wereld worden geschreven en het voelt erg goed om daar
elke maand aan mee te doen. Deze brieven en de achtergrondinformatie
liggen klaar en het is fijn als u uw eigen internationale postzegels meeneemt.
Op 4 oktober vindt er weer een Amnestydag plaats in Amsterdam. Amnesty
vindt het plezierig als er zoveel mogelijk mensen van deze gelegenheid gebruik
maken. U kunt zich aanmelden via amnesty.nl/kom-in-actie/amnesty bij jou in
de buurt/amnestydag. Of: 020-6264436. Het programma duurt van 11:00 uur
tot 16:00 uur en er is een lekkere vegetarische lunch. Op het programma
staan alle ins en outs over de koers van Amnesty in 2026, creatieve en
serieuze workshops, een duo-presentatie van experts over de bezette
Palestijnse Gebieden Natuurlijk kunt u allerlei vrijwilligers en medewerkers
ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dit zijn echt hele prettige en
geanimeerde dagen. Je leert veel nieuws op een prettige en ontspannen
manier.

Kom het allebei eens een keer proberen!

Nicolette Besemer
Amnesty Schrijfgroep
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VERHUUR

In de maanden juli en augustus is er ieder jaar beduidend minder verhuur dan
in het voor- en najaar. Gelukkig wordt de kerk in die maanden flink gebruikt
voor de vele concerten die worden georganiseerd door de Westerkerk, in de
persoon van Evan.

Op 19 juli jl. trouwde een Nederlands-Engels stel in de kerk. Tijdens de dienst
werd een aantal kunstwerken van de bruidegom tentoongesteld. Evan speelde
op het orgel, en Henk luidde de klokken. Voor het luiden van de klokken zijn
drie mensen nodig, waarvoor het bruidspaar een loting had georganiseerd
onder hun gasten om Henk te helpen. Vier van de 45 deelnemers aan deze
loterij werden de gelukkige ‘aspirant-klokkenluiders'.

Maandag 28 juli werd ik gebeld door een vriendin van de toen nog niet
overleden Derk Sauer, met de vraag of de aanstaande afscheidsdienst in de
Westerkerk gehouden kon worden. Uiteraard heb ik daar positief op
geantwoord, hoewel mijn gezin me dat niet geheel in dank afnam, gezien de
vakantie die we net hadden ingeluid.

Donderdag 31 juli bereikte ons het verdrietige nieuws dat Derk was overleden.
Vanaf dat moment ging alles in een stroomversnelling. De familie weet vaak
niet goed wat hun te wachten staat, daarom kun je samen met de
begrafenisondernemer meedenken over hun wensen. Er werd besloten de
afscheidsbijeenkomst op donderdag 7 augustus in de Westerkerk te houden.
Aangezien de verwachting was dat er veel 'bekende Nederlanders' zouden
komen op deze besloten afscheidsbijeenkomst, waren er extra
aandachtspunten voor de organisatie. Er moest worden nagedacht over
catering, techniek, personeelsbezetting, stoelopstelling, schoonmaak,
enzovoort.

Het is mooi om samen met een professioneel team vanuit de Westerkerk mee
te werken aan een waardig afscheid als dit. Mijn dank gaat ook uit naar Kaj
Dirks en Joost Mens voor hun ondersteuning tijdens de uitvaart.

Samueél Strijbis
Verhuurcoordinator

STUDENTENWERK

Een nieuw studiejaar betekent nieuwe activiteiten voor studenten! Op de
volgende pagina’s is de flyer te vinden die verspreid wordt door de stad. Stuur
het vooral ook door naar geinteresseerden in jouw omgeving. En o ja: vanaf
nu zal een groot deel worden aangepakt door de werkgroep Studentenwerk en
ds. Herman Koetsveld.
Tamar Karman
Studentenwerker
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Ben jij op zoek naar inspiratie, bezinning of een goed g
Wil je met andere studenten ontdekken, eten, vieren e
Kom dan eens langs in de Westerkerk!
Hier is een platform voor studenten.

Welkom!

Wat organiseren wij?
) Studentenmaaltijd+

) Zingeving in de stad

) Ontmoeting met studenten

) Persoonlijk gesprek
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KOMENDE
ACTIVITEITEN

»A] student@westerkerk.nl

Studentenmaaltijd+

Een goed gesprek tijdens een
3-gangen-diner. Afgesloten met muziek.
Meld je aan!

Tijd: 19:00-21:00vuur:
e 3 september
¢ 1 oktober
e 5 november
* 3 december

Leeskring
Datum: Houd de Socials in de gaten!

Filmavond

Samen met anderen een
verdiepende film kijken. Een avond
vol gezelligheid, gesprek en
diepgang.

Datum: 26 november

Morgengebed

Rustige start van de dag.

Vanaf 1 september: maandag t/m
vrijdag, 09:00-09:15 vur.

Night of Connection

De kerk gevuld met kaarsen en muziek.
* 19 november
* 17 december

Persoonlijk Gesprek

Wil je graag eens praten
over de zin van het leven?
De predikant van de Wester
helpt je graag verder

in een gesprek.
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STUDIUM GENERALE

Bent u op zoek naar theologische verdieping en verbreding? Dan is het
Studium Generale wellicht iets voor u. Meerdere Westerkerkgangers hebben
deze theologische verdieping inmiddels ervaren als een geschenk! Het is nog
niet te laat om u aan te melden voor het nieuwe Studium Generale
cursusseizoen 2025/2026.

Het Studium Generale is een aantal jaren geleden vanuit de cursus Theologie
voor Geinteresseerden ontstaan. Het gaat tijdens de Studium Generale
colleges met name om theologische verdieping en verbreding. Iedereen met
belangstelling voor religie is welkom. De lessen gaan over boeiende en vaak
actuele onderwerpen die in relatie staan tot christelijk geloof en kerk.

Het Studium Generale heeft geen vastomlijnd programma. Cursisten geven
zelf aan wat hen boeit. De codrdinatoren zoeken bij deze onderwerpen één of
meer gekwalificeerde docenten.

In het cursusjaar 2025 — 2026 worden vier blokken van drie
donderdagochtenden (10.00 — 12.30 uur) aangeboden in de Paaskerk in
Amstelveen. De kosten bedragen € 75,00 per blok. Voor het volgen van alle
vier blokken is € 250,00 verschuldigd. Voor echtparen geldt een gereduceerd
tarief. Een partner behoeft slechts de helft te betalen.

Onderwerpen en data van de blokken zijn:

Blok 1: Bijbelboek Prediker; docent dr. Jaap van Dorp; 11, 18 en 25 september
2025;

Blok 2: Karl Barth; docent dr. Karel Blei; 6, 13 en 20 hovember;

Blok 3: Toekomst van de kerk; docenten Rob Mascini en Aarnoud van der
Deijl; 15, 22 en 29 januari;

Blok 4: Mondiaal christendom; docenten drs. Madelon Grant, dr. Samuel Lee
en dr. Gerrie ter Haar; 5, 12 en 19 maart.

Voor meer informatie kunt u naar www.tvg-amsterdam.nl of kunt u een mail
sturen naar Dineke Verhoek (e-mail: dineke.verhoek@kpnmail.nl ) of naar
Gemma Crijns (email: gcrijns@xs4all.nl ) Op verzoek sturen we dan een
uitgebreide studiegids.
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DE ANDERE KAART

Save the date: De Andere Kaart van Amsterdam

Op 27 oktober organiseren de School of Religion & Theology van de Vrije
Universiteit Amsterdam, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en de Westerkerk
een event/symposium om ‘De Andere Kaart van Amsterdam’ te presenteren.
Zie https://deanderekaart.amsterdam/nl/home

Dit is een nieuwe, interactieve webomgeving waarin het religieus erfgoed van
de stad wordt ontsloten ter gelegenheid van Amsterdam 750 jaar. De Andere
Kaart van Amsterdam vertelt de verhalen van plekken en activiteiten van
zingeving, bezinning en religieuze gemeenschappen in Amsterdam in de
afgelopen 750 jaar en heden. Onze vicaris Cristina Pumplun heeft daaraan ook
verschillende bijdragen geleverd over de Westerkerk.

In de komende periode zullen er nieuwe verhalen aan de kaart worden
toegevoegd, maar op 27 oktober a.s. presenteren genoemde partijen de Kaart
aan alle Amsterdammers met een uniek event/symposium. Tijdens het
symposium zullen experts kort vertellen over de mensen, het erfgoed en de
kunst die het multireligieuze DNA van de stad zichtbaar hebben gemaakt en
nog steeds maken.

Programma:

« 14.00 uur - 15.00 uur: Wandelen langs verschillende plekken op ‘De
Andere Kaart van Amsterdam’ met een gids, vanaf Museum Ons’ Lieve
Heer op Solder, Oudezijds Voorburgwal 38-40

« 15.30 uur - 17.00 uur: Symposium in de Westerkerk

« 17.00 uur -19.00 uur: Feestelijke borrel in de Westerkerk

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te wandelen en/of aanwezig te zijn
bij het symposium. De uitnodiging met de mogelijkheid om aan te melden en
te reserveren volgt in september, maar zet 27 oktober alvast in uw agenda!
Voor meer informatie, mail naar: gijsbert.siertsema@vu.nl

Gijsbert Siertsema
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GRAVEN IN DE WESTER

Op 9 augustus overleed Jaap Smit. Hij startte, met onder andere Henny
Rasker, vele jaren geleden deze rubriek. Onderzoek naar de begraven
kerkgangers in de 17¢, 18¢ en 19¢ eeuw was al van start gegaan, maar het
was nog wachten op het ontwikkelen van een database en koppeling hiervan
aan de website van de Westerkerk. In de beginjaren ging dit onderzoek nog
via menig bezoek aan het Stadsarchief van Amsterdam. Vast heel erg leuk
(althans zo beleefde ik het, als ik er voor menig studieonderzoek moest zijn).
Al vele jaren weer zijn deze archieven digitaal
benaderbaar. In 2007 werden in de edities van Tref
al de inleidende stukjes geschreven. Het was nog
wachten tot de database klaar was voor invoer.
Toen dat moment eenmaal bereikt was kwamen in
Tref ook de stukjes over de vele begraven,
bekendere en wellicht nog wat onbekendere
Amsterdammers geschreven. Die allemaal gemeen
hadden om hier, in de Wester, begraven te worden.
De eerste persoon die toen onder de loep genomen .
werd was in mei 2008. Nicolaas Calkoen de Jonge. In november 2009 volgt
een stukje over een heuse admiraal, Cornelis Schrijver. Na deze
levensbeschrijving zouden er nog vele volgen. Het stukje dat Jaap en overige
medewerkers over Schrijver schreven zet ik hieronder neer.

In de Oude Kerk en in de Nieuwe Kerk hier ter stede liggen Admiraals
begraven.

En in de Wester? Ja, ook daar ligt een Admiraal en wel in graf 262M.
(viakbij de geluidsbank). Op dit graf staat vermeld:

HET GRAF VAN ZYN EXELENTIE
DE HOOG ED; GESTR. HEER
CORNELIS SCHRYVER
LIEUTENANT ADMIRAAL VAN HOLLAND
EN WEST VRIESLAND ETC. ETC.
OBIIT DEN 16e begraven den 21e
VAN BLOEYMAAND Ao MDCCLXVIIT
EN

DE HOOG ED. GEBOREN VROUWE

MARIA LE PLAGE
OBIIT DEN 6e JANUARY 1784
BEGRAVEN DEN 13e DITO
NU HET EIGENDOM VAN IONGVROUWE

29



CORNELIA HAASJE SCHRYVER
OBIIT DEN 23 MAART Ao 1809
BEGRAVEN DEN 29 MAART Ao 1809.

Cornelis Schrijver leefde van 1687 tot 1768. In 1728 woonde Cornelis in
Amsterdam. In dat jaar trad hij in het huwelijk met Maria Le Plage. Maria
woonde in haar geboorteplaats s Gravenhage. Het huwelijk werd - met
toestemming van de Gemeente Amsterdam - in 's Gravenhage gesloten. Het
echtpaar ging daarna wonen op de Kloveniersburgwal nabij de Oude
Manhuispoort. In 1756 kocht hij het huis op de Herengracht 568.

Hij was toen al eigenaar van de buitenplaats Dantzig in Amsterdam
Watergraafsmeer.

Het echtpaar kreeg 3 dochters, Maria Philippina, gedoopt 20-01-1732, Cornelia
Catharina, gedoopt 25-10-1733. Van deze twee zijjn nog geen verder gegevens
bekend. De derde dochter,Cornelia Haasje, is gedoopt 28-0/-1737 en
begraven in de Westerkerk op 29 maart 1809.

Bron: Gem. Archief Amsterdam.

Peter Stans
Gemeentelid
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Redactie comité:
Ellen Meijer, Margriet ten Napel, Gemma Crijns, Dineke Verhoek, Maaike
Luttikhuis, Ernst Stoker

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk
door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden
Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.
Ook de Duyschot Stichting heeft de Culturele ANBI status.

Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of
betreffende organisatie.

Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente
Kerkrentmeesters: NL 47 RABO 0109 2797 00

Collecterekening: NL 51 RABO 0313 5519 28

Stichting Vrienden Westerkerk: NL 30 RABO 0109 9279 66
Diaconie Westerkerk: NL 46 INGB 0004 9718 00

Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL 04 INGB 0003 8921 70
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