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AGENDA 
 

De diensten worden via de livestream uitgezonden  
en zijn te zien op kerkdienstgemist.nl  

en het YouTube kanaal van de Westerkerk 
 

 
Zondag   7 juli  10.30 uur  Ds. Herman Koetsveld,  
       Organist Evan Bogerd 
                                                   Heilig Avondmaal 
 
Zondag  14 juli 10.30 uur  Dr. Cristina Pumplun  
                                                   Organist Evan Bogerd 
 
Zondag 21 juli  10.30 uur  Ds. Herman Koetsveld 
                                                  Organist Evan Bogerd 
 
Zondag 28 juli  10.30 uur   Ds. Bernard Luttikhuis 
       Organist Evan Bogerd 
 
Zondag  4 augustus 10.30 uur  Ds. Herman Koetsveld 
       Organist Evan Bogerd 
 
Zondag 11 augustus 10.30 uur    Ds. Josée van de Putte 

                                  Organist Evan Bogerd 

 

Zondag 18 augustus 10.30 uur    Ds. Herman Koetsveld 
             Organist Evan Bogerd 

 
Zondag 25 augustus 10.30 uur  Ds. Jan Offringa 

                  Organist: Evan Bogerd 
       
Zondag 1 september  10.30 uur    Ds. Herman Koetsveld 
       Dr. Cristina Pumplun 
       Organist Evan Bogerd 
       Maaltijddienst, Heilig Avondmaal 
 

 
 
 



 

 
 

VAN DE PREDIKANT 
 
Een vrijwel lege schitterende camping van Staatsbosbeheer in Drenthe, de tent 
opgezet aan de rand van een open veld omzoomt door de bossen, en niets 
anders te horen van ’s morgens vroeg tot laat in de avond dan een koor van 
vogels: de perfecte plek om tot rust te komen en ‘de dingen van het leven’ 
vanuit een ander perspectief te bekijken dan de hectiek van onze stad. Dank 
voor menig vorm van medeleven: ja, het was nogal fris en ja, ook nogal nat 
hetgeen qua contrast nog wat werd aangedikt omdat op m’n eerste werkdag na 
de vakantie de zomer dan toch echt doorbrak. Voor de goede orde: er was zelfs 
geen sprake van klein leed. 
 
Het ‘kerkelijk bedrijf’ is tijdens mijn afwezigheid gewoon voluit op stoom 
gebleven en zo hoort het ook en dat zal ook de komende weken nog even het 
geval zijn. Maar dan komen de schoolvakantieweken in zicht en dan gaat er wel 
degelijk ook in de kerk qua vergaderingen en bijeenkomsten de druk van de 
ketel. En tegelijkertijd – en daar zijn we de Wester voor – komen er allerlei 
heerlijke muzische momenten langs zoals het Grachtenfestival. En natuurlijk 
gaan elke zondagmorgen de deuren van de kerk voor iedereen open om het hart 
op te halen aan de rijkdom van het Woord, muziek en verstilling.  
 
Ergens in mijn achterhoofd had ik nog de wens om in een serie preken stil te 
staan bij de verstrekkende betekenis van het eerste vers van de Bijbel: ‘In den 
beginne schiep God de hemel en de aarde’. Ik keek eens even op het 
preekrooster en zie daar: tot aan de openingszondag van het nieuwe seizoen op 
1 september ga ik op precies 4 zondagen voor met telkens een zondag met een 
andere voorganger er tussenin: 7 en 21 juli en 4 en 18 augustus. De thema’s in 
deze eerste zin zijn groots: ‘In den beginne’. Dan gaat het over de oorsprong 
van alles dat is, de essentie en betekenis, maar ook over de voortgang en het 
doel van de schepping en de geschiedenis zoals die zich ontvouwt en waar we in 
onze tijd middels de moderne kosmologie steeds meer van weten.  
Het thema van ‘scheppen’ raakt vervolgens aan de buitengewoon 
belangwekkende discussie over de vraag van de verhouding van wetenschap en 
religie die al eeuwen gaande is, maar door de secularisatie nog intenser is 
geworden. Vervolgens is het God die schept. Maar over wie of wat hebben we 
het als we dat woordje ‘God’ gebruiken? En tenslotte hemel en aarde: het 
antieke wereldbeeld van wij ‘hier beneden’ en een hemel ‘boven’ is al lang 
onhoudbaar gebleken, maar speelt in de godsdiensten, ook de onze, nog steeds 
een grote rol (denk aan tal van liedteksten). En dit alles in een tijd waarin de 
visie op de aarde als Gods schepping vanwege de vraagstukken van het milieu 
en de klimaatcrisis en de invloed van het menselijk handelen om een nieuwe 
theologische doordenking vraagt. De samenhang zit hem in die eerste 
Bijbeltekst, maar uiteraard zijn al deze diensten in deze serie van vier ook ‘los’ te 
volgen.  
 



 

 
 

Een van mijn collega’s uit Hengelo, Arent Weevers, is naast predikant ook 
videokunstenaar. Hij exposeert met zijn intrigerende videokunstwerk Triptych 
van zaterdag 27 juli t/m 24 augustus 2024 op maandag t/m zaterdag van 11:00 
tot 15:00 uur in onze kerk. Zie elders in deze Tref voor meer informatie.  
 
En om nu alvast in de agenda te zetten en je hele netwerk voor uit te nodigen: 
op dinsdagavond 24 september organiseert de EO in samenspraak met de staf 
een opname voor Nederland Zingt en dat geheel in de sfeer en liedstijl van de 
Wester. Ook een aantal eigen liederen waar onze kerkmusicus Evan Bogerd de 
muziek voor heeft gecomponeerd zullen worden gezongen. Ons Westerkerkkoor 
o.l.v. JanJoost van Elburg en de WesterCantorij o.l.v. Evan zullen ook aan deze 
zangavond een bijdrage gaan leveren. De opnames die worden gemaakt zullen 
worden gebruikt voor een uitzending in de loop van het najaar en in het voorjaar 
van 2025. Het belooft een hele bijzondere avond te worden waarin de 
samenzang natuurlijk centraal staat. 
 
We gaan de lichte zomertijd in, terwijl op alle mogelijke gebieden ook voluit 
sprake is van schaduw en duisternis dat ons hart kan bezwaren. Ik vind het dan 
zo mooi dat de kerk niet aan vakantie doet, maar dat zondag op zondag 
iedereen welkom is om op adem te komen, troost en kracht te vinden en met 
elkaar de hoop levend te houden met ‘uw Koninkrijk kome’. 
 
Voor de thuisblijvers, de terugkeerders en de vakantiegangers: een hele mooie 
zomertijd gewenst die een ieder goed mag doen.  

Herman Koetsveld 
predikant 

 
IN GEDACHTENIS: LIESBETH BOORSMA 
 
Op 30 mei, ruim twee weken na haar vijfentachtigste verjaardag, is Liesbeth 
Boorsma in haar huis in Slotermeer overleden. Het was een moeilijk jaar geweest 
en haar overlijden was toch nog plotseling – zo beschreef haar dierbare broer 
Volkert het op de rouwkaart. Voor hem was zij er altijd geweest vanaf het 
moment dat hij werd geboren. Ze waren dokterskinderen en maakten het reilen 
en zeilen van een huisartsenpraktijk van heel dichtbij mee. Ze hebben hun 
ouders toen ze ouder en kwetsbaar werden samen verzorgd en bleven na hun 
overlijden heel veel samen optrekken. 
Zo kwamen ze in vroeger jaren ook naar de Wester voor de kerkdiensten en 
naar de Trefmaaltijd. Op een gegeven moment kon dat vanwege de gezondheid 
niet meer. Maar ze keken elke zondag naar de diensten vanuit de Wester via 
youtube.  
 
Tijdens de afscheidsdienst op 7 juni op Westgaarde vulden orgelklanken de 
Brederode Aula. Liesbeth had al een keer gezegd dat ze zo genoot van het 
orgelspel na afloop van de dienst. En zo klonk het Preludium in G-dur van 
Johann Sebastian Bach (BWV 541) en namen we afscheid van Liesbeth op de 



 

 
 

klanken van Bachs koraalbewerking “Erbarm dich mein, O Herre Gott” (BWV 
721). Zo hebben we Liesbeth toevertrouwd aan de zorg van de Eeuwige in het 
vertrouwen waar we met Psalm 139 van zongen:  
“Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit op sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen.” 
Vanuit dit vertrouwen wensen we Volkert en allen die Liesbeth zullen missen de 
nabijheid van God en mensen van harte toe. 

Cristina Pumplun 
missionair vicaris 

 
IN GEDACHTENIS: NOORTJE SMITS 
 
Het was pal na haar terugkeer in haar woonplaats in Costa Rica, na de uitvaart 
van haar vader Paul, dat Noortje te horen kreeg dat zij ernstig ziek was. En dat 
terwijl zij en heel haar familie de plotselinge dood van haar vader Paul te 
doorleven had. Ze noemde het in een mail ‘een rollercoaster-achtige situatie’. 
Maar met de moed van de hoop, vol vertrouwen en met haar zo aansprekende 
optimisme dat het goed zou komen onderging zij de ene na de andere 
behandeling.  
 
Na de kerstmorgenviering in onze Wester (zo’n belangrijke plek voor haar) van 
een half jaar geleden - ze was met haar gezin overgekomen om hier kerst te 
vieren - vertelde ze stralend dat de behandelingen waren aangeslagen en dat zij 
dacht te mogen rekenen op genezing. Maar in de loop van het afgelopen 
voorjaar kantelde dat perspectief en schreef ze: ‘Het nieuws van palliatief en niet 
langer curatieve behandeling, kwam hard aan. Niemand weet welke kant het 
echt op zal gaan. En ik heb strijdlust en hoop en vertrouwen. En voel dankzij al 
jullie dat ik niet alleen ben, en voel mij ook geborgen in de Here’. Om dat 
mailbericht af te sluiten met haar dooptekst:  
‘O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op de weg ten leven’. (Psalm 
139:14) 
 
Omringd door heel haar familie is Noortje op 11 juni jl. op 46-jarige leeftijd 
overleden. De getoonde emotie van collega Frans Breukelman bij de 
overlijdensafkondiging (hij kende Noortje en het gezin Smits goed) in de dienst 
van 16 juni staat symbool voor wat velen in onze gemeente ervaren in hun 
medeleven met Trudy en haar familie.  
Moge het vertrouwen, het licht en de liefde zoals Noortje dat zelf intens beleefde 
en doorgaf alle mensen die de verbondenheid met haar in zich meedragen tot 
een blijvende bron van troost zijn.  

Herman Koetsveld 
predikant 



 

 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 
Verslag gemeentebijeenkomst 30 juni 2024 
Op zondag 30 juni hebben veel van u gehoor gegeven aan de uitnodiging voor 
een gemeentebijeenkomst.  
De aanwezigen werden door de kerkenraad geïnformeerd over de financiële 
situatie van onze kerk en de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Die is zorgelijk 
en daarom worden plannen ontwikkeld door de kerkenraad om terug te keren 
naar een gezonde financiële basis voor de organisatie. 
 
Voorop bij dit alles staat dat wij een vitale en levende gemeente zijn met een 
keur aan inspirerende activiteiten en een brede basis van actief betrokken 
gemeenteleden en vele vrijwilligers en een professionele staf. Diaken Jaap 
Kappert heeft een aantal (diaconale) activiteiten ervan toegelicht. Het heldere 
uitgangspunt van alle streven is om de kerkelijke activiteiten en de kerkelijke 
inspiratie te waarborgen. Alle andere activiteiten zoals de dagelijkse openstelling 
en de verhuur dienen ter ondersteuning daarvan. Zeer terecht werden de 
voorbeelden door u aangevuld met missionaire taken - zoals Braambosgebeden 
en studentenwerk - en muzikale events zoals de lunchpauzeconcerten en 
Cantatediensten.    
 
Er is aandacht besteed aan de penibele financiële situatie van de PKA, die onder 
vergelijkbare omstandigheden geconfronteerd wordt met snel oplopende 
tekorten. Het moge duidelijk zijn dat ook in PKA-verband nadere besluitvorming 
nodig is om te bezuinigen en dus kunnen wij en andere kerken, die ook met 
tekorten te maken krijgen, daar niet voor grote geldelijke steun aankloppen. De 
voorzitter gaf aan dat de kerkenraad het eens is met het uitgangspunt dat er 
voor de PKA bezuinigd moet worden maar heeft zorgen bij het recent genomen 
principebesluit door de Algemene Kerkenraad dat ter inzage ligt (zie 
www.westerkerk.nl/toekomstscenario-pka-2024).  
 
In de eerste plaats ontbreekt het inzicht in de uitwerking. De uitwerking van de 
gevolgen (waarop bezuinigd gaat worden en hoe) zal nog moeten plaatsvinden. 
In de tweede plaats zal dit zeker zowel de positie van werknemers raken 
(bureau- en stafleden, predikanten, kerkelijk medewerkers, organisten en 
kosters) als ook de mate van zelfstandigheid van wijkgemeenten, zeker als aan 
een negatieve financiële situatie van een wijkgemeente centraal ingrijpen 
gekoppeld wordt. Dat treft dan een meerderheid van de kerken in Amsterdam. 
Over de mogelijke gevolgen zullen werknemers en ook de wijkgemeenteleden 
gehoord moeten worden. Mocht u vragen hebben aan de Algemene Kerkenraad 
dan wordt u van harte uitgenodigd om dit kenbaar te maken. De kerkenraad van 
de Westerkerk zal een schriftelijke reactie opstellen naar aanleiding van de input 
en de reacties die in deze gemeentebijeenkomst aan de orde zijn gekomen.     
  
Kerkrentmeester en penningmeester Gert-Jan Mostert gaf vervolgens tekst en 
uitleg bij de financiën. De situatie is kort samen te vatten als te veel uitgaven en 



 

 
 

te weinig inkomsten met als resultaat een stevig exploitatietekort dat al jaren 
onze reserves aantast. De oplossing zal zowel in het verhogen van de inkomsten, 
eigen bijdragen als in het verlagen van de kosten gevonden moeten worden.  
Een belangrijk element van het probleem zijn de personeelskosten die verbonden 
zijn aan de dagelijkse openstelling. De kerkenraad zoekt hierbij naar manieren 
om de inkomsten van de dagelijkse openstelling te verhogen. Daartoe wordt 
advies ingewonnen van specialisten die ook de weg kennen naar het verkrijgen 
van eventuele subsidies voor de museale functie. We vertrouwen erop dat deze 
route tot dekkende inkomsten zal leiden. Als dat niet zo is, blijft geen andere 
weg open dan de dagelijkse openstelling in te krimpen of te beëindigen. 
 
Een andere belangrijke bron van inkomsten is de verhuur van het gebouw. Door 
in te zetten op betere acquisitie en marketing gaan we proberen het netto 
resultaat te verhogen, vooral in de sectoren die het best passen bij de kerkelijke 
functie: bruiloften, uitvaarten en lezingen. 
Meer dan de helft van ons budget wordt bestemd voor personeelskosten. We 
kunnen er niet omheen om te bekijken hoe te bezuinigen. De komende 
pensionering van personeelsleden biedt een goed moment om daarbij aan te 
sluiten.  
 
Tegen de geest van de tijd, waarin de bereidheid tot vrijwilligerswerk terugloopt, 
willen we toch blijven inzetten op actieve werving van vrijwilligers voor gedeelten 
van de werkzaamheden die zich daarvoor lenen. De zelfstandigheid en 
toewijding van onze huidige stafleden zullen op de arbeidsmarkt moeilijk te 
vinden zijn. We zullen dus onvermijdelijk moeten gaan werken met een model 
waarin coördinatie en sturing een grotere rol gaan spelen. De personele inzet die 
nodig is voor de verhuuractiviteiten zal uit het verhuurbudget betaald moeten 
worden en doorberekend aan de huurders om te voorkomen dat die kosten op 
het kerkelijke budget drukken. 
 
Het is onze inzet om de toekomst van de Wester als vitale kerkplek zeker te 
stellen. Daartoe zal het nodig zijn duidelijke beleidslijnen uit te zetten die helaas 
zullen leiden tot bezuinigingen en een groter beroep op u als kerkelijke 
gemeente. Een gewaagde onderneming in het huidige tijdsgewricht, die we vol 
goede moed en op hoop van zegen inslaan. De kerkenraad zal in september een 
nieuwe begroting 2025 opstellen en zal u op de hoogte houden over de 
besluitvorming. Dit zullen we doen via de Tref, de website en via een 
gemeentebijeenkomst.   
 
Tot slot werd de gemeente gevraagd om instemming te verlenen aan een 
nieuwe machtiging voor een vereenvoudigde procedure voor de benoeming van 
ambtsdragers. De kerkenraad legt de tekst van de voorgenomen wijziging van de 
plaatselijke regeling vanaf 11 juli ter inzage tot 11 augustus. Verder werd 
bekend gemaakt dat de kerkenraad heeft besloten dat diakenen tijdens de 
eredienst als eerste ouderling van dienst kunnen functioneren. 



 

 
 

De gemeentebijeenkomst werd afgesloten met een bemoedigend woord van 
onze predikant, die vorige week zijn verjaardag mocht vieren. Herman drukte 
ons op het hart om vertrouwen te hebben en niet bang te zijn voor wolven en 
gevolgen die er nog niet zijn. In ons hoofd leggen we onszelf beperkingen op. 
Graag nodigt de kerkenraad u uit om te blijven meedenken in mogelijkheden. 
Uw inbreng werd genoteerd en blijft welkom via de e-mail 
(scriba@westerkerk.nl). 
Wij bedanken u hartelijk voor uw komst, uw suggesties en vragen en bovenal uw 
steun om als kerkenraad met de staf en vrijwilligers werk te maken van het 
herstel.  
 
We wensen u allen een heel goede zomervakantie.      
 

Margaretha Pluim, voorzitter 
Ernst Stoker, scriba 

 
 

 
ZOMERPAUZE MORGENGEBEDEN 
 
Tot en met eind augustus worden er geen 
morgengebeden gehouden.  
Vanaf 2 september is iedereen weer 
welkom om de (werk)dag om 9.00 uur te 
beginnen met een kwartier reflectie en 
bezinning in de Wester.  
 

Cristina Pumplun 
missionair vicaris 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
VAN DE DIACONIE 
 
Trefmaaltijd 
Goed nieuws! Deze zomer gaan we iets langer door met de Trefmaaltijd. Omdat 
het zo gezellig is en omdat er ruimte is in de agenda's van de Kookgroep. 
Daarom is er op woensdag 10 juli een (extra!) zomer-Trefmaaltijd.  
U bent van harte welkom! 
  

mailto:scriba@westerkerk.nl


 

 
 

De Trefmaaltijd is een feest van ontmoeting onder het genot van een 
lekkere maaltijd. Zo aten we in juni (de bezoekers weten dat vast nog) als 
voorgerecht een verrassende (warme!) komkommersoep.  
 
Aanvang: 18.00 uur. Het is mogelijk om u vanaf heden voor deze maaltijd in te 
schrijven via info@westerkerk.nl of door te bellen naar het nummer van 
de Westerkerk (020-6247766). Kosten €7,00 per persoon. Vanzelfsprekend bent 
u ook van harte welkom als u niet eerder bij de Trefmaaltijd bent geweest. 
 
N.B. Alvast voor in uw agenda. Na de zomer vindt de eerstvolgende Trefmaaltijd 
plaats op woensdag 18 september. 

Jaap Kappert 
diaken 

 
OPROEP MAALTIJDDIENST 
 

Na de tweede 
succesvolle en 
drukbezochte 
maaltijddienst van 
vorig jaar is  
het de bedoeling 
deze traditie ook 
dit jaar voort te 
zetten met een 
dienst op  
1 september.  
 

Een gemeentemaaltijd als opening van het seizoen. Met voeding voor lichaam en 
geest; er zal worden gegeten en gebeden, gedronken en gezongen, gesproken 
en geluisterd met ruimte voor aandacht en overdenking. 
 
Om dit mogelijk te maken zijn er minimaal twintig vrijwilligers nodig. Vandaar 
deze oproep met het vriendelijke verzoek u als vrijwilliger aan te melden. De 
contactgegevens voor aanmelding staan onder deze oproep. Alvast hartelijke 
dank voor uw inzet. 

Ernst Stoker 
diaken 

scriba@westerkerk.nl 
 
 
DE VEILIGE KERK  
 
We willen graag dat je je veilig voelt in de Westerkerk. Veilig om te zijn wie je 
bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen 
bespreekbaar te maken die je hebt meegemaakt of hebt gesignaleerd.  

mailto:info@westerkerk.nl


 

 
 

 
Gedragscode 
De PKA helpt ons bij het zijn en blijven van een Veilige Kerk. Zo hebben we de 
Gedragscode waaronder opgeschreven hoe we met elkaar willen omgaan. 
 
Preventie 
Aan nieuwe vrijwilligers vragen we een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) aan te vragen. Het aanvragen van een VOG geldt voor alle leden van de 
Kerkenraad, iedereen die omgaat met kwetsbare mensen en/of kinderen en voor 
iedereen die omgaat met contant geld.  
 
Extra aandacht voor VOG 
Het is niet duidelijk of iedereen die binnen de Wester omgaat met contant geld 
wel een VOG heeft aangevraagd. Aankomende periode zullen we dit checken en 
collectanten en andere vrijwilligers worden hiervoor door Klaas Winters, onze 
voorzitter van de Diaconie, en/of mij benaderd.  
 
Vertrouwenspersonen 
Wanneer het bespreekbaar maken van kwesties of signalen niet lukt met de 
mensen die het aangaat kun je contact opnemen met mij (06-14644661) 
of rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de PKA, 
Pieter Verstoep of Hannie Kraan.  

Annet Schelling 
aanspreekpunt Veilige Kerk 

 
 
 
KERKMUZIEK IN DE ZOMERMAANDEN 
 
Na het prachtige seizoen ‘23/’24, dat begon met de 600e cantatedienst in 
september ’23 hebben onze koren een zomerpauze. De repetities van het 
Westerkerkkoor beginnen in september weer en de eerste cantatedienst staat 
gepland op zondag 29 september om 10:30. Dan zal de cantate “Herr Christ, der 
einge Gottessohn“ (BWV 96) klinken. Onze cantorij zal in de dienst van 20 
oktober weer te horen zijn.  
 
Gelukkig is er tot die tijd genoeg andere muziek om van te genieten zoals de 
lunchpauzeconcerten op woensdag, de serie ‘Geen dag zonder Bach’ (van 
maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus) en het Grachtenfestival met jong 
talent. 
 
Ik wens u een fijne zomer toe en zie u graag weer in onze mooie Wester.  
 

Thomas Kloppenburg 
ouderling kerkmuziek 

 



 

 
 

WESTER VOOR STUDENTEN 
 
Westerkerk Unplugged!  
 
Wat begon als een klein idee in februari 2024 is uitgegroeid tot een groots event 
afgelopen woensdag 22 mei: Westerkerk Unplugged!  
 
Een event ‘to slow down, unplug, and reconnect’ met onszelf en met anderen. 
Oftewel: even stilstaan en tot rust komen om met nieuwe energie weer verder te 
gaan. Dit sluit prachtig aan bij het Pinksterfeest in de christelijke traditie. Een 
feest dat mensen aanzet tot inspiratie, vernieuwing en transformatie.  
 
#WestervoorStudenten heeft samen met 
#DeKwekerij en #TheOfflineClub dit event 
opgezet en uitgerold, speciaal voor jonge mensen. 
Christenen en niet-christenen. Jonge mensen die 
zoeken naar de diepere betekenis van het leven 
en los willen komen van technologie. We zijn blij 
dat er 250 mensen aan dit event deelnamen, 
meer dan we hoopten en uitverkocht!  
Er werd gelezen, geluisterd, geschilderd, muziek 
gemaakt. Het event was een groot succes! Er 
ontstonden nieuwe ontmoetingen: met elkaar en 
een eeuwenoud kerkgebouw.  
 
Westerkerk Unplugged laat een grote behoefte 
zien aan echtheid, openheid, connectie en 
zingeving onder de jonge generatie. Een eeuwenoude traditie van stilstaan leidt 
nog steeds tot inspiratie, reconnection en transformatie, ook in nieuwe vormen 
zoals Unplugged. Op naar het volgende (Unplugged-)event!  

 
     
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Naomi Hartog 
 
 
 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=westervoorstudenten&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7201236425604820992
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https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=theofflineclub&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7201236425604820992


 

 
 

Nieuw seizoen 
We kijken terug op een prachtig eerste jaar met diverse activiteiten voor 
studenten. Ondertussen kijken we stiekem al vooruit. Hieronder een eerste lijst 
met activiteiten voor studenten. Zegt het voort!  
 
Studentenmaaltijd+ 
Op de volgende data zijn weer de studentenmaaltijd+ met aansluitend een 
vesper: 

- Woensdag 4 september, 19.00-21.30 uur 
- Woensdag 2 oktober, 19.00-21.30 uur 
- Woensdag 6 november, 19.00-21.30 uur 

 
Nieuw-ingekomenenavond 
Vindt plaats op woensdag 18 september tussen 20.00-21.30 uur. Voor allen die 
nieuw zijn in de stad en de kerkgemeente. Welkom voor een borreltje en een 
kennismaking!  
 
Leeskring 
Data volgen na 22 juli. Houd hiervoor de socials in de gaten, zoals: 
@wester_voor_studenten  

Tamar Karman 
 studentenwerk 

 
MUZIEK IN (en om) DE WESTER  
 
Orgelzomer in de Westerkerk 
Ook deze zomer zijn er weer veel orgelconcerten in de Westerkerk. Naast de 
reguliere woensdagse lunchconcerten vinden ook de traditionele series ‘Geen 
dag zonder Bach’ en ‘Jong talent in de oude Wester’ weer plaats. Op zaterdag  
31 augustus spelen de winnaars van het Duyschot Concours, David Strijbis en 
Michaël Verniers, het prijswinnaarsconcert. 
 
BachNachtconcert - Bach by Candlelight 

 
Op zondag 28 juli, Bach’s 
sterfdag in 1750, vindt er weer 
een BachNachtconcert plaats in 
de Westerkerk. In een met 
kaarslicht verlichte Westerkerk 
speelt Evan Bogerd een 
gevarieerd Bachprogramma. 
Datum: zondag 28 juli 
Aanvang: 21.30 uur 
Kaarten: € 12,50 via Eventbrite, 
€ 15,- aan de deur 
 



 

 
 

Monumentenconcert - Sweelinck Koperkwintet & Evan Bogerd 
Op zondag 15 september keert het Sweelinck Koperkwintet terug naar de 
Westerkerk voor het Monumentenconcert. Samen met Evan Bogerd brengen ze 
een spetterend programma naar de Westerkerk. 
Datum: zondag 15 september 
Aanvang: 16.00 uur 
Kaarten: € 22,50 via Eventbrite, € 25,- aan de deur 
 
Lunchpauzeconcerten 
De concerten duren ongeveer een half uur en zijn vrij toegankelijk. Wij zijn blij 
met uw bijdrage na afloop! Aanvang: 13.00 uur 
 
Woensdag  10 juli  Evan Bogerd 
Woensdag 17 juli   Geen lunchconcert 
Woensdag  24 juli  Maarten Wilmink 
Woensdag   7 augustus  Mirjam Haag  
Woensdag 14 augustus Andries Bogerd 
Woensdag 21 augustus Evan Bogerd 
 
Geen dag zonder Bach 
De concerten duren ongeveer een half uur en zijn vrij toegankelijk. Wij zijn blij 
met uw bijdrage na afloop! Aanvang: 13.00 uur 
 
Maandag  29 juli   Luuk Schuurman 
Dindsdag 30 juli  David Strijbis 
Woensdag  31 juli  Evan Bogerd 
Donderdag   1 augustus Yarno Missiaen  
Vrijdag   2 augustus Jeroen Koopman 
 
Grachtenfestival Aanvang 12.30 uur 
‘Jong talent in de Oude Wester’ met Evan Bogerd (orgel). 
De concerten duren ongeveer 45 minuten en zijn vrij toegankelijk. Wij zijn blij 
met uw bijdrage na afloop! Aanvang: 12.30 uur 
 
Maandag  26 augustus  Sanne Lam (viool) 
Dinsdag 27 augustus Jasmijn Calis (blokfluit) 
Woensdag 28 augustus Jan van de Watering (trombone) 
Donderdag 29 augustus Valentijn Jeukendrop (cello) 
Vrijdag 30 augustus İlayda Afşar (hobo) 
Zaterdag 31 augustus Winnaars Duyschot Concours: David Strijbis en 
     Michaël Verniers 
 
 
 
 
 



 

 
 

WesterCantorij 
De WesterCantorij heeft dit seizoen op voortreffelijke wijze bijgedragen aan de 
diensten. 
Inmiddels is het zomerstop, op maandag 2 september beginnen we weer. 
Ben je enthousiast geworden om mee te zingen? Meld je bij Evan Bogerd! 
Dat kan lijfelijk na een dienst, of per mail via info@evanbogerd.nl 
 

Evan Bogerd  
cantor-organist Westerkerk 

 
 
MINI-CONCERT WESTERTOREN 
 

Op 5 juli wordt in en om de Wester 
gevierd dat de carillonklokken van de 
Westertoren weer te horen zijn! 
“Na een periode van stilte kan 
iedereen genieten van de betoverende 
melodieën die onze stad verrijken”, zo 
schrijft de Gemeente Amsterdam. 
Iedereen is uitgenodigd om samen te 
komen en te luisteren naar de 
bekende melodieën, om even stil te 
staan en te genieten van dit 
betekenisvolle moment. 
 

Van 15.00 tot 15.30 uur kunt u op de Westermarkt beiaardier Boudewijn Zwart 
aan het werk zien via een live verbinding met de speeltafel in de toren. Ook 
muzikant Reinier Sijpkens laat zijn levend carillon klinken. 
Van 15.30 tot 16.00 uur is er in de Wester een mini-concert door Evan Bogerd 
op het Duyschot Orgel en Boudewijn Zwart met zijn klavier. 
Datum: 5 juli 2024 
Plaats: Westermarkt en Westerkerk 
Tijd: 15.00 – 16.00 
 
 
NEDERLAND ZINGT IN DE WESTER! 
 
Op dinsdag 24 september vindt in de Wester weer een tv-opname plaats van 
het programma ‘Nederland Zingt’. Dit gebeurde voor het laatst in 2016 (zie foto). 
Hoog tijd om weer voor dit programma samen te zingen vanuit onze unieke, 
eigen Westerkerk-traditie. 
 
Medewerking aan deze avond wordt verleend door de WesterCantorij o.l.v. Evan 
Bogerd en het Westerkerkkoor o.l.v. Jan Joost van Elburg.  
De solisten zijn o.a. Nanette Mans (sopraan) en Sebastiaan Haverkate (trompet). 

mailto:info@evanbogerd.nl


 

 
 

De orgels worden 
bespeeld door Evan 
Bogerd en David 
Strijbis. 
De muzikale leiding is in 
handen van Evan 
Bogerd. 
 
Tijdens de opname 
zingen we vele bekende 
liederen. Ook soleren 
de koren met prachtige 

werken. Het is een mooi gegeven dat de EO ons de ruimte geeft om ons eigen 
geluid te laten horen. 
Aan onze eigen Westerkerkers daarom ook de oproep: kom meezingen bij deze 
opname! 
 
Datum: dinsdag 24 september 2024 
Tijd: aanvang is 19.30 uur en de deuren zijn geopend vanaf 18.45 uur. 
Kaarten en meer informatie: zijn te vinden op de website van de Westerkerk 
www.westerkerk.nl 
 
 
 
TENTOONSTELLING: ARENT WEVERS – TRYPTICH 
 
Een maand lang – van 27 juli t/m 24 augustus 2024 - is Triptych, een 
videokunstwerk van de Hengelose kunstenaar Arent Weevers, te bezichtigen in 
de Wester. 
Triptych is opgezet als een drieluik (foto ⓒ Arent Weevers). 

In de context van onze westerse 
cultuur en geschiedenis verwijst 
het onvermijdelijk naar het 
christelijke retabel. Het retabel, 
dat op het altaar staat en 
waarvan de luiken op 
hoogtijdagen worden geopend, 
bevat meestal voorstellingen van 
het leven en lijden van Jezus, 
soms zelfs van zijn geboorte.  

 
“Bij Weevers zien we op elk luik, in korte loops, een kind, een baby nog. Het is 
naakt en kwetsbaar. Zijn ongecontroleerde bewegingen lijken onderworpen aan 
een hogere choreografie. Een gebaar van verdriet en verlatenheid wordt opeens 
een gebaar van zegening. Het tasten naar troost wordt een gebaar van 

http://www.westerkerk.nl/


 

 
 

overgave. De kinderlijke oogopslag vertoont wonderlijke gradaties van zien, van 
niet-zien en verinnerlijkt zien.  
 
De drie luiken worden feilloos en indringend verbonden door de roerende zang 
van een jonge vrouw. Maar wat zingt ze? Is het een wiegelied of een treurzang? 
Er opent zich een wereld aan betekenissen. 
Weevers heeft de beelden voor Triptych ontleend aan eerder werk, zoals 
Embrace Me (2012) en Ecce Homo (2015). In de nieuwe constellatie ontstaan er 
compleet nieuwe lichamelijke ervaringen en inzichten. Moeiteloos herkennen we 
onszelf – wie wij waren, wie wij zijn. Gekoesterd in het licht, gedragen door het 
duister. Onschuldig, teer en verlangend. Verschijnend en verdwijnend.” 
(Kunsthistoricus Dr. Joost de Wal) 

 
Data: 27 juli t/m 24 augustus 
Tijden: maandag t/m zaterdag 11.00-15.00 uur 
Officiële opening: zondag 4 augustus 2024 12.00 uur door cultuurhistoricus 
drs. Anikó Ouweneel-Tóth met een lezing. Inloop vanaf 11.45 uur na de 
kerkdienst. Tevens is dan ook de lancering van Arent Weevers’ boek ‘Musings. 
About Art, Body and Religion’ waar Anikó Ouweneel-Tóth ook een bijdrage aan 
heeft geleverd.  
 
 
 
KOM EENS NAAR DE WESTERWINKEL… 
 

… waar in deze zomermaanden niet 
alleen toeristen terecht kunnen voor 
ansichtkaarten en alles wat hen na 
thuiskomst herinnert aan hun bezoek 
aan de Wester en Amsterdam. Want 
juist voor onze eigen Westerkerkers is 
de winkel een plek waar je kleine of 
wat grotere cadeaus kunt vinden voor 
een ander of jezelf: een kaars of een 
andere kleinigheid en natuurlijk 
hebben we een keur van boeken 
voorradig.  

 
Niet in de laatste plaats van eigen gemeenteleden, zoals het boekje ‘Heintje 
vertelt’ van Henny IJlst. Het is, zoals de schrijfster zelf zegt: “Een boekje over lief 
en leed. Verhalen uit het leven gegrepen. Een cadeau voor Moederdag of voor 
een verjaardag?” De opbrengst komt ten goede aan het Jeroen Pit Huis, een huis 
vlakbij het AMC voor chronisch zieke kinderen en hun gezin, waar ze worden 
begeleid bij de overgang tussen ziekenhuis en thuis. Het Jeroen Pit Huis was al 
eerder eens jaardoel van de Diaconie. 
 



 

 
 

En, oh ja, u weet toch, dat als u een boek zoekt of wilt bestellen - en u hoeft het 
niet binnen 24 uur in huis te hebben - dat u het dan via de Westerwinkel kunt 
bestellen? Dan ligt het z.s.m. voor u klaar in de Westerwinkel. Een gedeelte van 
de opbrengst komt ten goede aan de Wester, vandaar. 
 
Tot ziens deze zomer in de winkel: doordeweeks tijdens de opening van de kerk 
(in de regel) van maandag t/m zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur of op zondag 
voor en na de diensten. 
 

De werkers in de Westerwinkel 
Gerdie Demaret 

Gine Goldberg 
Cristina Pumplun  

 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
 
De Amnestyschrijfgroep mag terug kijken op een heel fijn jaar. 
Wij schreven iedere maand een behoorlijke stapel brieven. Het is goed om 
steeds maar weer bij elkaar te zijn en mooie gebeurtenissen en verdrietige 
gebeurtenissen met elkaar te delen. 
 
In de maanden juli en augustus wordt er niet geschreven.  
Voor de maanden september tot en met december 2024 koesteren wij maar een 
wens: zouden er misschien meer mensen willen komen schrijven? 
Iedereen die de krant leest of het journaal kijkt weet hoe nodig dat is. 
 
Wij nodigen u van harte uit om op woensdag 4 september van 19.30 tot 
21.00 uur samen met ons brieven te komen schrijven. 
 

Nicolette Bezemer 
 
 
 
DE GRAVEN IN DE WESTERKERK  
 
Lucas van Uffelen, begraven 10 mei 1638, graf onbekend. 
 
Lucas van Uffelen werd in 1586 in Amsterdam geboren. Zijn ouders, Hans van 
Uffelen en Agneta van Liesvelt waren afkomstig uit Antwerpen en als zovelen 
in die tijd, uitgeweken naar de Noordelijke Nederlanden en vestigden zich in 
Amsterdam. Vader Hans kon hier volop zijn activiteiten als koopman 
ontwikkelen. Ze zouden elf kinderen krijgen, waaronder Lucas.  
 



 

 
 

Lucas begon in het familiebedrijf. In 
1616 migreerde hij voor veertien jaar 
naar Venetië. In Venetië nam door zijn 
activiteiten als wapen- en 
kunsthandelaar, zijn vermogen fors toe. 
Hij handelde niet alleen in schilderijen 
van meesters zoals Rubens, Rembrandt 
van Rijn, Nicolas Poussin, Anthony van 
Dijck, maar ook in beeldhouwwerken. 
 
Met Anthony van Dijck was van Uffelen 
goed bevriend. Van Dijck schilderde 
twee portretten van hem (1e portret in 
1621 en het 2e in 1622). In 1630 keerde 
Lucas terug naar Amsterdam. Reden 
hiervoor was dat er in 1630 rondom 
hem in Venetië een schandaal uitbrak 

inzake speculaties. Hierdoor leed zijn bedrijf ineens zware verliezen. Met zijn 
hele kunstverzameling ingepakt kwam hij dus weer terug in Amsterdam.  
 
Geluk in de liefde was er maar kort. Op 20 februari 1638 trad hij in het huwelijk 
met Alida van Daeken. Nog geen drie maanden later werd Lucas begraven. 
 
Portret van Lucas van Uffelen 1621  
Anthony van Dijck  
The Metropolian Museum of Art) 
 

Een jaar later werd zijn kunstverzameling geveild, een gebeurtenis waar ook 
Rembrandt van Rijn bij aanwezig was. 
 

Peter Stans 
 
 
Bronnen:  
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/110000693 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_van_Uffelen 
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Lucas%20van%20Uffe
len%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D 
   

           
 
 
 
 
 
 
 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/110000693
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_van_Uffelen
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Lucas%20van%20Uffelen%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Lucas%20van%20Uffelen%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D


 

 
 

CURSUS THEOLOGIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN 
 
Deze cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie 
en vindt gedurende 8 maanden (eind aug. – eind april) elke dinsdagmorgen 
van 10.00 – 13.00 uur plaats in de Paaskerk in Amstelveen, Augustinuspark 1. 
Cursusleiders zijn gekwalificeerde docenten en predikanten. De cursus duurt 
drie jaar, maar is ook in delen te volgen. Een beperkt aantal cursisten kan ook 
online (via Zoom) deelnemen. Aan de orde komen vakken als Oude en Nieuwe 
Testament, Geloofsleer, Kerkgeschiedenis, Pastoraat, Diaconaat en zes andere 
vakken waaronder Jodendom en Wereldgodsdiensten. Er zijn geen 
toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een 
kerkgenootschap. Deelname kost € 350,- per cursusjaar (betaling in drie 
termijnen is mogelijk). Per les van 75 minuten komt dit cursusgeld neer op  
€ 5,30 per les. Voor meer informatie zie www.tvg-amsterdam.nl, of per mail 
via de secretaris Pieter Licht (e-mail: tvg-amsterdam@outlook.com). Op 
verzoek krijgt u dan een uitgebreide studiegids toegestuurd.  
 
 
 
 
 
 

 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk door 
de belastingdienst aangewezen als ANBI.  
Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden 
Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.  
Ook de Duyschot Stichting heeft de Culturele ANBI status. 
Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of betreffende 
organisatie.   
 
 
 

 
Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente 
Kerkrentmeesters: NL 47 RABO 0109 2797 00 
Collecterekening: NL 51 RABO 0313 5519 28 
Stichting Vrienden Westerkerk: NL 30 RABO 0109 9279 66 
Diaconie Westerkerk: NL 46 INGB 0004 9718 00 
Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL 04 INGB 0003 8921 70 
 

 
 
 

http://www.tvg-amsterdam.nl/
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