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AGENDA 
 

De diensten worden via de livestream uitgezonden  
en zijn te zien op kerkdienstgemist.nl  

en het YouTube kanaal van de Westerkerk 
 
 

Zondag      3 maart 10.30 uur Ds. R. van der Weg 
      Organist Evan Bogerd 
      Anne-Marieke Evers, mezzosopraan 
  
Zondag   10 maart 10.30 uur Ds. H. Koetsveld 
      Organisten Evan Bogerd, Andries Bogerd 
      m.m.v. WesterCantorij o.l.v. Evan Bogard  
 
Zondag   17 maart 10.30 uur  Ds. G.J. de Bruin     
      Organist Jos van der Kooy 
        
Zondag   24 maart 10.30 uur Ds. H. Koetsveld, Palmzondag 
      Organist Evan Bogerd 
        
Donderdag  28 maart  18.30 uur Ds. H. Koetsveld, Heilig Avondmaal    
      Organist Evan Bogerd 
 
Vrijdag  29 maart 19.30 uur Dr. C.M. Pumplun, Cantatedienst  
       Organist Evan Bogerd 
      J.S. Bach: Johannes-Passion BWV 245 
      Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en  
      solisten o.l.v. JanJoost van Elburg 
 
Zaterdag  30 maart 22.00 uur Ds. H. Koetsveld, dr. C.M. Pumplun,  
      Paaswake  
      Organist Evan Bogerd 
 
Zondag   31 maart 10.30 uur Ds. H. Koetsveld, dr. C.M. Pumplun, Pasen 
      Organisten Evan Bogerd, Andries Bogerd 
      m.m.v. WesterCantorij o.l.v. Evan Bogerd 
      Elena van Slogteren, sopraan  
 
Zondag   7 april 10.30 uur Ds. R. van Osnabrugge 
      Organist Evan Bogerd 

 



VAN DE PREDIKANT 
 
Terwijl op woensdag 14 februari menigeen zich bezig hield met de vraag of op 
deze Valentijnsdag een gang naar de bloemist zinnig zou zijn en heel politiek 
geïnteresseerd Nederland met gemengde gevoelens uitkeek naar het debat in de 
2e Kamer over de perikelen rond de uiterst moeizame kabinetsformatie kwam, 
zoals elke morgen door de week, een clubje mensen in onze Wester bijeen rond 
ons Brandend Braambos om deze Aswoensdag - want dat was het dus ook: het 
begin van de veertigdagentijd - te openen met het morgengebed. Ik citeer hier 
de openingswoorden in dialoog van voorganger en allen: 
 
 v. Dat wij weer weten, dat we gemaakt zijn, genomen, gevormd,  
     uit stof van de aarde.  
     Dat wij weer weten dat Gij uw adem ons hebt geschonken. 
 a. Adem in ons. 
 v. Adem in ons, breekbaar en broos - kruiken van aarde, 
 a. dat wij weer weten dat Gij ons vormt. 
 
Inmiddels zijn we al een eindje op streek in deze veertigdagentijd van 2024. 
Maar de tweeheid van deze openingswoorden van het morgengebed op 
Aswoensdag resoneert deze hele periode door. Of beter gezegd: die tweeheid 
staat symbool voor zoveel in ons leven. Ja, we zijn gemaakt van stof van de 
aarde. Religieuze taal zou je denken, maar ook biologisch klopt het als een bus. 
En je hoort er dat klassieke Bijbelwoord dat nogal eens bij het afscheid van een 
overledene wordt uitgesproken in meeklinken: ‘en tot stof zult gij wederkeren’ 
(Genesis 3:19).  
 
De relativering van ons bestaan ten top: we zijn van stof gemaakt. Het is taal 
dat zo’n beetje haaks staat op alles wat we van belang vinden en waar 
hartstochtelijk maar doorgaans tevergeefs naar gezocht wordt: ‘en zij leefden 
nog lang en gelukkig’. Met de studenten lazen we het boekje van de Vlaamse 
psychiater Dirk de Wachter “De kunst van het ongelukkig zijn”. Zijn inzichten 
cirkelen om dit gegeven: durf te erkennen dat heel veel in ons leven ook niet 
lukt, pijnlijk is, verdrietig maakt, onderuit haalt soms ook. Kortom, dat alles wat 
met dat ‘stoffelijke’, sterfelijke bestaan van ons van doen heeft. 
In de veertigdagentijd staan we daarbij stil dat Jezus voluit deelt in dit sterfelijke 
bestaan van ons en er aan onderdoor gaat: aan het onbegrip, aan de door de 
religie ingegeven oordelen, aan de haat die zijn onvoorwaardelijke liefde voor 
wie achterblijft oproept.  
 
Maar er is dus ook dit weten ‘dat Gij ons uw adem hebt geschonken’. Dat is de 
bezieling van ons bestaan ten top. Het is de grond van ons vertrouwen dat – ook 
al zijn we van stof gemaakt – het goddelijke middels de Levensadem in ons huist 
en we daar van het begin tot het einde mens van worden, zijn en blijven. En ook 
dat klinkt telkens door in de veertigdagentijd: het gaat aan op Pasen. Het gaat 
aan op het woord van de Levensadem bij uitstek: ‘Sta op en leef!’. 



Deze veertigdagentijd als bezinningsperiode in tijden die in tal van opzichten 
ongekend spannend en onzeker zijn, hoe betekenisvol dat het kerkelijk jaar ons 
dat gewoon aanreikt vanuit de rijkdom van de christelijke traditie: ja, ga met 
Christus die weg van stof en woestijn, van lijden en sterven. Met daar onder, 
boven en in dat ‘weten’ van de Levensadem die elk moment van ons bestaan ons 
het leven geeft, ons aanspreekt en ons werkelijk maakt tot wie wij ten diepste 
zijn: mensenkinderen van de Eeuwige.  
 
Veertigdagenlied 
De hierboven beschreven tweeheid zit ook in het veertigdagenlied dat we deze 
zondagen zingen met telkens een nieuw couplet dat past bij de lezingen. Eerder 
hadden kerkmusicus Evan Bogerd en ik al een veertigdagenlied voor het zgn. ‘A-
jaar’ (vooral Matteüs-lezingen) en ‘C-jaar’ (vooral Lukas-lezingen) gemaakt. Evan 
schaafde voor dit jaar een melodievoorstel van mijn hand bij en zo hebben we 
voor de komende jaren voor elk jaar, zo gewenst natuurlijk, een eigen Wester-
veertigdagenlied. De onderstaande tekst is die van de eerste zondag van de 
veertigdagentijd met het korte woestijn-verhaal van Marcus en het verhaal van 
het teken van Gods verbond met Noach in de regenboog. Het refrein houdt de 
hoop voluit open op de verrassende manier waarop God ons tegemoet komt.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wisseling van het ‘motorblok’ van de kerkenraad 
Op 2 en 3 februari jl. had de kerkenraad een aangenaam en zinvol weekeinde in 
de bossen van Lage Vuursche. Het was ook bijzonder fijn dat de nieuw te 
bevestigen ambtsdragers voor het pastoraat Janet Dyk en Henriëtte Drost daar 
allebei al grotendeels bij konden zijn. Maar deze dagen waren ook de opmaat 
van het afscheid van voorzitter Annemarie Almekinders en secretaris, tot voor 
kort scriba, Rein Niesing. In de kerkenraadsvergadering van 14 februari jl. is er 
met uitgesproken waarderende woorden afscheid van hen beiden genomen als 
kerkenraadslid. Hier wil ik nog benadrukken hoezeer het onderlinge vertrouwen, 
de grote liefde voor de kerk en de betrokken zorg door hen beiden de hele 
kerkenraad en ook mij persoonlijk goed heeft gedaan. Zo veel dank Rein en 
Annemarie! 



Het is weldadig hoe de zoektocht naar een nieuwe voorzitter is opgelost. Ernst 
Stoker zag na een notulisten-klus het scribaat wel voor zich en bedacht dat 
scriba Margaretha Pluim dan wel een stoeltje door kon schuiven richting het 
voorzitterschap. Samen kwamen ze eruit en uiteraard omarmde de kerkenraad 
deze creatieve en werkbare oplossing van harte.  
 
Op zondag 10 maart zullen de nieuwe ambtsdragers Janet Dyk en Henriëtte 
Drost bevestigd worden (wie weet ook nog aangevuld met een nieuwe diaken) 
en zal er te midden van de gemeente ook een kort moment zijn van afscheid van 
de aftredende ambtsdragers. 
 
Kringenwerk 
Het was zoeken geblazen naar een eerste datum waarop alle deelnemers 
aanwezig zouden kunnen zijn bij de nieuw te starten gespreksgroep  
Leven met verlies. Maar zie daar: we komen met een tafel vol deelnemers 
bijeen op woensdagmiddag 13 maart om 13.30 uur in het Prinsenhuis.  
 
De gesprekskring Achter de Kansel komt op maandag 4 maart weer bijeen. 
We bespreken een thema op het grensvlak van geloof en samenleving.  
 
Voor de groep Bijbel&Gesprek ben je welkom op dinsdag 12 maart.  
Doorgaans lezen en bespreken we een van de teksten die de volgende zondag 
aan de orde is. 
   
Beide laatste groepen beginnen om 20.00 uur in het Prinsenhuis van de Wester.  
 
Individueel pastoraat 
Het is goed te weten dat wie daar behoefte aan heeft, om welke reden dan ook, 
altijd een afspraak met mij kan maken voor een persoonlijk en natuurlijk 
vertrouwelijk gesprek. Eerst was er nog de onbekendheid en toen kwamen de 
coronajaren die zo’n beetje alles in het water lieten vallen. Maar de laatste tijd 
weten mensen me te vinden en daar ben ik blij mee. Pastoraat is immers een 
kerntaak van de christelijke gemeenschap.  
Ik ben te bereiken via hkoetsveld@westerkerk.nl of telefonisch 020-8465644.  
Dit nummer staat vrijwel altijd doorgeschakeld naar m’n mobiele nummer. 
 

Herman Koetsveld 
predikant 
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VAN DE KERKENRAAD 
 
Lieve mensen van de Westerkerkgemeente,  
 
Op 14 februari zijn de functies van scriba en voorzitter van de kerkenraad naar 
ons overgegaan (respectievelijk Ernst Stoker en Margaretha Pluim). 
Als nieuw duo in/uit het midden van uw kerkenraad hopen we het kerkenwerk 
van harte te ondersteunen en de Westerkerk van dienst te kunnen zijn.  
We treden daarmee in de directe voetsporen van Rein en Annemarie en indirect 
ook van al hun voorgangers.  
 
Graag wijden we enkele woorden van grote dank 
aan hen beiden in deze Tref.   
Rein heeft 14 jaar de zorg voor het scribaat en 
de staf op deskundige, enthousiaste en zeer 
dienstbare wijze vervuld. Hij is een man uit één 
stuk, met Amsterdamse humor, heeft het hart 
vaak op de tong en is voorstander van directe 
respons en acties. Zonder zijn pk' s zou er veel 
zijn blijven liggen. Mede door zijn arbeid is er 
orde en overzicht tot stand gebracht en droeg hij 
als een geduldige leraar zijn werk geordend aan 
ons over. Rein heeft ons verzekerd dat hij zich 
niet gaat vervelen. Hij moet hooguit even 
afkicken. We wensen hem veel plezier met zijn 
hobby's en zijn moestuin. 
  
Annemarie heeft het voorzitterschap op bewonderenswaardige wijze ingevuld. 
Onder haar leiding werd met tact, deskundigheid en overzicht richting gevonden 
en ingeslagen. Haar insteek is te kenschetsen als 'pragmatisch als het kan en 
diepgravend als het moet'. Zij gaat de discussie niet uit de weg, maar liever 

buigt zij dat om in het goede 
gesprek. Met haar scherpe, 
onderzoekende blik verstevigde zij 
het vertrouwen, schiep 
voorwaarden voor consensus -
binnen en buiten de Westerkerk-, 
zelfs als de uitkomst was dat er 
verschillend over zaken werd 
gedacht.  
In de periode van haar 
voorzitterschap werden ook Covid-
19 maatregelen opgelegd. Weet u 
het nog? Er waren geen 
draaiboeken. Toch ging de 
Westerkerk open zodra dat kon. 



Dat heeft destijds veel coördinatie en improvisatie gevraagd van de staf en 
kerkenraad en ook van het voorzitterschap. Annemarie gaat zich ook niet 
vervelen. Meer tijd voor haar promotieonderzoek en haar verdere 
maatschappelijke loopbaan is haar van harte gegund.        
   
Met zulke voorgangers kan deze bestuurswissel eerlijk gezegd soms wat zwaar 
aanvoelen. Dat neemt niet weg dat wij ons bij deze nieuwe start gesteund 
voelen door het vertrouwen van onze collega kerkenraadsleden, een fantastische 
staf en de bemoediging van uw kant.  
We gaan het samen doen. Als we iets niet weten, dan vragen we het. Laat het 
ons weten als er volgens u iets beter kan. We zijn bereikbaar op: 
scriba@westerkerk.nl en voorzitter@westerkerk.nl.           
 

Ernst Stoker en Margaretha Pluim 
scriba en voorzitter kerkenraad 

 
Van de scriba 
 
Veranderingen in de staf 
Per 1 maart komt Babette van der Duin de staf versterken als vervanging van 
Elka, die per die datum een dag minder gaat werken. Elders in de Tref staat een 
interview met Babette.  
Babette zal twee halve dagen werken op dinsdag en woensdag. We heten 
Babette van harte welkom in onze kerkgemeente. 

Ernst Stoker 
scriba 

 
VAN DE DIACONIE 
 
Paasattentie 
Pasen valt redelijk vroeg dit jaar, eind maart. In deze Tref van februari dus ook 
een herinnering aan de Paasattentie die ook dit jaar weer vanuit de diaconie van 
de Westerkerk wordt verzorgd.   
 
Ook met Pasen denken we aan zieken, zwakken en andere mensen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken door middel van een paasattentie. Kent u 
iemand die een dergelijk gebaar van de Westerkerk op prijs zou stellen? Wilt u 
dan zo vriendelijk zijn de naam en adresgegevens door te sturen naar Elka Bak 
van het secretariaat, info@westerkerk.nl. 
  
De paasattentie staat op Palmzondag 24 maart klaar in de kerk. Het verzoek aan 
u om een of twee plantjes te bezorgen bij een (on)bekende. Dit bezoek en 
gebaar vanuit de Westerkerk wordt vaak bijzonder op prijs gesteld. Van harte 
aanbevolen. Alvast mijn hartelijke dank. 

Jaap Kappert 
diaken 

mailto:scriba@westerkerk.nl
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Financiële verantwoording Diaconie Westerkerk 2023 
Elke week wordt er in de zondagse dienst gecollecteerd voor verschillende 
doelen. Door de PKA, in samenwerking met de PKN, zijn de collectes in de dienst 
bestemd voor een aantal doelen die vooraf bekend gemaakt worden. Dit zijn 
landelijke of stedelijke diaconale doelen of doelen voor de wijkdiaconie van de 
Westerkerk. Daarnaast zijn er landelijke centrale kerkelijke doelen, zoals Kerk-in-
Actie of facultatieve doelen van de Kerkrentmeesters van de Westerkerk. De 
uitgangscollectes zijn in principe altijd voor de Westerkerk en in goed overleg 
wordt hier een verdeling gemaakt tussen diaconale doelen en doelen van de 
kerkrentmeesters.  
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de opbrengsten ten behoeve van de 
diaconale Westerkerkdoelen uit 2023. De totale opbrengsten worden in delen 
enkele malen per jaar overgemaakt naar de Diaconie door de financiële 
administratie. De Diaconie zorgt ervoor dat deze bedragen, verdeeld over de 
diverse begunstigden, naar de juiste doelen worden overgemaakt. 
 
Opbrengsten 2023 Diaconale Collectes: 
 

Collectedoel  Bedrag 

  
Jeroen Pithuis € 6.075,60 

Zeemanswelvaren € 1.581,38 

Regenbooggroep € 2.842,72 

Sociale Kruidenier € 889,71 

Burennetwerk € 719,32 

Amnesty International € 1.701,56 

Kerkbed € 1.013,52 

Voedselbank € 7.206,80 

Rode Kruis Marokko € 454,64 

Rode Kruis Libië € 712,27 

Not For Sale € 2.969,74 

De Sluis € 991,75 

Kerk In Actie: Kerk Syrië € 1.001,05 

Artsen Zonder Grenzen € 1.254,35 

Rode Kruis Turkije € 788,96 

Rode Kruis Oekraïne € 769,08 

Nagorno Karabach € 454,14 

  
Totaal € 31.426,59 

 
Vanwege een aantal extra giften was 2023 was een bijzonder jaar. In februari 
2023 werd een sponsoractie door de Tieners vanuit uit de Wester georganiseerd 
en werd er op de Jaap Edenbaan een totaalbedrag van € 2.085,25 bij elkaar 



geschaatst. Het sponsordoel was KiKa en het sponsorbedrag is naar deze 
organisatie overgemaakt. 
Verder ontving de Diaconie een schenking van de familie van een  
gemeentelid van € 1.000,-- en werd een legaat van een gemeentelid ontvangen 
van € 25.000,--  
 
Namens de Diaconie van de Westerkerk, 

Klaas Winters  
diaken en voorzitter 

Ernst Stoker 
diaken en penningmeester 

 
 
Resultaat inzameling Voedselbank 
Op 28 januari namen velen van u een product mee voor de Voedselbank 
Amsterdam-Centrum. Namens de Voedselbank en de Diaconie van de 
Westerkerk wil ik u daar heel hartelijk voor bedanken. Vier kratten vol shampoo, 
afwasmiddel en wc-papier konden gedoneerd worden aan de Voedselbank. En 
dat is allemaal al uitgegeven aan bezoekers van de Voedselbank op 2 februari. Er 
is dus voorwaar behoefte aan! 
Alle reden om deze actie te herhalen. En dat gaat dus ook gebeuren, 
waarschijnlijk op een zondag in april. Daarover in de volgende Tref meer. 

Jaap Kappert 
diaken 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trefmaaltijd  
Op woensdag 20 maart vindt de derde Trefmaaltijd van 2024 plaats.  
De maaltijden zijn altijd een feest van elkaar ontmoeten onder het genot van 
een lekkere maaltijd. En dat alles verzorgd door een Kookgroep die - naast met 
lekkere ingrediënten - ook met het hart kookt.  
Aanvang: 18.00 uur.  



U bent van harte welkom. Het is mogelijk om u vanaf maandag 11 maart voor 
deze maaltijd in te schrijven via info@westerkerk.nl of bellen naar het nummer 
van de Westerkerk (020-6247766). Kosten €7,00 per persoon. 
Ik hoop u te zien op 20 maart. Mocht u nog niet eerder bij de Trefmaaltijd zijn 
geweest, ook dan bent u van harte welkom! 

Jaap Kappert 
diaken 

 
 
JEUGDWERK  
 
Tot de zomervakantie is er elke zondag kinderkerk. 
Fijn dat Rogier, John, Tina, Liesbeth en Pauline 
samen het rooster rond hebben gekregen.  
 
Voor de crèche hebben we de volgende data voor 
het eerste half jaar:  
24 maart - Palmzondag 
31 maart - Pasen 
14 april 
19 mei - Pinksteren 

  2 juni 
30 juni 
  7 juli  

 
Mocht je het leuk vinden om te helpen bij de tieners, 
de kinderen of de crèche, laat het weten!  
Hartelijke groet,  

Annet Schelling 
jeugdouderling (06 -14644661) 

 

 
CANTATEDIENSTEN EN BACHDAG 
 
Cantatedienst: 25 februari 
Zondag 25 februari stond een bijzonder werk op het programma tijdens de 
Cantatedienst: “Ich dancke dir Herr” van de Duitse componist Gottfried Heinrich 
Stölzel (1690-1749). De uitvoering van de cantate in de Westerkerk was een 
bijzonderheid, omdat er van deze cantate geen opnamen bestaan. Het lijkt 
waarschijnlijk dat het werk op deze zondag voor het eerst in Nederland werd 
uitgevoerd. Een heuse première dus!  
 
De jaarlijkse uitvoering van de Johannes-Passion 
Op Goede Vrijdag 29 maart om 19:30 uur vindt de jaarlijkse uitvoering van de 
Johannes-Passion van Bach plaats. Als Westerkerkgemeente mogen we best 
trots zijn op deze unieke traditie. De Johannes-Passion bezoeken kan op vele 
plekken, maar om dit stuk te beluisteren in de eredienst op Goede Vrijdag: 
daarvoor moet je toch echt naar de Wester!  

mailto:info@westerkerk.nl


Bachdag 
Ook alvast een vooruitblik naar april, want dan vindt er iets bijzonders plaats: op 
zaterdag 20 april organiseert het Westerkerkkoor een Bachdag. Iedereen die dat 
wil – u uiteraard ook! – krijgt dan de gelegenheid om samen met het 
Westerkerkkoor en Ensemble ‘t Kabinet de prachtige Bachcantate BWV 21 “Ich 
hatte viel Bekümmernis” in te studeren en ’s avonds in een exclusief concert uit 
te voeren. 
 
Met dit evenement willen we meer mensen enthousiasmeren voor de 
cantatediensten, zowel zangers als luisteraars. Voor het voortbestaan van de 
cantatediensten is het van het grootste belang om zo veel mogelijk 
belangstellenden te bereiken. We stellen het dan ook zeer op prijs indien u zo 
veel mogelijk mensen in uw omgeving wilt attenderen op de Bachdag, zowel 
voor deelname als voor het concert. Hartelijk dank! 
Op www.westerkerkoor.nl vindt u meer informatie over deze dag, u kunt zich 
aanmelden en er zijn kaartjes voor het concert te koop.  
 
Ik hoop u op bovenstaande dagen te mogen treffen.  

Thomas Kloppenburg 
ouderling Kerkmuziek 

 
 
 
NOG VIER Braambosgebeden TE GAAN 
 

Dit jaar nog niet naar een Braambosgebed 
geweest? Of misschien überhaupt nog niet 
eerder? Kom een keer! 
 
De Braambosgebeden zijn weliswaar populair 
op YouTube (wekelijks tegen de 200 ‘views’ 
aan!), maar eigenlijk is het fijner om erbij te 
zijn en zelf je licht aan te steken in het 
Braambos. 
 
In deze serie vormen de oudste protestantse 
kerkliederen de rode draad, die de in totaal zes 
Braambosgebeden met elkaar verbindt. Dit 
jaar is het precies 500 jaar geleden dat in 
Duitsland de eerste protestantse liedbundels in 
druk verschenen met liederen van o.a. Martin 
Luther, vandaar. 
 

 
 

http://www.westerkerkoor.nl/


Tijdens de Braambosgebeden in de veertigdagentijd staat steeds één lied 
centraal. We horen waarbij passende lezingen en natuurlijk passende 
orgelmuziek.  
 
Deze liederen staan op het programma: “Een vaste burcht” (1 maart), “Geef aan 
de wereld vrede, Heer” (8 maart), “Nu bidden wij de heilige Geest” (15 maart) 
en “Uit angst en nood stijgt mijn gebed” (22 maart).  
 
Data: 1, 8, 15 en 22 maart 
Tijd: 17.00 -  17.30 uur (Inloop van 16.45-17.00 uur) 
 
Tot ziens rond het Braambos! 

Cristina Pumplun 
missionair vicaris 

 
 
 
 

 
Diensten Stille Week en Pasen 
 
Zondag 24 maart  10.30 uur Ds. H. Koetsveld, Palmpasen   
      Organist Evan Bogerd 
      
Donderdag 28 maart 18.30 uur Ds. H. Koetsveld     
      Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 
      Organist Evan Bogerd 
  
Vrijdag  29 maart 19.30 uur Dr. C.M. Pumplun, Goede Vrijdag 
      Organist Evan Bogerd  
      Cantatedienst: Johannes Passion 
      Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet  
      en solisten o.l.v. JanJoost van Elburg 
  
Zaterdag    30 maart  22.00 uur Ds. H. Koetsveld, dr. C.M. Pumplun  
      Stille Zaterdag, Paaswake   
      Organist Evan Bogerd 
 
Zondag    31 maart  10.30 uur  Ds. H. Koetsveld, Dr. C.M. Pumplun, Pasen
      Organisten Andries Bogerd en Evan Bogerd 
      WesterCantorij o.l.v. Evan Bogerd 
      Elena van Slogteren (sopraan) 
 

 
 



WESTER VOOR STUDENTEN 
 

#Ontmoeten, #Verdiepen, #Bezinnen  
 
Eind januari zijn we gestart met een 
leeskring. Met een groepje studenten 
spitten we het boek “De Kunst van het 
Ongelukkig Zijn” door van psychiater Dirk 
de Wachter. Mooie en verdiepende 
gesprekken. 

 
Ook worden nieuwe activiteiten uitgedacht, zoals een Iftarmaaltijd en een 
retraite-avond. De Iftarmaaltijd zal in het teken staan van zowel de 40dagentijd 
als de ramadan. Het zal een interreligieuze bijeenkomst worden. De retraite-
avond is een avond van bezinning en reflectie. Meer info over beide activiteiten 
volgt snel. Voor studenten: zet de volgende data alvast in de agenda!   

• 27 maart: Iftarmaaltijd  
• 22 mei: Retraite-avond  

 
Verder is nog steeds elke eerste woensdag van de maand de 
studentenmaaltijd+. We kijken er naar uit weer nieuwe en eerder aanwezige 
studenten te ontvangen op woensdag 6 maart!   

 
Komende activiteiten: 

• Studentenmaaltijd: inloop v.a. 18:30 maaltijd is van 19:00 tot 21:00   
o Woensdag 6 maart   
o Woensdag 3 april  

• Persoonlijk gesprek   
o Wil je graag eens verder praten over de zin van 

het leven of het geloof?  
o De studentenwerker helpt je graag op weg.  

• Iftarmaaltijd  
o Woensdag 27 maart  

• Retraite-avond  
o Woensdag 22 mei   

• Morgengebeden   
o Rustige start van de dag, maandag t/m vrijdag, 

09:00-09:15  
  

Tamar Karman 
studentenwerker 

 
 
 
 
 



MUZIEK IN DE WESTER  
 
De orgelconcerten zijn weer begonnen! U bent van harte welkom! De concerten 
duren ongeveer een half uur en zijn vrij toegankelijk. Wij zijn blij met uw 
bijdrage na afloop! 
Aanvang: 13.00 uur 
 
  6 maart: Andries Bogerd 
13 maart: Evan Bogerd 
20 maart: Luuk Schuurman 
27 maart:   Geen lunchconcert 

Evan Bogerd 
cantor-organist Westerkerk 

 
 
 
 
MENSEN IN EN OM DE WESTER 
Babette van der Duin is sinds 1 februari Assistent Bureaucoördinator in de 
Westerkerk. Ze doet ondersteunende werkzaamheden voor Elka Bak, die een 
dag minder gaat werken. Cristina Pumplun sprak met haar. Babette stelt zich 
voor aan de lezers van de Tref. aan de hand van de inmiddels bekende ‘vijf 
vragen aan…’. 
 
1. Hoe ben je in aanraking gekomen met de Westerkerk en wat 
betekent het voor je dat je hier nu gaat werken? 
 

Ik heb de vacature gezien en ik was 
meteen heel enthousiast. Het sprak me 
heel erg aan, wat ik daarin las: de 
veelzijdigheid van het werk, de 
gastvrijheid van de Westerkerk en dat 
je daaraan bij kunt dragen. Je bent 
primair aanspreekpunt voor mensen: 
de bezoekers doordeweeks, de 
vrijwilligers, mensen die de kerk bellen 
en mailen met tal van vragen. En met 
name dat het gaat om bezinning en 
verbinding, dat je je werk doet om 
kerk te zijn midden in de stad. Dat 
sprak me aan. En het was fijn dat er 
met mijn aanstaande collega’s meteen 
een goede klik was. 

 
 
 



2. Waar kom je vandaan als je naar de Wester reist? 
Ik woon in Muiderberg, samen met mijn man Alex en onze drie dochters Robin, 
Tess en Nina. Ik kom meestal met de trein en vanaf het station lopend naar de 
Wester. Of met de auto: mijn man werkt al jaren vlakbij en daar kan ik de auto 
kwijt. 
 
3. Wat voor werk heb je gedaan voordat je hier kwam werken? 
Voorheen heb ik voor de AHK, de Hogeschool voor de Kunsten, gewerkt. Het 
werk daar leek wel een beetje op het werk dat ik voor de Wester doe. Ik was 
verantwoordelijk voor de studentenadministratie, maar ik leidde ook studenten 
rond, organiseerde open dagen etc. We hadden een leuk team van collega’s en 
we zien elkaar nog heel regelmatig. 
Daarna ben ik pilates lessen gaan geven, dat is een soort yoga. Dat blijf ik ook 
doen, naast mijn werk in de Wester. Ik geef groepslessen aan volwassenen van 
diverse leeftijden: van 20 tot 70. 
En verder ben ik in Muiderberg ook betrokken bij het pionierswerk in en rond de 
kerk in het dorp, de Kerk aan Zee. Momenteel ben ik bezig met een project met 
een Pop-up-koor. Het is belangrijk dat de kerk een centrale functie heeft voor 
het dorp. Daar zet ik me voor in. 
 
4. Wat trok je aan in de rol van Assistent Bureaucoördinator? 
In de functie herkende ik taken die ik met veel plezier gedaan heb bij de 
Hogeschool voor de Kunsten. Zoals gezegd: de werkzaamheden zijn enigszins 
verwant. En ik herkende in de vacature ook de vraag naar iemand waar mensen 
terecht kunnen. Ik ben iemand die graag anderen te hulp schiet en ik houd 
ervan om met verschillende soorten mensen van doen te hebben. En dat er een 
zingevend aspect aan het werk is verbonden, de verbinding met andere mensen 
en dat je iets kunt betekenen als kerk, zeker ook voor mensen die het moeilijk 
hebben. 
 
5. Jij bent in Muiderberg bij de Kerk aan Zee betrokken en je gaat nu 
bij de Wester werken. Wat zijn volgens jou de uitdagingen voor een 
kerk in deze tijd?  
Kerken hebben het in de huidige maatschappij best moeilijk om overeind te 
blijven. Ze staan weliswaar vaak redelijk centraal, zijn herkenbaar als een baken 
in stad of dorp, maar je moet toch echt de boer op tegenwoordig. Enerzijds 
willen kerken niet meer aan ‘zieltjes winnen’ doen, anderzijds moeten ze wel 
bestaansrecht hebben. En daarvoor moeten steeds andere manieren gezocht 
worden. Je moet nieuwe mensen aan je binden - naast het vele goede werk dat 
je al doet. De blik moet nog meer naar buiten worden gericht enerzijds en 
anderzijds wil en moet je kerk blijven met alles wat een kerk oorspronkelijk is en 
betekent. Daar hoop ik uiteindelijk iets aan bij te dragen. 
 
 
 



AMNESTY INTERNATIONAL 
 
Op woensdag 6 maart is er weer een Schrijfavond voor Amnesty International. 
Wij waren heel blij dat we in februari een nieuwe schrijver hebben mogen 
verwelkomen en wij hopen natuurlijk dat dat in maart weer zo zal zijn. 
 
Elke maand liggen er drie brieven voor u klaar, maar u hoeft deze natuurlijk niet 
allemaal op die ene avond te schrijven. Soms is het veel prettiger om een paar 
brieven mee naar huis te nemen maar wel alle achtergrondinformatie te lezen en 
slechts één brief te schrijven in de groep en even tijd te hebben om met elkaar 
uit te wisselen hoe alle schendingen van mensenrechten, die overal in de wereld 
van dag tot dag en van uur tot uur plaatsvinden, ons beroeren. 
 
Veel mensen hebben bijna geen kleingeld meer en we hebben besloten om u te 
vragen om in het vervolg uw eigen brieven te frankeren met een internationale 
postzegel. U hoeft dan niet meer in uw zakken op zoek te gaan naar kleingeld of  
geld over te maken naar mijn rekening. Mijn bank heeft niet de mogelijkheid van 
een Tikkie. 
 
Op de dag dat ik dit schrijf wordt net bekend dat Navalny in een strafkolonie in 
het hoge noorden van Rusland is overleden. Amnesty maakte zich al heel lang 
zorgen over zijn gezondheid en de omstandigheden waaronder hij werd 
vastgehouden. 
Gisteren stond hij nog voor de rechter en leek hij vrolijk, opgewekt en strijdbaar. 
Maar hij heeft meer dan 300 dagen in een eenzame opsluiting gezeten en dat 
heeft zijn gezondheid geen goed gedaan. 
 
Een aantal jaren geleden werd hij vergiftigd en hij balanceerde op het randje van 
de dood. Hij werd toen verpleegd in Duitsland, maar besloot toch nog terug te 
gaan om zijn strijd met de mensen om hem heen voort te zetten. 
In november hebben wij u op de eerste zondag van de maand in de kerk nog 
gevraagd om een handtekening te zetten voor een petitie voor hem. 
 
We kregen op 16 februari nog het bericht dat twee leraren in Afghanistan door 
de Taliban gevangen waren gezet en gemarteld omdat ze meisjes les gaven. 
 
In deze wereld leven wij en we kunnen maar weinig doen. Maar we kunnen wel 
brieven schrijven en we weten dat 40% van de brieven in ieder geval enig 
resultaat heeft. 
 

                                                                                   Nicolette Besemer 
 
 
 
 
 



DE GRAVEN IN DE WESTERKERK 
 
De kinderen van Barend Udink en Catharina Hoedemaker 
 
In de vorige Tref ging het over Teunis Udink, afkomstig uit Twente en sinds 
1708 gevestigd in Amsterdam. Nu gaat het over de 14 kinderen van Barend 
Udink, zoon van Teunis, en Catharina Hoedemaker. Barend (of Barent) werd 
gedoopt in 1712. Zijn vrouw Catharina leerde hij vermoedelijk via een 
handelsrelatie met haar vader, Nicolaas, linnenkoopman en textielfabricateur 
kennen. Barend zelf is reder, koopman en bankier. Barend en Catharina 
trouwen in Enschede en gaan te Amsterdam wonen op de Nieuwendijk bij de 
Dirk van Hasseltsteeg, later op de Nieuwezijds Voorburgwal, ‘over de Kolk’.  
Het echtpaar krijgt 14 kinderen waarvan er elf kort na de geboorte of op 
jeugdige leeftijd overlijden. In akten uit 1758 en 1765 komt Barend Udink voor 
in de hoedanigheid van diacoon, de Diaconie van de Kerk in Amsterdam 
vertegenwoordigend via een procureur in Den Haag. Barend en Catharina 
worden respectievelijk in 1775 en 1798 beiden in de Oude Kerk begraven. 
Kinderen werden eigenlijk vrijwel altijd in de begraafboeken geregistreerd 
zonder eigen naam. ‘Kind van’, gevolgd door de namen van de vader. Aan de 
hand van de onderstaande data van doop- en begrafenisdatum en wetende 
wie er wel de kindertijd overleefde, is het toch mogelijk om de begraafdatum 
van de beide Anthony’s en Antonia te weten. Hier speelt dan ook nog mee dat 
de naam van een jonggestorven kind in veel gevallen doorgegeven werd aan 
een nieuwgeboren kind.  
 

Kinderen Barent 
Udink Doopdatum Kerk 

 

Anthony 06-01-1743 Nieuwe Kerk  

Nicolaas 07-02-1745 Nieuwe Kerk  

Anthony 18-01-1747 Nieuwe Kerk  

Marten 24-07-1748 Nieuwe Kerk  

Anthonia 05-08-1750 Zuiderkerk  

Maria Geertruij 19-12-1751 Westerkerk  

Theunis 16-12-1753 Nieuwe Kerk  

Hendrik 11-04-1756 Westerkerk  

Barendina 15-06-1757 Nieuwe Kerk  

Barendina 23-07-1758 Nieuwe Kerk  

Maria Berendina 11-01-1761 Nieuwe Kerk  

Barend 16-05-1762 Nieuwe Kerk  

Barend 19-10-1763 Nieuwe Kerk  

Theunis 25-09-1765 Nieuwe Kerk  

 
*De gearceerde 
namen zijn op jonge 
leeftijd gestorven    

 



Kind Begrafenisdatum Kerk Begraafsteen 

Anthony 06-05-1745 Westerkerk M-112 

Anthony 04-03-1750 Westerkerk M-309 

Anthonia 21-10-1750 Westerkerk M-112 

Twee kinderen 13-07-1757 Westerkerk ZZ-106 

? 02-08-1758 Westerkerk NZ-187 

? 05-03-1759 Westerkerk NZ-229 

? 03-10-1759 Westerkerk NZ-229 

? 11-06-1762 Westerkerk TSt-NZ 

? 27-12-1762 Westerkerk NZ-190 

 
Er zijn dus elf kinderen overleden, uit de archieven in het Stadsarchief komen 
er echter via de zoektermen tien kinderen naar boven. De begrafenisdatum 
van het elfde kind is voorlopig niet bekend. 
 
Tot 1880 was er in Amsterdam van jaar tot jaar veel variatie in die 
kindersterfte als gevolg van diverse epidemieën in de stad, waardoor er in 
sommige jaren maar liefst 70 van de 1000 kinderen stierven. De jongste 
kinderen hadden de grootste kans op vroegtijdig overlijden. Eenjarige kinderen 
hadden een veel hoger overlijdenskans in vergelijking met vierjarigen. 
 

Peter Stans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen:  
http://www.uding.com/udink/udinkdl1.htm 
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Barent%20Udink%22
%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D  
https://doodinamsterdam.nl/waaraan-stierven-jonge-kinderen-in-amsterdam/ 
 

http://www.uding.com/udink/udinkdl1.htm
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Barent%20Udink%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Barent%20Udink%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D
https://doodinamsterdam.nl/waaraan-stierven-jonge-kinderen-in-amsterdam/


AFSCHEID OUD KERKENRAADSLEDEN 
Op vrijdag 23 februari nam de kerkenraad afscheid van zes kerkenraadleden. 
Herman Koetsveld scheef wederom een Afscheidslied voor deze ambtsdragers 
 
Refrein:  
Een lied van samen leven 
van komen en van gaan 
van weten van verandering 
nooit stil te blijven staan 
Geloven als beweging 
gedragen door de wind 
als Adem die ons verder voert 
en haar bestemming vindt  

 
1. Geloven in de Wester 
nee, saai dat wordt het nooit 
generaties komen hier 
de woorden uitgestrooid  
De kerk toekomstbestendig  
gerestaureerd en wel  
de preek instemmend ingelijst 
met lied en orgelspel 

 
2. Dat alles vraagt om mensen 
het soort van hart en ziel 
als dragers van een ideaal  
het open-kerk-profiel 
Het ambt komt als geroepen 
met taken groot en klein 
en enkel in de samenspraak 
zo kerkenraad te zijn  
 

3. Met Rein als fulltime scriba,  
zijn taken: overvloed 
en dat wel veertien jaren lang 
wat deed dat hij dat toch goed! 
En Peter zo gedreven 
rentmeesterlijk zijn werk 
zette al zijn kaarten op 
de boodschap van de kerk 

4. Elena: muzisch wezen 
haar zang klinkt immer door 
draagster van de kerkmuziek 
door Cantorij en Koor 
En Jan: bezield diaken 
betrokken en sociaal 
voedselbank, waar hulp gewenst 
soms ver weg, soms lokaal 

5. En Harmke zocht ontmoeting 
met wie dat nodig had 
in coronatijd - daarna 
en zo veel meer dan dat 
Dit alles werd geleid door 
praeses Annemarie 
groots in scherpte en beleid 
geduld en energie 

 
6. Zo elk op eigen wijze 
en ieder op haar tijd 
deelde overvloedig van 
zo’n ziels-betrokkenheid 
’t Moment om los te laten 
hoe goed dat dat ook komt  
al dat werk van toen en nu 
in dankbaarheid gegrond 
 

7. Zo staan wij hier te zingen  
een eeuwenlange rij  
de W͜ester midden in de stad 
geheim van wij en Gij 
Daar blijvend mee verbonden 
wat er ook gebeurt  
gave die ontvangen mocht  
ons leven ingekleurd  
   Refrein 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Afscheidsborrel oud kerkenraadsleden 23 februari 2024 

 
 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk door 
de belastingdienst aangewezen als ANBI.  
Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden 
Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.  
Ook de Duyschot Stichting heeft de Culturele ANBI status. 
Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of betreffende 
organisatie.   
 

Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente 
Kerkrentmeesters: NL 47 RABO 0109 2797 00 
Collecterekening: NL 51 RABO 0313 5519 28 
Stichting Vrienden Westerkerk: NL 30 RABO 0109 9279 66 
Diaconie Westerkerk: NL 46 INGB 0004 9718 00 
Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL 04 INGB 0003 8921 70 


