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AGENDA 
 

De diensten worden via de livestream uitgezonden  
en zijn te zien op kerkdienstgemist.nl  

en het YouTube kanaal van de Westerkerk 
    
 
 
 
Zondag         2 juli   10.30 uur  Ds. J.P. Schouten  
        Organist Evan Bogerd 
 
 
Zondag    9 juli   10.30 uur  Ds. H. Koetsveld 
        Heilig Avondmaal 
        Organist Evan Bogerd 
 
 
Zondag   16 juli  10.30 uur Dr. C.M. Pumplun   
        Organist Evan Bogerd 
 
 
Zondag   23 juli   10.30 uur Ds. H. Koetsveld 
        Organist Evan Bogerd 
 
        
Zondag   30 juli   10.30 uur  Ds. S. Ypma 
        Organist Evan Bogerd 
 
 
                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

AGENDA 
 

De diensten worden via de livestream uitgezonden  
en zijn te zien op kerkdienstgemist.nl  

en het YouTube kanaal van de Westerkerk 
    
 
 
 
Zondag      6 augustus 10.30 uur  Ds. H. Koetsveld 
        Organist Evan Bogerd 
 
 
Zondag    13 augustus 10.30 uur  Ds. H. Koetsveld 
        Organist Evan Bogerd 
 
 
Zondag    20 augustus 10.30 uur  Ds. Ruurd van der Weg 
        Organist Evan Bogerd 
 
 
Zondag    27 augustus 10.30 uur  Ds. H. Koetsveld 
        Organist Evan Bogerd 
 
        
Zondag      3 september 10.30 uur  Ds. H. Koetsveld 
        Heilig Avondmaal  
        Organist Evan Bogerd 
 
 
                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAN DE KERKENRAAD 
 
Van de voorzitter 
 
Nu ds. Herman Koetsveld nog met vakantie is aan mij de eer deze zomer Tref  
te openen.  
 
Het is zomer! En dat merkt u natuurlijk vooral buiten, maar u merkt het ook aan 
het feit dat u een dubbeldikke Tref. krijgt. Het is het ritme van de scholen en ook 
van de kerk: van september tot pakweg juli loopt ‘het jaar’ met alle activiteiten 
van dien. Midden in de zomer blazen we even uit en nemen we - sommigen 
letterlijk, anderen meer figuurlijk - even afstand. Dat doen we natuurlijk niet 
zonder dat we alle vrijwilligers, die onze Westerkerk(gemeente) gaande houden, 
uitvoerig bedanken (op 9 juli aanstaande), dat we ook dit seizoen weer op hen 
mochten rekenen. Ik rekende het u al eerder voor: niet minder dan 230 
vrijwilligerstaken worden gedaan door 130 vrijwilligers. Zij helpen onze staf met 
alles wat gedaan moet worden en vormen op zichzelf staande groepen met 
specifieke taken. We zijn echt gezegend met een groep enorm betrokken en 
bevlogen mensen. 
 
Als u snel rekent - en dat doet u vast - ziet u nu ook direct dat er vrijwilligers 
moeten zijn die meer dan twee taken op zich nemen. Velen doen dat met veel 
plezier, maar we moeten wel zuinig zijn op al die mensen die zich willen inzetten 
voor de kerk. Vele handen maken licht werk, dus mocht u bij het lezen van dit 
stukje denken: 'ik wil eigenlijk ook best helpen', meld u dan aan!  
Er is, gezien de uiteenlopende aard van de taken die gedaan moeten worden, 
altijd wel iets dat bij uw interesses en uw agenda past. Uit ervaring kan ik het 
echt aanraden om bij zo’n groep te gaan. Je leert nieuwe mensen kennen en het 
geeft voldoening om een (bescheiden) bijdrage te kunnen leveren aan het 
geheel. Wilt u dat ook? Of wilt u meer informatie? Meld u aan, bij mij, bij onze 
scriba Margaretha Pluim, ambtelijk secretaris Rein Niesing of via 
info@westerkerk.nl.  
 
Rest mij voor nu u een mooie zomer te wensen, en dan hopen we velen van u te 
zien bij de feestelijke opening van het nieuwe seizoen op zondag 3 september. 
Aangezien het vorig jaar een groot succes was, openen we ook dit jaar het 
seizoen weer met een Maaltijddienst, mits er voldoende vrijwilligers zijn die 
kunnen helpen op 3 september én bij de voorbereidingen. Lees hier verderop in 
de Tref meer over. 
 

Annemarie Almekinders 
voorzitter kerkenraad 

 
 
 
 



Van de kerkrentmeesters  
 
Als kerken in Amsterdam steunen we elkaar. In onze eigen wijkgemeente vieren 
we en zijn we betrokken bij de buurt in verbondenheid met elkaar. We zijn een 
vaste plek waar mensen worden geïnspireerd door Gods woord.  
Behalve ideeën en inzet is daar ook geld voor nodig. En daar ontbreekt het 
kerkelijke gemeenten soms aan. Zij kunnen een beroep doen op de 
Solidariteitskas. Ook specifieke vormen van pastoraat, zoals het 
studentenpastoraat en het dovenpastoraat, worden financieel ondersteund 
vanuit de Solidariteitskas. 
 
Samen sterker 
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat we samen sterker staan 
om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn en te blijven. Voor deze 
vorm van onderlinge solidariteit vragen we u een kleine bijdrage. Met een 
bedrag van € 10,- steunen we andere kerken in Nederland. Een kleiner of groter 
bedrag is ook zeer welkom. Én de extra opbrengst is bestemd voor onze eigen 
wijkkerken.  
 
Uw gift is welkom op NL15 RABO 0373 7414 64 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Amsterdam, t.n.v. solidariteitskas. Of ga naar 
https://www.protestantsamsterdam.nl/solidariteitskas/ 

Gert-Jan Mostert 
ouderling-kerkrentmeester 

 
 
Van de diaconie 
 
Nu zo vlak voor de zomer is er weer een compleet College van Diakenen in de 
Westerkerk. Ernst Stoker is tijdens de Pinksterzondag dienst bevestigd als 
diaken. Als diaconie zijn we na een uitgebreide kennismaking met Ernst 
begonnen met de herverdeling van taken en de lopende zaken in ogenschouw te 
nemen.  
Zomervakanties staan weer voor de deur en momenteel worden we allen 
getrakteerd op een wat langere periode met echt mooi warm zomerweer.  
 
Eerste activiteit waar we ons nu op gaan richten is de organisatie van een 
volgende maaltijddienst op zondag 3 september a.s. Met de ontvangen positieve 
en opbouwende evaluatie van de maaltijddienst uit 2022 gaan we aan de slag. 
  
Later in het jaar wordt er een gecoördineerde grootstedelijke actie tegen 
armoede georganiseerd, waar de Diaconie van de Wester ook aan gaat 
deelnemen. Daarover na de zomervakantie meer. 

Klaas Winters 
voorzitter diaconie Westerkerk 

 

https://www.protestantsamsterdam.nl/solidariteitskas/


Maaltijddienst 3 september  
 
Na de succesvolle en drukbezochte maaltijddienst van vorig jaar is het de 
bedoeling deze traditie ook dit jaar voort te zetten met een dienst op zondag  
3 september.  
  
Een gemeentemaaltijd als opening van het seizoen. Met voeding voor lichaam en 
geest; er zal worden gegeten en gebeden, gedronken en gezongen, gesproken 
en geluisterd met ruimte voor aandacht en overdenking en natuurlijk elkaar. 
  
Om dit mogelijk te maken zijn er minimaal twintig vrijwilligers nodig! 
Vandaar deze oproep met het vriendelijke verzoek u als vrijwilliger aan te 
melden voor 15 juli! De contactgegevens voor aanmelding staan onder deze 
oproep.  
Alvast hartelijke dank voor uw inzet. 

Ernst Stoker 
diaken 

ernststoker@hotmail.com 
 
Trefmaaltijd 
 
Op woensdag 23 augustus vindt de volgende Trefmaaltijd plaats.  
Aanvang: 18.00 uur. U bent van harte welkom. Het is mogelijk om u vanaf 
maandag 14 augustus voor deze maaltijd in te schrijven 
via info@westerkerk.nl of bellen naar het nummer van de Westerkerk (020-
6247766). Kosten €7,00 per persoon. 
  
Ik hoop u te zien op 23 augustus. Mocht u nog niet eerder bij 
de Trefmaaltijd zijn geweest, ook dan bent u van harte welkom! 

Jaap Kappert 
  diaken 

 
 
Nieuws uit Mexico 
  
Dit voorjaar ben ik weer in 
Ocosingo, Chiapas, México 
geweest om Hebreeuwse 
teksten met de pastores daar 
te lezen. Samen hebben we 
twee vruchtbare weken 
besteed aan het lezen van 
Exodus 1 – 3. Er is veel 
belangstelling daar om de 
Bijbel in de oorspronkelijke 
talen te leren lezen. 

mailto:ernststoker@hotmail.com
mailto:info@westerkerk.nl


Vanuit Ocosingo kom je in een 
volgend dal, waar Yaxoquintelja ligt, 
waar ik ben opgegroeid. Hier staat het 
bouwproject dat de diaconie van de 
Wester in 2017 als jaarproject heeft 
gesteund. De kerk is inmiddels klaar!  
 

 
 
 
De inwijding vond plaats afgelopen 
december. De schitterend bewerkte houten 
deuren zijn door een gemeentelid 
vervaardigd. Alle werkzaamheden, binnen en 
buiten, zijn door gemeenteleden uitgevoerd.  
 
 

 
Hartelijk dank voor de steun vanuit de Wester voor dit project! De ontvangen 
bijdragen hebben het bouwmateriaal voor het dak en de vloertegels grotendeels 
bekostigd. 

Janet Dyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN MEMORIAM ARIE BLOOS 
 

Op 9 juni jl. overleed op 86-jarige leeftijd Arie Bloos, echtgenoot van onze oud-
koster Leny Bloos. Met hun dochters Marianne en Jacqueline woonden ze in de 
kosterij in de jaren dat Leny koster van de Westerkerk was, van 1983 tot 1993. 
 

In die periode vond de grondige restauratie van kerk en orgel plaats die op  
5 april 1992 werd afgesloten. Deze periode trok een zware wissel op het gezin 
Bloos. Leny werkte zich een slag in de rondte, Arie ondersteunde haar daarin, 
naast zijn verantwoordelijke baan bij de Kas Associatie. 
De beide dochters deden in die jaren hun middelbare schoolexamens, in ieder 
gezin een stressvolle periode. 
Arie bleef rustig onder alle omstandigheden en verzette op onopvallende wijze 
veel verantwoordelijk vrijwilligerswerk. Dat deed hij met gevoel voor 
Amsterdamse gein! Ik herinner me dat hij na een gezamenlijke koffiepauze weer 
aan de slag ging met de woorden “De Heer is mijn herder, en nu gaan we 
verder.” 
 

Elke vrijdag en zaterdag werd de kerk door Leny en Arie met vele vrijwilligers 
bouwstofvrij gemaakt voor de zondagse eredienst, een hels karwei met een 
hemels doel!  
Die bouwstof zat bovendien in hun huis, huisraad en kleding, want op een korte 
periode na bleven ze tijdens de werkzaamheden in de kosterij wonen. 
 

Na hun afscheid van het kosterwerk verhuisde de familie Bloos naar Halfweg.  
De contacten met de Westerkerkgemeente bleven bestaan, dat kon ook niet 
anders na zo’n intensieve gezamenlijke periode. 
 

Inmiddels woon ik al heel wat jaren in het tweelingdorp van Halfweg-
Zwanenburg en daar kwam ik Arie regelmatig tegen op straat. Altijd hadden we 
leuke gesprekken. De Amsterdamse humor was daarin nooit ver weg en de 
mooie herinneringen aan de Westerjaren passeerden regelmatig de revue. 
De laatste jaren versluierde zijn geest, meer dan een jaar woonde hij in een 
verzorgingshuis in Haarlem waar hij het na een periode van wennen naar zijn zin 
kreeg. 
 

Leny, dochters, schoonzoons en kleinzoons gaven in de rouwbrief een prachtige 
typering van Arie:  
Intens verdrietig geven wij u kennis van mijn lieve levensblije en zeer zorgzame 
man, onze trotse en liefdevolle vader en grootvader Arie Nicolaas Bloos. 
 

In de ruim tien jaar dat Arie met zijn gezin in het midden van de Westerkerk-
gemeente woonde, hebben we dat levensblije en zorgzame ruimschoots mogen 
ervaren. Wij gedenken Arie, noemen zijn naam in liefde, respect en 
dankbaarheid. Onze gedachten bij Leny, haar kinderen en kleinkinderen.  
Adieu, Arie! 

Jos van der Kooy 



JEUGD IN DE WESTER 
 
Kinderkerk- en crèche leiding gezocht! 
 
Net als vorige zomer zijn deze zomer de crèche en kinderkerk gecombineerd. 
Helaas zijn er 23 juli en 6 augustus geen vrijwilligers waardoor er die 
zondagen geen enkele opvang aanwezig zal zijn. 
 
Zou je af en toe de kinderkerk willen leiden of op de kleinste te passen, of vraag 
je je af of het iets voor jou is? Laat het weten! Het team van vrijwilligers bestaat 
uit een mix van ouders en niet-ouders die de kinderen opvangen en steeds meer 
de geheimen van het christelijk geloof laat zien. 
 
Tot op heden is er altijd kinderkerk en crèche en zetten vrijwilligers zich 8 keer 
per jaar in. Meld je bij de begeleiders of stuur een bericht naar Annet Schelling: 
in de Westerapp of via 06-14644661. 

Annet Schelling 
jeugdouderling 

 
 
 
MENSEN IN EN OM DE WESTER: THOMAS KLOPPENBURG  

 

Thomas Kloppenburg is sinds Pinksteren ouderling kerkmuziek in de Wester. 

Cristina Pumplun mailde met hem aan de hand van de bekende vijf vragen over 

zijn band met de Wester. 

 
 

1. Thomas, hoe ben je bij de Wester 
betrokken geraakt?  

Als koorlid van een cantorij zong ik mee met 
de Cantatediensten in de Kruiskerk in 
Amstelveen. Op die manier bleef ik kerkelijk 
betrokken. Nadat die cantorij is opgehouden 
te bestaan, viel voor mij ook het kerkbezoek 
weg. Dat begon ik na een tijdje te missen. 
Ik ben toen in 2011 naar de Westerkerk 
gegaan omdat ik wist dat daar goed 
gemusiceerd wordt. Ik voelde me er direct 
thuis. Na een tijdje ben ik gaan helpen met 
koffieschenken en sinds een jaartje zing ik 
bij de Cantorij onder leiding van Evan. 
 
 

 



2. Waar kom je vandaan als je naar de Wester gaat op zondagmorgen? 
Samen met mijn vriend woon ik in Amsterdam-Noord. Het is een leuk stukje 
fietsen door Noord en dan met de pont naar Centraal om vervolgens de 
Prinsengracht een stukje af te fietsen. We wonen op 8 hoog en we kunnen 
vanuit de woonkamer de toren van de Wester zien! 
 

3. Waar houd jij je doordeweeks mee bezig? 
Samen met een compagnon heb ik een groothandel in tegels die we uit Spanje 
en Italië importeren. Ons bedrijf is in Weesp gevestigd en vanuit ons kantoor en 
magazijn worden dagelijks de klanten door heel Nederland beleverd. Ik houd 
contact met onze leveranciers, klanten en medewerkers en ben betrokken bij 
bouwprojecten: een drukke bedoening dus. In mijn vrije tijd bezoek ik graag 
concerten. Dat kan van alles zijn: jazz, bigband, koren, pop en klassiek. 
 
4. Sinds Pinksteren ben je ouderling kerkmuziek. Hoe zijn je eerste 
paar weken in de kerkenraad geweest en waar zie je naar uit? 
De eerste paar weken moest ik me wel even wegwijs maken: wat zijn de 
lopende zaken? Wie gaat waarover? Maar wat ik vooral heb gemerkt, is dat 
iedereen graag klaar staat om even te helpen. Wat me vooral is opgevallen is  
dat de organisatie van de Wester nog veel groter is dan ik dacht met alle 
medewerkers, vrijwilligers en diverse commissies. Het is mooi om te zien dat ons 
gebouw zo goed gebruikt wordt, zowel door de kerkgemeente als door 
bezoekers, voor concerten en diners. Ik kijk er naar uit om verder betrokken te 
raken bij de Wester.  
  
5. Wat zijn volgens jou de uitdagingen voor een kerk als de Wester in 
deze tijd? 
Dat zijn er heel wat, maar ik denk dat we er vooral voor moeten zorgen dat ook 
jongere generaties betrokken blijven bij de kerk. In de Wester zijn we bezig met 
meer betrokkenheid van studenten, door studentenmaaltijden, door de 
studenten die een kamer huren in de woning. Ik hoop dat we die betrokkenheid 
ook met mooie kerkmuziek kunnen bereiken. 
 
 
 
WEEK VAN DE ENGELSE MUZIEK 
 
De aankondigingen waren de afgelopen weken eigenlijk niet te missen: van  
5 t/m 16 juli staat de Wester in het teken van Engelse muziek. Start van deze 
ruime ‘week’ is het lunchpauzeconcert op woensdag 5 juli (13.00 uur). 
Evan Bogerd speelt dan Engelse orgelmuziek.  
 
Eindpunt is de kerkdienst op zondag 16 juli (10.30 uur), waarin we onder 
zijn begeleiding veel Engelse hymns zullen zingen. 
 
 



 
 
 
Concert 
In het midden van deze ‘week’ komen 
twee wereldberoemde koren naar de 
Wester. 
 
Op woensdagavond 5 juli zingt een 
Londons universiteitskoor, het Choir of 
Royal Holloway o.l.v. Rupert Gough  
muziek van o.a. William Byrd, Thomas 
Tallis, Flor Peeters en Ben Parry.  
Aanvang: 20.00 uur 
De toegang is vrij. Wij verheugen ons op 
gulle bijdragen! 
 
 
 
 

 
Choral Evensong 
En op dinsdag 11 juli wordt er – naar mijn weten de eerste keer in de 
geschiedenis van de Wester – een ‘Choral Evensong’ gezongen volgens de 
Anglicaanse traditie. 
Het Choir of Magdalen College, Oxford, zingt dan o.l.v. hun dirigent Mark 
Williams. Voorgangers in deze namiddagdienst zijn Jonathan Arnold (oud-
voorganger van het college), Hanna Rijken (predikant, gespecialiseerd op het 
gebied van de Choral Evensong) en ondergetekende. 
 
Het koor neemt in deze Anglicaanse vesper het grootste deel van de dienst en 
de muziek voor zijn rekening. De teksten die gesproken en gezongen worden 
stammen uit het Anglicaanse gebedenboek, dat eeuwenoud is, maar de tand des 
tijds heeft doorstaan, o.a. vanwege de prachtige muziek die ervoor is 
geschreven. Wij zullen bijvoorbeeld muziek horen van o.a. Henry Purcell en 
Charles Wood.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Staan en zitten 
En dan nog iets wat misschien wennen is voor ons, die wij vooral zittend de 
kerkdiensten vieren: in een Evensong doet het lichaam volop mee. Er zijn veel 
momenten waarop men zit en momenten waarop men staat, zeker als er 
gezongen wordt.  

 
En dat is heerlijk, want de 
dirigent heeft twee prachtige 
liederen uitgezocht, die we met 
elkaar zullen zingen: “Guide me 
O thou Great Redeemer” en 
“The day thou gavest, Lord, is 
ended”. 
 
 
 
 
 

Kom dus vooral op 11 juli aan het eind van de middag naar de Wester! 
Aanvang: 18.00 uur. De deur van de kerk gaat om 17.30 uur open. 
De toegang is gratis. Ook nu zien we uit naar alle gulle bijdragen aan de uitgang. 
 
 
Minisymposium ‘Sacred Music’ in de Keizersgrachtkerk   
Voor wie overigens meer wil weten over de traditie van de Evensong: vooraf-
gaand is er op dinsdagmiddag 11 juli in de tuinzaal van de Keizersgrachtkerk 
(Keizersgracht 566) een mini-symposium over ‘Sacred Music’. 
Dr. Martin Hoondert (Universiteit van Tilburg) zal spreken over:  
‘Every music has its heaven’.  
En dr. Jonathan Arnold (oud-voorganger van Magdalen College) - in het Engels - 
over:  ‘Music, Prayer, and Beauty in the Liturgy.’  
 
Ook zullen de hymns van de Evensong vierstemmig worden ingestudeerd  
o.l.v. dr. Hanna Rijken.  
Dr. Gijsbert Siertsema zal als dagvoorzitter het symposium openen. 
 
Tijd: 14.30-17.00 uur. De deuren gaan om 14.00 uur open.  
Het symposium zal op tijd worden afgesloten, zodat deelnemers rustig naar de 
Westerkerk kunnen komen voor de Evensong. 
Kosten: € 5,-  
Aanmelden kan via: sacredmusicsymposium@gmail.com 
 

Cristina Pumplun 
missionair vicaris 

 
 



NOG MEER MUZIEK IN DE WESTER 
 

WesterCantorij 
Inmiddels zit ons eerste volledige seizoen 
als WesterCantorij er op! We eindigden 
het seizoen met een tweetal repetities 
rondom het Requiem van Fauré. 
Dat is niet zomaar; op zondag 12 
november brengen we een (vrij 
toegankelijk) middagconcert rondom 
Allerheiligen en Allerzielen. Met als 
slotstuk dan uiteraard het Requiem van 
Fauré. Noteert u het alvast? 
Op zondag 26 november, Eeuwigheidszondag, zingen we dit Requiem ook in de 
dienst. Hetzij in delen. 
 
Het eerstvolgende optreden in de eredienst staat gepland voor zondag  
8 oktober. Onder andere Mendelssohns prachtige ‘Hör mein bitten‘ zal dan weer 
klinken. Tot dan! 
 
Muziek in de zomer 
Gedurende de zomermaanden zijn onze orgels weer veelvuldig te horen. 
Naast de gewoonlijke lunchconcerten op de woensdagen zijn er ook weer de 
traditionele zomerseries. Enerzijds de Grachtenfestivalserie ‘Jong talent in de 
oude Wester’ en anderzijds de orgelweek ‘Geen dag zonder Bach’. 
Voor de specifieke invulling verwijs ik u graag naar bijgaande flyer.  
 
Naast het onderstaande Bachnachtconcert is er nog een bijzonder project 
ophanden. Op zondag 10 september ga ik, met het Duyschot orgel, in duet met 
een heus symfonie orkest. 
Kaarten en meer informatie zijn spoedig te vinden op www.duyschotstichting.nl  
 
Bachnachtconcert – Bach by Candlelight 
273 jaar geleden overleed Johann Sebastian Bach op 28 juli 1750. Reden genoeg 
om een jaarlijks Bachconcert te organiseren op zijn sterfdag. Evan Bogerd brengt 
op 28 juli een ode aan Bach met zijn meest populaire orgelwerken.  
Aan het begin van de nacht valt het licht in de Westerkerk nog spaarzaam naar 
binnen door de enorme raampartijen. De kroonluchters met echte kaarsen 
branden voor een echt sfeervol concert! 
 
Vrijdag 28 juli, aanvang: 21.30 uur 
Kaarten: € 12,50 (tot 16 jaar gratis) | Kaarten aan de deur: € 15,- 
Kaarten voorverkoop: via Eventbrite of www.duyschotstichting.nl 
Hartelijke groet en een fijne zomer! 

Evan Bogerd 
cantor-organist Westerkerk 

http://www.duyschotstichting.nl/
http://www.duyschotstichting.nl/


AMNESTY INTERNATIONAL 
 
In de maanden juli en augustus 
zijn er geen schrijfavonden voor 
Amnesty International. Maar 
Amnesty gaat ook in deze 
maanden vanzelfsprekend door 
met alle petities, e-mail, 
schrijfacties en daar zullen wij 
zoveel mogelijk aan blijven 
deelnemen. 
 
Wij zijn heel erg blij dat er nu op 
de eerste zondag van de maand ook in de kerkdiensten in de Westerkerk 
aandacht gevraagd gaat worden voor hele urgente casussen waar Amnesty mee 
bezig is en dat wij dan achter in de kerk handtekeningen mogen vragen. 
 
Een hele goede zomer gewenst, 

Nicolette Besemer 
 

 
 
DE GRAVEN IN DE WESTERKERK 
 
Jacob Adriaansz van Loon 
Op 28 mei 1759 werd Jacoba Henriette Bors van Waveren in de Westerkerk 
begraven, graf M161. Aardig te vermelden is dat deze grafsteen precies in het 
midden van de kerk ligt. Jacoba Henrietta werd gedoopt op 10 november 1717 
in de Nieuwe Kerk. Zij stamde uit een Amsterdams regentenfamilie. Haar vader, 
Gerard Bors van Waveren, was een neef van haar moeder, Elisabeth Jacoba Ortt. 
Vader Gerard was gedurende zijn leven onder andere burgemeester van 
Amsterdam. Als we de hele familie gaan doorspitten, dan blijken er, zoals wel 
gebruikelijk was in vroeger eeuwen, enorm veel relaties te bestaan met andere 
voorname families. Een oom van Jacoba, Cornelis, was zwager van zowel 
Cornelis Calkoen als Lucas Trip. Beiden werden eveneens in de Westerkerk 
begraven.  
 
Jacoba trouwde op 23 mei 1746 met Jacob Adriaansz van Loon, geboren op  
12 februari 1718. Eveneens afkomstig uit een grote regentenfamilie.  
De commissaris bij de Wisselbank was verantwoordelijk voor de wettelijke 
controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de 
financiële verrichtingen van de Wisselbank. Net als zijn vader Adriaan, zou Jacob 
commissaris van de Wisselbank worden. Een functie die bij uitstek bekleed werd 
via ‘erfopvolging’, een vorm van patriciaat dus. Een paar eeuwen ging dat 
allemaal in goed vertrouwen.  



De tijd dat Jacob die functie bekleedde vormde een overgang naar een andere 
kijk hierop. Waar eerst nauwelijks toezicht was, ging dat vanaf de tweede helft 
van de 18e eeuw veranderen.  
 
Jacoba en Jacob kregen geen kinderen. Jacob overleed op 12 januari 1773 en 
werd op 18 januari begraven, bij de registratie hiervan staat nog vermeld: ‘per 
koets’.  
 
Portret van een vrouw met een kind, mogelijk 
Elisabeth Jacoba Ortt (1692-1719) en haar 
dochter Jacoba Henriette Bors van Waveren 
(1717-1759) (RKD.NL), toegeschreven aan 
Arnold Boonen. 
Toelichting van het RKD: ‘Indien de vrouw 
inderdaad Elisabeth Jacoba Ortt voorstelt, dan 
betreft het een postuum portret, want zij 
overleed in 1719. Haar dochtertje, die op het 
portret ca. 6 jaar oud zou zijn, heeft zij nooit op 
die leeftijd gekend. De volgende vrouw van de 
weduwnaar, Johanna Baletta van de Poll, was 
inmiddels ook al overleden.’ 
 

Peter Stans 
 
Bronnen: 
https://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-gerard-bors-van-waveren-1691-1769/ 
https://www.amsterdamhv.nl/wiki/beroepen.html#comwb 
https://archief.amsterdam/indexen/persons 
 
 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk door 
de belastingdienst aangewezen als ANBI.  
Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden 
Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI. Sinds 
kort heeft ook de Duyschot Stichting de Culturele ANBI status. 
Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of betreffende 
organisatie.   
 

Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente 
Kerkrentmeesters: NL 47 RABO 0109 2797 00 
Collecterekening: NL 51 RABO 0313 5519 28 
Stichting Vrienden Westerkerk: NL 30 RABO 0109 9279 66 
Diaconie Westerkerk: NL 46 INGB 0004 9718 00 
Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL 04 INGB 0003 8921 70 

https://www.greetsgenealogie.nl/gezinskaart-van-gerard-bors-van-waveren-1691-1769/
https://www.amsterdamhv.nl/wiki/beroepen.html#comwb
https://archief.amsterdam/indexen/persons


 
 
 

 


