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VOORAF 
Het nieuwe jaar is alweer een paar weken op weg, het is tijd voor een nieuwe 

Tref! Op 15 februari beleggen we een gemeentebijeenkomst om u allen te 

informeren, maar vooral te horen. In dit nummer een korte opzet van wat er 

http://www.westerkerk.nl/
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het afgelopen jaar is gebeurd en wat we dit jaar verwachten te realiseren als 

voorbereiding op de bijeenkomst. 

Op 20 januari hebben we voor de eerste keer de klimaatwake verwelkomd in 

een koude en donkere kerk. Het was een mooie en informatieve bijeenkomst, 

in dit nummer een kort verslag. Veel leesplezier! 

KERKELIJK LEVEN  

AGENDA KERKDIENSTEN 

Datum Tijd Predikant 

 

1 februari 10.30 Ds. Herman Koetsveld 

Organist: Evan Bogerd 

8 februari 10.30 Ds. Ruurd van der Weg 

Organist: Evan Bogerd 

15 februari 10.30 Ds. Herman Koetsveld 

Organisten: David Strijbis en Evan Bogerd 

Cantorij o.l.v. Evan Bogerd 

Na de dienst gemeentebijeenkomst 

22 februari 10.30 Ds. Herman Koetsveld 

Organist: Evan Bogerd 

22 februari 17.00 Cantatedienst: 

Gottes Zeit is die allerbeste Zeit BWV 106 – 

Actus Tragicus 

Ds. Herman Koetsveld 

Organist: Evan Bogerd 

 

VAN DE PREDIKANT 

In een wereld die elke dag een nieuw hoofdstuk aan de gekte van de macht 
toevoegt, is het voorwaar niet eenvoudig om niet meegesleept te worden in 
gevoelens van machteloosheid, angst voor wat komen kan, en complete 
verwarring van ‘hoe is het mogelijk?’. Ja, de keuze om de krant, het journaal 
en de praatprogramma’s te laten voor wat ze zijn: ik hoor het steeds meer 
mensen zeggen. ‘Heel Holland bakt’, ‘Maestro’, de Netflix-videotheek en alle 
denkbare varianten op pogingen tot vergetelheid proberen ons dat aan te 
reiken: een dikke deken om over ons hoofd en hart te trekken om de scherpe, 
overal op- en intrekkende koude van ontketend machtsdenken te kunnen 
weerstaan. Die aangereikte dikke deken om onder te schuilen: mij helpt het 
niet. De winter in Oekraïne, de kinderen in de ondergelopen tenten in Gaza, de 
massamoorden in Soedan… wat is dan de mens? 
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Mij schoot in dit verband een definitie te binnen van wat het Bijbelse ‘zonde’ 
eigenlijk betekent. Ik las het in een boekje dat het christelijk geloof in simpele 
bewoordingen wil uitleggen voor mensen van nu (Francis Spufford: ‘Dit is geen 
verdediging’ – 2012). Ik vond het niet alleen erg grappig, maar vooral 
verontrustend waar. Volgens de schrijver is zonde: de Menselijke Neiging de 
Dingen te Verkloten, verderop telkens huiselijk samengevat met MNdDtV. Het 
is nogal pijnlijk waar. Waar we nu allemaal getuigen van zijn, met of zonder 
deken over ons hoofd en hart, zijn de gevolgen van de huidige varianten van 
de MNdDtV. Met stip bovenaan: een alles ondermijnend wantrouwen in de 
grote en kleinere verbanden van het samenleven waarbij het antwoord van 
een groteske wereldwijde bewapening als enige ‘reële optie’ wordt 
voorgedragen. Wie in de achteruitkijkspiegel van de geschiedenis kijkt, slaat 
de schrik om het hart.  
 
Binnenkort opent zich de veertigdagentijd, te beginnen met Aswoensdag (18 
februari). In onze Wester vieren we het eerste Braambosgebed. Om daarbij 
stil te staan bij wat Jezus zegt - en zijn leerlingen zeggen het hem na: de 
MNdDtV kan alleen overwonnen worden allereerst in de oprechte persoonlijke 
erkenning dat dat ook in mijzelf en in alle mogelijke varianten in ieder mens 
huist. Maar dat dat geen doem is, maar de opmaat om de heling van het 
vertrouwen te ontvangen als wij in, door, met en in navolging van Christus ons 
leven op het spoor van de radicale liefde brengen. Dat zich dat vertaalt in het 
opkomen voor ‘de kleinsten onder de mensen’, in het vertrouwen dat de 
zachte kracht van de solidariteit met de slachtoffers ertoe doet, in de hoop dat 
het kwaad uiteindelijk overwonnen wordt door het goede.  
 
Daar is de liturgie ‘goed voor’, of het nu een ‘klein’ morgengebed is, of een 
door-de-weeks Braambosgebed, een maandelijkse klimaatwake, of de 
zondagse morgendienst: ons te binnen brengen dat ‘in Christus’, in zijn diepste 
lijden en sterven én in zijn geroepen worden uit de uitzichtloze dood, die 
beweging van teloorgang met de ervaringen van hopeloosheid, angst en 
wanhoop niet en nooit het laatste woord zal krijgen. En dus blijven wij onder 
meer zoeken en zingen:  
 
Zijn naam: ‘Hij die zal redden’ 
klinkt alle eeuwen door, 
in alle continenten 
vindt Hij als Woord gehoor. 
Dwars tegen kwaad en machten, 
de liefde wint het pleit, 
zijn komend rijk verwachten 
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in tijd en eeuwigheid. 
 
Nog vijf maanden…  
Hier verderop zullen nog de nodige woorden staan over het afscheid van 
collega Cristina Pumplun. Het zal voor niemand een verrassing zijn als ik hier 
schrijf dat ik haar in het laatste traject van mijn werk in de Wester enorm zal 
missen. We hebben ‘van den beginne’ nauw met elkaar samengewerkt, elkaar 
aangevuld, op ideeën gebracht, ook tegenvallers verwerkt en als het zo 
uitkwam bij ziekte of ongemak voor elkaar ingevallen (Cristina voor mij dan 
vooral….).  
Met nog de bijzonder verse herinneringen aan een prachtige Advents- en 
Kersttijd in de rug realiseer ik me dat ik nu nog vijf maanden Westerwerk voor 
de boeg heb. Ik heb mezelf voor deze eerste helft van 2026 maximaal 
ingeroosterd voor de zondagse diensten (pakweg 3 van de 4 diensten). Samen 
met het pastoraat (persoonlijk, maar ook in de groep ‘Mijn levensverhaal’) 
gaat daar de meeste aandacht naartoe. In dit verband herhaal ik de 
uitnodiging, die hier eerder al vaker stond: laat even weten als u/jij een 
gesprek met me wilt hebben. Een afspraak is rap gemaakt.  
De afscheidsdienst staat op 28 juni in het rooster en ergens half juli gaat het 
dan al op Hengelo aan. Het is een merkwaardig fenomeen: dit natuurlijk goed 
te weten, maar qua beleving er nogal achteraan te hobbelen.  
Vanaf het allereerste begin dat ik hier binnenkwam ben ik onder de indruk 
geraakt van de grote liefde van zo veel mensen voor alles wat de Wester tot 
die unieke plek van licht, muziek, woord en ontmoeting maakt. Ik zie het als 
de kern van mijn taak voor de komende maanden om het vertrouwen in die 
liefde te voeden en van uitroeptekens te voorzien: persoonlijk, in de diensten, 
in de morgengebeden, in de vergaderingen. Daar moeten we het immers van 
hebben in alles wat met het ‘wordt vervolgd’ van doen heeft! 
 
Het Morgengebed begint weer 
Vanaf maandag 2 februari start het Morgengebed weer als verstild 
openingsmoment van de dag. Van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur. 
De kerkdeur zwaait om 8.45 uur open en sluit weer op de klokslag van 9.00 
uur. Met een aantal ‘vaste klanten’ gaan we kijken of dit moment ook in de 
vacante periode door kan gaan. Misschien met wat ruimere perioden zoals 
deze afgelopen tijd na Kerst dat het Morgengebed in ruststand staat. Maar dat 
wordt de komende tijd wel duidelijk. Er moet niks, maar als het voortgezet kan 
worden, dan is dat natuurlijk heel fijn.  
 
Het Braambosgebed in de Veertigdagentijd 
Het is betekenisvol dat het 1e Braambosgebed van de komende 
Veertigdagentijd op Aswoensdag valt. Ook in protestantse kring groeit het 
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besef van de waarde en betekenis van een periode van vasten (in welke vorm 
dan ook) en dus van bezinning op de diepere lagen van het geloof en heel ons 
leven. En dat alles in de geestelijke verbondenheid met Jezus en de weg van 
lijden, sterven én opstanding die Hij is gegaan.  
De Braambosgebeden beginnen elke woensdag vanaf 18 februari om 17.00 
uur. Het zijn verstilde momenten met orgelmuziek, lied, tekst en gebeden en 
ze duren pakweg een half uur.  
Uitzondering op deze serie woensdagmiddagen (i.v.m. de 
gemeenteraadsverkiezing op 18 maart) is het 5e Braambosgebed op 
donderdag 19 maart.  
 
De kring ‘Persoonlijke Geloofsverdieping’ 
Deze kring komt vanaf donderdag 12 maart wekelijks om 20.00 bijeen. 
Besproken worden centrale thema’s van het christelijk geloof. Deze kring is 
tevens (voor wie dat verlangt of overweegt) de voorbereiding op de belijdenis 
van het geloof in de dienst van de Paasmorgen.  
Wie overweegt mee te doen, maar daar nog de nodige vragen bij heeft, of wie 
zich wil opgeven: graag een berichtje naar hkoetsveld@westerkerk.nl of 020-
8465644. 
 
Achter de Kansel 
Deze gesprekskring komt dit seizoen nog twee keer bijeen: op maandag 2 
februari en 2 maart om 20.00 uur. Een van de deelnemers brengt het thema 
van de avond in en zo wordt er al geoefend om ook in de komende vacante 
periode elkaar te ontmoeten en in gesprek te blijven.  
 
Kring ‘Mijn levensverhaal’ 
Bij de uitbrengen van deze Tref heeft de eerste bijeenkomst van de 2e kring 
‘Mijn levensverhaal’ net plaatsgevonden. Wie overweegt nog mee te willen 
doen: de groep kan nog aanvulling aan. Het ‘recept’ is eenvoudig: om beurten 
krijgen de deelnemers in een bijeenkomst de ruimte om, zo gewenst aan de 
hand van een handige ‘routebeschrijving’, hun levensverhaal te vertellen. De 
andere deelnemers luisteren en geven pas aan het eind woorden aan wat zij 
gehoord hebben of wat hen in het bijzonder geraakt heeft.  
Nog meedoen? Even een berichtje naar hkoetsveld@westerkerk.nl of 020-
8465644. 
 
Jongeren-iftar 
Op woensdag dinsdag 3 maart vindt er weer een studenten-iftarmaaltijd plaats 
in samenwerking met de Fatih-moskee aan de Rozengracht, New Connection 
(studentenwerk van de VU) en de Wester. De deelnemers verzamelen vanaf 
pakweg 16.45 uur in de Wester waar middels een korte inleiding en 

mailto:hkoetsveld@westerkerk.nl
mailto:hkoetsveld@westerkerk.nl
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gespreksvragen de onderlinge ontmoeting en gesprek op gang worden 
gebracht. Zo rond 17.45 uur wandelen we dan naar de moskee waar we – zo 
leert de ervaring – hartelijk welkom worden geheten bij de Iftarmaaltijd: het 
breken van het vasten tijdens de islamitische vastenmaand de Ramandan die 
nu ook grotendeels samenvalt met onze veertigdagentijd. Nadere info volgt 
nog op onze website en kerkapp. 
 
Bij de Actie Kerkbalans 
Het was zeer bemoedigend dat in het afgelopen jaar een stevige ‘plus’ in de 
toezeggingen voor Actie Kerkbalans genoteerd kon worden. Natuurlijk, het is 
handig, zo niet noodzakelijk voor onze kerkelijke portemonnee. Maar minstens 
zo belangrijk: het is ook een uitroepteken bij wat ik hierboven ook al schreef: 
het is een uiting van de liefde van zovelen voor wat onze Westerkerk voor hen 
betekent. Met de aanstaande vacante periode en de komende oplossing voor 
de verzakkende vloer met alle overlast die dat zal geven is het zo belangrijk 
met elkaar te delen dat die liefde - die uit God is! - het fundament is en blijft 
van ons gemeente-zijn. Vandaar ook de uitnodiging van mijn kant: help onze 
gemeente (uiteraard naar draagkracht) met een uitroepteken-bijdrage voor 
2026! 

Herman Koetsveld 
Predikant 

 
Scholieren over de vloer 

Het komt regelmatig voor dat ik scholieren of studenten over de vloer krijg 
voor een opdracht vanuit hun school of opleiding. Dat gaat natuurlijk buiten 
het zicht van de gemeente om. Maar daarom wel zo leuk om er hier iets over 
de melden. Zo zaten er onlangs drie meiden van de Vrije School uit Almere bij 
mij aan tafel in mijn werkkamer. Ze hadden zich goed voorbereid. Het werd 
een bijzonder leuke en ook mooie ontmoeting, omdat ze zo open waren en 
doorvroegen. Ik vroeg ze een korte impressie te schrijven voor onze 
Treflezers: 
 

Wij zijn Lieve, Adelinde en Nyala en wij hebben voor een schoolopdracht een 
bezoek gebracht aan de Westerkerk. We wilden ons meer verdiepen in het 
protestantse geloof, en gelukkig wilde Herman Koetsveld ons een rondleiding 
geven in de kerk. Hij liet ons een kijkje nemen in het geloof en de 
geschiedenis van het protestantisme. Verder vertelde hij ook hoe hij over het 
geloof denkt, en hoe het zijn dagelijks leven beïnvloedde.  
We mochten tot onze genoegen ook een kijkje nemen bij het orgel. Het was 
erg bijzonder om Herman een stuk te horen spelen op het orgel. We hadden 
echt niet verwacht hoe bijzonder dat allemaal in elkaar zat en hoe 
indrukwekkend het klonk vanaf boven.  
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Het was een bijzondere ervaring en we zouden graag een keer een kerkdienst 
willen bijwonen. 
  
Is dit leuk of niet? 

Herman Koetsveld 

AFSCHEID CRISTINA PUMPLUN 

Zondag 25 januari hebben we in een prachtige cantatedienst 

afscheid genomen van onze missionair vicaris Cristina 

Pumplun met warme woorden en veel dank voor alles wat ze 

in de afgelopen jaren voor onze kerk heeft betekend. We 

zullen Cristina missen. 

 
Afscheidsliedje voor Cristina 
 
Refrein:  
Een lied van samen leven 
van komen en van gaan 
van weten van verandering 
nooit stil te blijven staan. 
Geloven als beweging 
gedragen door de wind, 
als Adem die ons verder voert 
en haar bestemming vindt.  
 
1. Geloven in de Wester 
nee, saai dat wordt het nooit, 
generaties komen hier 
de woorden uitgestrooid. 
De kerk als huis voor velen 
gedeeld het wee en wel, 
de preek instemmend ingelijst 
met lied en orgelspel. 
 
2. Dat alles vraagt om mensen 
het soort van hart en ziel, 
als dragers van een ideaal  
het open-kerk-profiel: 
diaken en vicaris, 
Cristina is zo’n mens, 
werkte parttime, maar dan ruim 
voorbij de voltijds-grens. 
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3. Waar grote gaten vielen 
bleef zij immer present 
zo pastoraal en hartelijk, 
persoonlijk, dus gekend. 
In kleine, grote zaken, 
alwetend en alziend, 
schept schema’s, draaiboek in detail: 
voorwaar zo uitgekiend! 
 
4. Ooit doorgeleerd als doctor 
in letterkundig Duits, 
maar godgeleerdheid riep nog meer 
de Wester werd haar thuis. 
Het gaat haar om die ene 
niet om een groot getal, 
ontmoeting, lied, muziek en woord, 
alles met Licht-inval. 
 
5. Johannes zag vier paarden, 
Cristina ziet er meer: 
haar voorkeur voor dit scheppingswerk 
van Onze Lieve Heer. 
Van preek naar jumping-acties 
symbolisch voor de sprong 
naar een nieuwe levenstijd 
met openbarings-bron. 
 
6. De liefde voor wat kerk is 
met Braambos-licht omringd; 
ook gedoe, onzekerheid, 
waar tóch de hemel zingt. 
Want Bach haar inspirerend 
iets Luthers toongezet 
weet van de Geest die begeleidt 
bij elke stap gezet. 
 
7. De lichtjes die jij aansteekt 
symbool van wat gedeeld 
hier in dit huis èn verderop 
hoe troostrijk en dat scheelt! 
Die veelheid, dat van samen, 
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intens, verbindingsklank: 
wij zingen jou van harte toe: 
Cristina, zo veel dank! - Refrein  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANKJULLIEWEL! 

Op een wat druilerige woensdagmorgen thuis op de bank denk ik terug aan 

dat overweldigend zonnig feest op zondag 25 januari in de Wester. Een 

afscheidsdienst betekent afscheid nemen en dat is moeilijk – voor mij en voor 

zo velen van jullie. Tegelijkertijd was het waarlijk een feest van Woord en 

muziek dat zal blijven weerklinken in mijn hart. Het is druilerig en waterkoud 

buiten, maar ik word helemaal warm van binnen bij de gedachte aan die 

magnifieke morgen waardoor ik mij - en ik kan me zomaar indenken jullie ook 

- gedragen wist op de vleugels van de Geest: met de muziek van koor, orkest, 
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orgel, doedelzak (!) en het W/woord. Hoe 

goed kan dat doen! Heel veel dank voor 

alle lieve, zorgvuldig gekozen, 

toevertrouwde woorden waarmee jullie me 

hebben bedankt, bemoedigd en op weg 

hebben gezet, de toekomst in.  

En dan kijk ik naar de tafel in de kamer 

waar al hetgeen op staat wat jullie mij 

hebben meegegeven voor onderweg: dat 

prachtige herinneringsboek waar ik nog 

talloze keren doorheen zal bladeren, zoveel 

kaartjes, zorgvuldig uitgezochte boeken, 

bijdragen voor iets moois om aan te 

schaffen of te beleven in herinnering aan 

de gever, zoete en zoetvloeiende proviand 

voor onderweg en een tuinstoel om op uit te rusten. Ik ga op weg en ben 

benieuwd waar mijn weg mij heen zal leiden.  

Velen hebben me gevraagd: hoe weten we hoe het verder met je gaat en 

kunnen we je bereiken als dat niet meer via of in de Wester kan? Natuurlijk, 

dat kan altijd: via de mail (cmpumplun@yahoo.co.uk) en binnenkort is er zelfs 

een website, een cadeau van Anna en haar vriend Sef.  

Tenslotte – dat heb ik nog niet eerder zo kunnen zeggen of schrijven – heel 

veel dank voor de vele, vele jaren van samen optrekken onder het hoge dak 

van onze Wester! Wat hebben we veel gedeeld aan lief en leed, aan vierdagen 

en dagelijks gebed, ontmoetingen en gesprekken van hart tot hart. Zoals ik 

het zeg aan het eind van het filmportret ‘Vicaris in de Westerkerk’ 

(https://www.youtube.com/watch?v=rZHDX1masX8) dat Gemma Crijns en 

Jeroen Hoogenboom in het afgelopen jaar hebben gemaakt rondom mijn 

reilen en zeilen: we houden elkaar vast in liefde en vriendschap! 

In de map met herinneringen en goede wensen trof ik deze Ierse zegenbede 

aan. 

Dat het zo moge zijn voor jullie allen:  

Moge de weg je tegemoet komen.  

Moge de wind altijd in je rug zijn.  

Moge de zon warm op je gezicht schijnen,  

de regen zacht op je velden vallen. 

En tot we elkaar weerzien, moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand. 

 

mailto:cmpumplun@yahoo.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=rZHDX1masX8
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         Cristina Pumplun 

 

UIT DE KERKENRAAD 
  

OVER ‘EEN TIJD VAN VERANDERING’ 

Telkens bij het afscheid van ambtsdragers, of zoals bij koster John Faasse, 

studentenwerker Tamar Karman, bureau-coördinator Elka Bak en onlangs 

vicaris Cristina Pumplun, zongen we het refrein van het uitzwaailied: 

 
Een lied van samen leven 
van komen en van gaan 
van weten van verandering 
nooit stil te blijven staan. 
Geloven als beweging 
gedragen door de wind, 
als Adem die ons verder voert 
en haar bestemming vindt.  
 

Dat ‘weten van verandering’ en nog meer dat ‘van komen en van gaan’ is ook 

gemeente-breed een ervaren geworden. We voelen zo gaandeweg nu allemaal 

heel concreet wat het betekent dat we ons gemeente-zijn op een kleinere 

financiële leest moeten schoeien. Het is daarom goed dat we met elkaar daar 

op zondag 15 februari, aansluitend aan de morgendienst, over komen te 

spreken en met elkaar te delen wat de veranderingen aan ons doen. Maar 

zeker zo belangrijk hoe we met vertrouwen en saamhorigheid de komende tijd 

tegemoet kunnen zien. 

Eerder is in de Tref en in een gemeenteberaad toegelicht welke afwegingen de 

kerkenraad te maken had met het oog op de vraag ‘hoe verder?’ vanwege 

donkerrode cijfers van de eigen begroting en de zorgelijke financiële situatie 

van het geheel van de Protestantse Gemeente Amsterdam. Het is wellicht 

goed om als opmaat voor dat gemeentegesprek nog even op een rijtje te 

zetten welke afwegingen er gemaakt moesten worden. 

 

Financiële situatie en noodzaak tot ingrijpen 

Wat was de stand van zaken? Met een groeiend negatief eigen vermogen, een 

exploitatietekort van ongeveer €250.000 per jaar, inkomsten van €350.000 en 

een salarisbudget van €500.000, leefden we ver boven onze stand. Het is niet 

realistisch en ook niet te verdedigen om van de rest van kerkelijk Amsterdam 
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jaarlijks €250.000 te verwachten, zeker niet omdat andere gemeenten met 

vergelijkbare problemen kampen. 

De feiten zijn duidelijk: als middelgrote kerk met 400 betalende leden kunnen 

we niet langer 1,7 predikantsplek én een fulltime bureaukracht bekostigen. 

Het besluit om naar een kleinere staf te gaan was daarmee onontkoombaar.  

 

Het gebouw en de geschiedenis 

We zijn als kerk gezegend, maar ook belast met een prachtig, iconisch en 

historisch belangrijk gebouw dat een rijke kerkelijke geschiedenis uitstraalt 

voor stad en land. Het belang van dit gebouw en die geschiedenis reikt verder 

dan onze eigen gemeente; ze zijn ook van betekenis voor kerkelijk 

Amsterdam. Daarom gaan we bij het onderhoud en behoud van het gebouw 

en die geschiedenis nauwer samenwerken, ook financieel, met de PKA.  

Maar voor de financiële huishouding van ons als kerkelijke gemeente zullen we 

dus zelf een verantwoord financieel beleid moeten voeren, waarbij inkomsten 

en uitgaven in een gezond evenwicht zijn. 

 

De kerk in stand houden 

De kerkenraad voelt zich ook gesteund en gedragen door het begrip en de 

bemoediging die wij van velen van u ontvingen. Veel dank daarvoor en voor 

alle onvermoeibare inzet van vrijwilligers en van de steunstichtingen; stichting 

cantatedienst, stichting vrienden en de Duyschot stichting.  

 

Gevoelens van verlies en gezamenlijke toekomst 

Wij begrijpen het verdriet en het gevoel van verlies dat deze situatie in de 

gemeente veroorzaakt, evenals de pijn die dit met zich meebrengt. De 

kerkenraadsleden zijn uiteraard ook ‘gewoon’ gemeenteleden. We delen niet 

een klein beetje, maar voluit in de moeiten die gevolg zijn van de besluiten die 

genomen moesten worden.  

De beslissingen zijn niet lichtvaardig genomen, maar komen voort uit liefde 

voor de kerk en het verlangen haar over te dragen aan toekomstige 

generaties. Gezien de overal op te vangen grote liefde voor wat onze kerk tot 

‘de Wester’ maakt geeft dat alle vertrouwen dat we in alle mogelijke 

toonhoogten en bewoordingen blijven zingen:  

Geloven als beweging 
gedragen door de wind, 
als Adem die ons verder voert 
en haar bestemming vindt.  
 
Vooruitblik op het komende jaar 
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Uitdagingen en veranderingen 

Het komende jaar staat onze gemeenschap voor diverse uitdagingen. Zo 

nemen we afscheid van onze predikant, wat een vacante periode met zich 

meebrengt. Daarnaast staat de restauratie van de kerkvloer op de agenda en 

moet er nagedacht worden over de toekomst van het studentenwerk. 

 

Start van het beroepingswerk 

In het begin van het nieuwe jaar zetten we stappen om een nieuwe predikant 

te beroepen. De gemeente wordt hier vanzelfsprekend nauw bij betrokken, 

zodat het proces gedragen wordt door ons allemaal. 

 

Restauratie en bouwplannen 

Voor het restauratietraject is in samenwerking met de PKA en de stichting 

vrienden van de Westerkerk een stuurgroep opgericht, onder leiding van Duco 

Stadig. Deze stuurgroep zal zich niet alleen bezighouden met de restauratie, 

maar ook met de mogelijke bouw van een crypte. Over de voortgang hiervan 

zullen we u regelmatig informeren. 

 

Studentenwerk 

Hoewel de aangevraagde subsidie voor het studentenwerk niet is toegekend, 

blijven we ons inzetten om dit voor onze kerk zo belangrijke werk voort te 

zetten. Het studentenwerk zal zeker een rol spelen in het profiel van de te 

beroepen predikant. 

 

Digitale communicatie en sociale media 

Maaike Luttikhuis heeft zich bereid verklaard het beheer van onze sociale 

media op zich te nemen. Zij zal in nauwe samenwerking met de kerkenraad, 

de verhuurcoördinator en onze organist verder bouwen aan ons digitale 

profiel. Dit gebeurt op de stevige basis die eerder is gelegd door Cristina en 

Gijsbert. 

 

Muzikale activiteiten: Podium Westerkerk 

Het door onze organist geïnitieerde Podium Westerkerk, waar muzikale 

activiteiten worden gebundeld, zal komend jaar verder worden uitgebouwd. 

We mogen rekenen op de vertrouwde boeiende concerten, en daarnaast komt 

er een nieuwe website om deze activiteiten onder de aandacht te brengen. 

 

Maatschappelijke betrokkenheid 
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Onze maatschappelijke betrokkenheid en de band met de buurt willen we 

verder versterken. Het drukbezochte kinderfeest, de Lessons and Carols en de 

Iftarmaaltijd hebben hiervoor al een mooie basis gelegd. Op dat fundament 

bouwen we verder. Vanaf januari zullen in onze kerk de maandelijkse 

Klimaatwakes plaatsvinden, en we zullen ook andere maatschappelijke 

initiatieven starten om ons profiel op dit vlak te verbreden en te verdiepen. 

Kortom: van harte welkom op de gemeentebijeenkomst van 15 februari om 

met elkaar te spreken over al die thema’s zoals hierboven genoemd. Maar 

misschien zijn er nog andere thema’s of vragen die u besproken wilt hebben. 

Laat het ons weten! 

Namens de kerkenraad: 

 

Margaretha Pluim, Ernst Stoker, Herman Koetsveld 

 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS  

 

Terugblik 2025 

In 2025 stond in het teken van het afscheid van de koster, de bureau 

coördinator, onze studentwerker en afgelopen maand de vicaris. Naast de 

pensioneringen was afscheid nodig omdat de uitgaven hoger waren dan de 

inkomsten.  

De inkomsten uit de actie kerkbalans bleven na een forse stijging in 2024 

stabiel in 2025. Alhoewel de cijfers nog niet binnen zijn is het beeld dat de 

verhuur in 2025 veel meer geld heeft opgeleverd dan in 2024 en dat de 

investeringen in Podium Westerkerk zichzelf terugverdienen door de toename 

van de giften bij orgelconcerten.  

 

Actie kerkbalans komt er weer aan 

In 2026 zijn de financiële zorgen nog niet voorbij. In januari starten we met 

de actie kerkbalans. We hopen dat u allen van harte bijdraagt om de Wester 

voor woord en muziek in stand te houden. De uitnodiging om bij te dragen 

wordt eind januari bezorgd of ga naar protestantsamsterdam.nl/doneren/ en 

maak uw bijdrage direct over.  

 

Andere inkomsten 

Een verhoging van de inkomsten uit bijvoorbeeld de openstelling kan pas 

wanneer de vloer is vervangen. Voorbereidingen om gelijk door te kunnen 

https://www.protestantsamsterdam.nl/doneren/
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pakken zijn al wel gestart door bij bureau Steal te vragen naar de 

mogelijkheden.  

 

Onze Wester 

Dinsdag 20 januari kwam Maarten Atsma van de PKA op bezoek om kennis te 

maken met de kerkrentmeesters en vertelde wat hij ziet binnen de PKA en in 

de Wester. Hij benadrukte het belang van samenwerken vanuit een 

gezamenlijke visie. Voor de vervanging van de vloer is nu een projectleider 

aangesteld en een sterke stuurgroep met de Vrienden, de PKA en de 

Westerkerk bij elkaar. Voor het onderhoud aan ons gebouw zijn dezelfde 

mensen betrokken, maar zitten ze nog niet bij elkaar aan tafel. Dat gaan we 

veranderen. We beginnen met het maken van een overzicht van de 

onderhoudsplannen, de verstrekte, gerealiseerde en verantwoorde subsidies. 

 

Een vitale kerk, wat vindt u nodig? 

Wat is er nodig voor een vitale Westerkerk? Deze vraag is veel breder dan 

alleen een financiële vraag, maar toch stellen we deze vraag ook vanuit 

financieel oogpunt aan u. Waar moet nu nog echt in geïnvesteerd worden? 

Kookt u voor de Tref en mist u iets voor in de keuken? Zit u in de koffiegroep 

en mist u mooie kopjes? Bent u vrijwilliger in de winkel, klokkenluider, 

deurwacht. Laat het weten wat echt aangepakt moet worden via 

koster@westerkerk.nl. De koster beoordeelt of uw vraag valt onder 

onderhoud, een kleine aanschaf of een investering. Voor investeringen is eerst 

een besluit nodig, voor onderhoud en een kleine aanschaf is dat niet nodig.  

Graag tot ziens in de Wester.  

Annet Schelling 

Ouderling Kerkrentmeester 

 

VAN DE DIACONIE 
 
Trefmaaltijd februari 
Op 18 februari aanstaande is de volgende Trefmaaltijd. Zet u deze datum in 
uw agenda? Naast samen eten, en onder het genot van de maaltijd samen 
praten, besteden we ook aandacht aan samen zingen, samen bidden en 
samen delen, van wat we hebben en van wat we meemaken.  
U bent van harte welkom, ook als het voor u de eerste keer is dat u bij 
de Trefmaaltijd aanschuift! 
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Aanvang: 18.00 uur. Het is per direct mogelijk om u voor de maaltijd in te 
schrijven via info@westerkerk.nl of door te bellen naar het nummer van 
de Westerkerk (020-6247766).  
In verband met de algemeen stijgende kosten, is de prijs van de maaltijd met 
ingang van februari €8,00 per persoon. 
 
Inzameling Voedselbank 8 februari 
De klanten van de Voedselbank kunnen onze hulp goed gebruiken. Zoals we in 
de afgelopen jaren vaker doen, vragen we u op zondag 8 februari ook weer 
om houdbare spullen mee te nemen naar de Westerkerk, als aanvulling op de 
pakketten die de Voedselbank Amsterdam-Centrum/Oud-West uitdeelt aan 
klanten. 
Het gaat om de volgende houdbare producten, waar de Voedselbank écht 
behoefte aan heeft: afwasmiddel, toiletpapier & shampoo. 
Natuurlijk mag u meer dan 1 fles afwasmiddel of shampoo meenemen. Hoe 
meer, hoe liever! 
Neemt u alstublieft alleen deze producten mee. Aan bijv. snoep, chocolade en 
andere etenswaren heeft de Voedselbank niets. 

Jaap Kappert 
Diaken 

 

COLLECTES – OMZIEN NAAR ELKAAR IN 2026 

Elke zondag staan er in de liturgie drie collectes vermeld. Misschien vraagt u 

zich weleens af: waarom precies deze doelen? En: maakt mijn bijdrage echt 

verschil? Graag laten we zien hoe belangrijk uw gift is.  

We werken met het collecterooster dat jaarlijks wordt opgesteld door de 

Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Dat rooster helpt ons om samen om te 

zien naar mensen dichtbij én ver weg.  

 

Drie collectes, drie manieren van omzien 

1. Eerste collecte – voor de diaconie 
De eerste collecte is altijd voor de diaconie. Soms gaat het om een doel 
dat door de PKA is vastgesteld, soms kiest onze eigen wijkdiaconie een 
project dat goed past bij onze gemeente. In alle gevallen gaat het om 
heel concreet omzien naar mensen in kwetsbare situaties.  

2. Tweede collecte – voor de kerk 
De tweede collecte is bestemd voor het werk in en rondom onze eigen 
kerk, daarbij kunt u denken aan: 

• Onderhoud van het gebouw 
• Jeugdwerk 
• Kerkmuziek 

mailto:info@westerkerk.nl
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• En andere activiteiten die geloof, ontmoeting en zorg mogelijk 
maken zoals pastoraat. 
Uw gift draagt er direct aan bij dat onze gemeente een warme en 
gastvrije plek blijft.  

3. Uitgangscollecte – afwisselend diaconaal en kerkelijk 
De uitgangscollecte heeft de ene week een diaconaal doel, en de andere 
week een kerkelijk doel. Zo kunnen we zowel de gemeente zelf als 
projecten daarbuiten blijven ondersteunen.  

 

Thema 2026: Omzien naar elkaar 

De diaconie kiest elk jaar een overkoepelend thema voor de diaconale doelen. 

In 2026 is dat: ‘omzien naar elkaar’. Juist in onrustige en zorgelijke tijden is 

het van levensbelang dat we elkaar niet uit het oog verliezen – niet alleen in 

woorden, maar ook in daden. Uw bijdrage aan de collectes is zo’n daad van 

omzien: klein misschien, maar samen van grote betekenis.  

In de liturgie komt u uiteenlopende doelen tegen, zoals: 
• De Voedselbank 
• De stichting Heen-en-Weer 
• De Regenbooggroep 
• Artsen zonder Grenzen 
• Zeemanshuis 
• Small steps to succes (Gambia)  
… en nog meer 

Stuk voor stuk organisaties die mensen in kwetsbare omstandigheden een 

helpende hand bieden – met voedsel, vervoer, begeleiding, zorg of noodhulp. 

Met iedere gift maakt u dat werk mede mogelijk.  

 

Extra aandacht: Stichting Plant een Olijfboom 

Eén diaconaal doel krijgt dit jaar extra aandacht: Stichting “Plant een 

Olijfboom”. Daarvoor collecteren we één keer per maand; de andere doelen 

rouleren.  

Deze stichting zet zich in voor een rechtvaardige vrede in Palestina, met 

gelijkwaardigheid voor alle burgers en recht op terugkeer voor Palestijnse 

vluchtelingen. Uw steun wordt heel concreet: de gesponsorde olijfbomen 

worden volledig aan Palestijnse boeren gegeven. Zij mogen alles wat de boom 

oplevert zelf gebruiken of verkopen. Zo helpt u mee aan een blijvende bron 

van inkomsten voor gezinnen die afhankelijk zijn van het land.  

Sinds 2001 zijn er ongeveer één miljoen Palestijnse olijfbomen vernietigd, en 

de vernielingen gaan helaas nog steeds door. De gevolgen zijn ernstig: veel 

boerenfamilies verliezen daarmee hun bestaan. Door bij te dragen aan deze 
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collecte helpt u letterlijk om nieuwe levensbomen te planten – een teken van 

hoop, recht en volharding in een moeilijke context.  

 

 

Waarom uw gift telt 

Of u nu contant geeft, via onze app of een overschrijving: elke bijdrage is een 

zichtbaar teken van omzien naar elkaar. Samen kunnen we: 

• Mensen in armoede ondersteunen, 

• Onze gemeente levend en gastvrij houden, 

• En investeren in vrede en gerechtigheid ver weg. 

Dankzij uw betrokkenheid kunnen deze goede doelen blijven doen wat nodig 

is.      

Jorien Schreuder 

Diaken 

 

 

VRIJWILLIGERS IN DE WESTER 
Dagelijks zetten onze geweldige vrijwilligers zich in voor het reilen en zeilen 

van de Wester! Wie zijn het? In deze rubriek stellen we steeds vijf vragen aan 

een van hen. 

IN GESPREK MET: MARIEKE HOLLEMAN 

Amnesty Schrijfgroep 

 

1.Hoe ben je bij de Wester betrokken geraakt? 

Meer dan 10 jaar geleden las ik in een Amsterdamse wijkkrant een artikel over 

de Amnesty-schrijfgroep in de Westerkerk. Zo belandde ik maandelijks in het 

Prinsenhuis. 

     

2. Waar help je mee als je in de Wester bent?  

Brieven schrijven doe ik nog steeds met een trouwe groep op de eerste 

woensdagavond van de maand. Daar is nu ook de maandelijkse zondag-

petitie-ochtend bij gekomen. Mooi om te zien dat het steeds meer een 

gewaardeerd onderdeel van de Westerkerkactiviteiten is geworden. 

Via de Amnesty-schrijfgroep ben ik het Kerkwacht-winkelteam ingerold. Dat 

doe ik twee tot drie keer per maand met veel plezier, met een collega-

kerkwachten. Vooral de gesprekjes met bezoekers uit vele landen vind ik leuk. 

En natuurlijk prijs ik de uitgestalde artikelen van de winkel aan.  
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Naast Amnesty en winkel doe ik af en toe losse klussen zoals bij de afgelopen 

kerstnachtdienst chocolademelk schenken voor kou-kleumende wachtenden 

buiten. 

 

3. Wat doe je zoal als je niet in de Westerkerk bent? 

Ik fiets graag. In de regio Amsterdam is dat ook de prettigste manier om me 

te verplaatsen. Ik houd van theater, film, musea, lezen, crime-series. Af en toe 

volg ik een cursus (HOVO, Vrije Academie). Verder ga ik regelmatig op reis. 

Trips naar Engeland, Cyprus en Venetië (Biënnale) staan al gepland voor de 

komende maanden. En last but not least geniet ik van mijn vier kleinkinderen 

(twee in Amsterdam, twee in Engeland). Ze zien opgroeien geeft me een 

beetje een blik in de toekomst. Dat geeft me ook hoop in de soms 

verwarrende tijden. 

 

4.Wat zijn jouw ideeën/ wensen voor de Wester? 

Voor de komende Vrijwilligersbijeenkomst: uitwisselen van tips en ideeën 

tussen de vrijwilligersgroepen van de Wester onderling. Wellicht geeft dat 

meer dwarsverbanden en nog meer multi-inzetbaarheid van vrijwilligers. 

Mijn wens is dat de Wester nog lang in alle glorie mag blijven bestaan als 

lichtend baken en open (buurt)huis voor allerlei activiteiten. En dat we 

iedereen een gastvrij onthaal geven aan de Prinsengracht in Amsterdam. Daar 

blijven altijd professionals en vrijwilligers voor nodig. 

 

DE AMNESTY SCHRIJFGROEP 

De schrijfgroep voor Amnesty International bestaat al heel lang in de Wester!  

De groep is in 1979 opgericht als een studentengroep. Het was een groep met 

veel deelnemers die het schrijven over mensenrechten heel erg belangrijk 

vonden. Een van de leden heeft zelfs haar ouders gevraagd om te gaan 

schrijven nadat zij was afgestudeerd. Die ouders woonden niet in Amsterdam 

maar zijn 25 jaar maand in maand uit komen schrijven. 

Een aantal van onze huidige leden schrijft ook al heel lang, enkelen al 30 of 40 

jaar. Wij vinden het altijd heel prettig om bij elkaar te komen en onze 

ongerustheid over de situatie in de wereld te delen, maar ook om samen te 

zijn met mensen bij wie je je thuis voelt. 

De laatste jaren leggen we ook eenmaal per maand een petitie neer in de kerk 

voor en na de dienst op zondag. Daar zijn wij heel erg blij mee. 

Toen ik dit vertelde aan mensen van Amnesty op het hoofdkantoor tijdens een 

bijeenkomst, vonden zij het ook heel erg bijzonder. 
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Op 4 mei 2025 is de directeur van Amnesty bij de dienst in de kerk geweest en 

heeft uitgelegd waarom Amnesty op die dag deze petitie had uitgekozen die in 

de kerk getekend kon worden. 

 

Op 1 februari zullen de leden van de Amnesty groep u weer in de gelegenheid 

stellen om na de kerkdienst een petitie te ondertekenen. 

Op 4 februari gaan wij weer brieven schrijven en we hopen dat we dat maar 

heel mensen zullen kunnen doen. Iedere maand kijken we er toch naar uit om 

nieuwe mensen te kunnen begroeten! 

We beginnen altijd om 19:30 uur in het Prinsenhuis. Voorbeeldbrieven en 

achtergrondinformatie liggen klaar, neemt u alstublieft uw eigen internationale 

postzegels mee. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen. 

 

Nicolette Besemer 

Amnesty Schrijfgroep 

 

MUZIEK IN DE WESTER 
 

Lunchconcerten: 

4 februari  : Andries Bogerd 

11 februari  : David Strijbis 

18 februari  : Evan Bogerd 

25 februari  : Evan Bogerd              

 

15 februari  : Kerkdienst met muziek van de Westercantorij  

o.l.v. Evan Bogerd, Organisten: David Strijbis, Evan 

Bogerd                                                                                 

VERHUUR 
 

Na de enorme drukte van het afgelopen najaar gaan we in de komende 

maanden een wat rustigere periode tegemoet. In vergelijking met voorgaande 

jaren zijn de eerste maanden van 2026 weliswaar drukker bezet, maar het is 

aanzienlijk rustiger dan in de afgelopen maanden. Deze periode kenmerkt zich 

vooral doordat er veel nieuwe aanvragen binnenkomen. Januari en februari 

zijn ieder jaar de maanden waarin veel evenementen voor het najaar worden 
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gepland. Zo beginnen de maanden november en december zich al behoorlijk 

te vullen, waarvoor ik dankbaar ben. 

 

Het is fijn om te merken dat zich ruim voldoende vrijwilligers hebben 

aangemeld voor het koffieschenken tijdens de kerstconcerten. Ik hoop in de 

periode vóór Pasen opnieuw een beroep op jullie te mogen doen. Dit brengt 

mij meteen bij het punt dat wij ons als Westerkerk zeer gelukkig mogen 

prijzen met onze actieve vrijwilligers. Dank voor jullie inzet, iedere keer weer! 

 

De afgelopen weken waren koud, ook tijdens de kerkdiensten. De grootste 

boosdoener was de aanhoudende kou zonder zon. Daarnaast waren er weinig 

evenementen, waardoor we niet hebben kunnen profiteren van het verwarmen 

van de kerk ten behoeve van evenementen. Ik hoop dat we deze koude 

periode in de kerk nu achter ons hebben gelaten. 

 

Zoals jullie waarschijnlijk hebben gemerkt, is het sleutelsysteem vernieuwd. 

Iedereen voor wie dat nodig is, heeft van de kosters een code ontvangen, 

vaak met toegang binnen specifieke tijdsloten. Mocht het onverhoopt een keer 

niet lukken om de kerk binnen te komen terwijl je daar wel wordt verwacht, 

dan kun je de bel ‘events/verhuur’ gebruiken. Deze kan ik op afstand 

bedienen. Aan degenen die deze mogelijkheid iets te gemakkelijk gebruiken, 

wil ik vragen eerst na te gaan of er al anderen aanwezig zijn met wie je in de 

kerk zou zijn, voordat je aanbelt. Voor calamiteiten ben ik via deze bel 24/7 

bereikbaar, maar je zult begrijpen dat ook daar grenzen aan zijn. 

Tot slot wens ik ons allen een mooi jaar toe. Ik kijk ernaar uit! 

 

Samuël Strijbis 

Verhuurcoördinator 

 

THEOLOGIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN 
Laatste Studium Generale van dit seizoen: Mondiaal Christendom 

5 maart 2026: Migrantenkerken in Nederland   

Docent: Madelon Grant  

Nederland kent zo'n 1.200 internationale of migrantenkerken, toch kennen 

veel mensen deze kerken niet goed. Deze ochtend leert u meer over hoe het 

christendom in Nederland verandert als gevolg van immigratie van christenen 

uit andere landen. Wie zijn deze groeiende geloofsgemeenschappen, wat zijn 

hun verhalen en uitdagingen? Hoe dragen de één miljoen christenen met een 
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migratieachtergrond in Nederland bij aan de samenleving, en hoe verrijken ze 

het gevestigde christendom? Verschillende aspecten komen aan bod, zoals de 

diaconale en missionaire presentie en politieke betrokkenheid van deze 

geloofsgemeenschappen.   

Drs. Madelon Grant is coördinator bij Stichting Samen Kerk in Nederland 

(SKIN), de nationale koepelorganisatie voor internationale en migrantenkerken 

in Nederland. 

12 maart 2026: Theologie van Migratie en Migrantenkerken  

Docent: Dr. Samuel Lee  

In dit college verkennen we de betekenis van migratie binnen een theologisch 

kader, met bijzondere aandacht voor de praktijk en ervaringen van 

migrantenkerken in Nederland. Vanuit zijn persoonlijke verhaal als eerste 

generatie migrant en theoloog belicht Dr. Samuel Lee hoe Bijbelse 

migratieverhalen – zoals die van Abraham, Ruth en Pinksteren – relevant zijn 

voor de realiteit van hedendaagse migranten. 

Dr. Samuel Lee is een publieke theoloog en socioloog die zich vanuit een 

christelijke context inzet voor sociale rechtvaardigheid en inclusie.  

19 maart 2026: Grensoverschrijdend geloven: Afrikaanse christenen in 

Nederland  

Docent: Dr. Gerrie ter Haar 

In dit college wil ik samen met de cursisten de betekenis onderzoeken van de 

aanwezigheid van Afrikaans-christelijke gelovigen in de maatschappelijke en 

cultureelreligieuze context van Nederland. Daartoe zal ik de belangrijkste 

aspecten van de geloofsbeleving van Afrikaanse christenen bespreken en de 

impact daarvan op kerk en theologie, en het belang duiden van de relatie met 

de koloniale geschiedenis van missie en zending. 

Dr. Gerrie ter Haar is em. professor Religion and Development aan het 

International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het laatste SG van dit seizoen. De 

lessen vinden plaats op donderdagochtenden (10.00 – 12.30 uur) in de 

Paaskerk in Amstelveen. De kosten bedragen € 75,00 voor de 3 lessen. Voor 

meer informatie kijk op www.tvg-amsterdam.nl  Of stuur een mail naar Dineke 

Verhoek, dineke.verhoek@kpnmail.nl of naar Gemma Crijns, gcrijns@xs4all.nl   

 

Dineke Verhoek 

Gemma Crijns 

 

  

http://www.tvg-amsterdam.nl/
mailto:dineke.verhoek@kpnmail.nl
mailto:gcrijns@xs4all.nl
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KLIMAATWAKE 
We zijn verheugd dat de Klimaatwake plek heeft gevonden in de prachtige 

Wester!  

Op 20 januari werden we gastvrij ontvangen door koster Yvo Snoeker en 

bureau coördinator Babette van der Duin. 

U vraagt zich misschien af: wat is dat, een Klimaatwake? 

De groep die de maandelijkse Wakes organiseert wil een gemeenschap bieden 

aan mensen die zich verzetten tegen de afbraak van de Aarde. Als je je 

verdiept in de opwarming van de Aarde en leest wat er in de toekomst 

waarschijnlijk op ons afkomt, kan dat heel neerslachtig maken. Zeker als 

verzet tegen die opwarming weinig gehoor vindt. 

Afgelopen december, bestond de Klimaatwake precies 3 jaar. 

Jaren waarin we een gemeenschap vormden door elkaar te informeren door 

actuele, deskundige sprekers, liederen te zingen met het A'dams Klimaatkoor 

en elkaar te ontmoeten.  

De laatste keer bijvoorbeeld, vertelde schrijver en dichter Marjolijn van 

Heemstra (haar boek 'Nachtgids' kwam afgelopen september uit), hoe 

heilzaam duisternis is voor de natuur. Ze leidde ons door de donkere Wester 

om ons te laten voelen hoe andere zintuigen worden aangesproken als je niet 

meer alleen kan vertrouwen op je ogen. 

Nu bereiden we ons voor op de eerstvolgende Klimaatwake van 17 februari. 

Spreker is dan: Merlijn Twaalfhoven. Met zijn muziek en kunstprojecten 

probeert hij verbeelding en kunst in te zetten voor de overgang naar een 

duurzame samenleving.   

U bent van harte uitgenodigd: Dinsdag 17 februari om 20.00 uur! 

 

Elske Scholte 

Klimaatwakes 
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GRAVEN IN DE WESTER  
Adrian Elias Hope, begraven 22 september 1834, 234M 

Op 12 juli 1772 werd Adrian Elias Hope gedoopt in de  Engels Presbyteriaanse 

Kerk, in de volksmond, de Engelse Kerk in Amsterdam. Niet heel raar, want 

Adrian was de kleinzoon van Thomas Hope.  Een familie met zeer duidelijke 

Schotse roots. Thomas, in Rotterdam geboren, richtte in 1726 met zijn broer 

Archibald het handels- en bankhuis Hope & Co op (via Mees & Hope eindelijk 

uitmondend in ABN-AMRO.  

Kleinzoon Adrian richtte zich vooral op handel in kunst. Na de dood van zijn 

vader John Hope, werd Adrian eigenaar van het park Bosbeek-Groenendaal in 

Heemstede. De grond hier werd aanvankelijk gebruikt voor zandafgraverij, 

alsmede voor het gebruik van bleekvelden. In de 18e eeuw werd het een 

mooie uitwijkplaats voor die momenten dat de grachten in Amsterdam te veel 

stankoverlast gaven. Adrian verfraaide het park Bosbeek met vazen, een 

rustbank van walvisribben, een schelpenhuisje, met op een stenen voet het 

beeld van een zeenimf en dolfijn aan de voeten. Het verhaal wordt triester via 

verhalen uit de overlevering dat Adrian gedrag vertoonde dat “niet normaal’ 

was. Een voorbeeld hiervan is dat hij soms met een paraplu met baleinen 

maar zonder stof door het bos liep. In 1824 kocht hij de plaatselijke herberg 

‘Het Bonte Paard’ en zijn bezit omvatte 49 morgen en 325 roeden. (roede was 

een Rijnlandse maat, 700 roeden is gelijk aan 1 hectare). 

De geestelijke vermogens van Adrian werden steeds verder aangetast. In de 

volksmond werd hij door zijn tweede voornaam te verbasteren ‘Malle Jas’ 

genoemd. Zijn vreemde gedrag was een ergernis voor zijn familie, in het 

bijzonder voor zijn broer Henry Philip. In wat in die tijd 

een ‘krankzinnige toestand’ werd genoemd werd 

Adriaan Elias, volgens de archieven ‘door of op last van 

zijn familie’ op Bosbeek opgesloten en op 16 september 

1834 levenloos aangetroffen. 

 
Portret dat afkomstig is uit de theekoepel van Groenendaal [restant van het 

vroegere grotendeels afgebroken herenhuis] en waarvan wordt verondersteld 

dat toenmalig eigenaar Adriaan Elias is afgebeeld (foto J.H.Heerkens Thijssen, 

RKD] 

Bronnen:  

https://ilibrariana.wordpress.com/2016/11/07/historische-opmerkelijkheden-heemstede/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Hope_(Groenendaal) 

https://www.buitenplaatseninnederland.nl/heemstede-groenendaal.html 

https://www.openarchieven.nl/saa:4b471aa6-5442-479b-8d14-66cda8300236 

https://www.youtube.com/watch?v=86DNhverv-E 

Peter Stans 

Gemeentelid 

https://ilibrariana.wordpress.com/2016/11/07/historische-opmerkelijkheden-heemstede/
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Hope_(Groenendaal)
https://www.buitenplaatseninnederland.nl/heemstede-groenendaal.html
https://www.openarchieven.nl/saa:4b471aa6-5442-479b-8d14-66cda8300236
https://www.youtube.com/watch?v=86DNhverv-E
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Redactie comité:  

Ellen Meijer, Margriet ten Napel, Gemma Crijns, Dineke Verhoek, Maaike 

Luttikhuis, Ernst Stoker 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk 
door de belastingdienst aangewezen als ANBI.  
Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden 
Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.  
Ook de Duyschot Stichting heeft de Culturele ANBI status. 
Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of 
betreffende organisatie.   

 

Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente 

Kerkrentmeesters: NL 47 RABO 0109 2797 00 

Collecterekening: NL 51 RABO 0313 5519 28 

Stichting Vrienden Westerkerk: NL 30 RABO 0109 9279 66 

Diaconie Westerkerk: NL 46 INGB 0004 9718 00 

Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL 04 INGB 0003 8921 70 

 


