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VOORAF 
 

In dit dubbelnummer van de Tref vindt u opnieuw uitgebreide informatie 

vanuit de kerkenraad. We hechten er veel waarde aan om u tijdig en volledig 

op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen onze kerkelijke 

gemeente. Er is gelukkig ook goed nieuws te melden. Zowel op het gebied van 

de cijfers als met betrekking tot de vloerrestauratie zijn er positieve 

ontwikkelingen te noteren. Het stemt ons dankbaar dat we hierin vooruitgang 

boeken en dat dit ten goede komt aan onze gemeenschap. 

Zoals gebruikelijk is er in deze periode extra aandacht voor de kersttijd. Ook 

dit jaar doen we een beroep op uw inzet bij de organisatie van de vele grote 

publiekstrekkers, waaronder ook weer de kinderdienst, die vorig jaar een groot 

succes was, en de ‘Lessons and Carols’. Uw hulp en betrokkenheid blijven van 

onschatbare waarde om deze tradities te laten slagen. 

Tot slot staat Jos Van der Kooy stil bij het overlijden van Albert Van den 

Heuvel, die ons dit jaar helaas is ontvallen. We herinneren hem in 

dankbaarheid en gedenken zijn inzet voor onze gemeenschap. Ten slotte 

wenst de redactie iedereen een gezegende kerst en mooi begin van het 

nieuwe jaar. 
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KERKELIJK LEVEN  

AGENDA KERKDIENSTEN 

 

Datum Tijd Predikant 

 

7 december 10.30 Ds. Gerhard Scholte 

Organist: David Strijbis 

14 december 10.30 Ds. H. Koetsveld 

Organist: Evan Bogerd 

21 december 10.30 Dr. C Pumplun 

Organist: Jos ven der Kooij 

24 december 22.00 Ds. H. Koetsveld 

Organist: Evan Bogerd en 

David Strijbis 

25 december 10.30 Ds. H. Koetsveld 

Dr. C. Pumplun 

Organist: Evan Bogerd 

26 december 10.30 Dr. Cristina Pumplun 

Organist: Evan Bogerd 

Cantatedienst 

4 januari 10.30 Ds. Van de Lagemaat 

Organist: Jos van der Kooij 

11 januari 10.30 Ds. H. Koetsveld 

Organist: Jos van de Kooij 

18 januari 10.30 Prof. Dr. Mirjam van Veen 
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Organist: Evan Bogerd 

25 januari 10.30 Dr. Cristina Pumplun 

Organist: Evan Bogerd 

Afscheid Cristina Pumplun 

1 februari 10.30 Ds. H. Koetsveld 

Organist: Evan Bogerd 

 

VAN DE PREDIKANT 
 
Op het moment van dit schrijven bereiden we ons voor op de 
Eeuwigheidszondag, dat bewogen moment waarin de namen worden genoemd 
van mensen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Het is zo’n intens 
moment van gedenken, al die namen die klinken in de kerkruimte, al die 
namen die levenslang klinken in ons hart. Ik vind het een bijzondere traditie in 
onze kerk dat er namen doorgegeven kunnen worden. Niet enkel van leden, 
maar van allerlei mensen met wie er op een of andere manier een lijntje met 
onze gemeente bestaat. Met de Paasmorgendienst ervaar ik dit moment van 
het kerkelijk jaar als het meest kostbare moment.  
Maar als u deze Tref gelezen onder ogen krijgt, is het de tijd van Advent 
alweer aangebroken. Het uitzien naar de doorbraak van het licht en de komst 
van Gods Koninkrijk in de geboorte van Jezus wordt in de voorgestelde 
lezingen ook heel nadrukkelijk verbonden met de huiveringwekkende 
ervaringen van verwoesting, oorlogen, dood en verderf. Anders gezegd: er is 
een rechtstreekse relatie tussen de brief die wij allemaal van de overheid gaan 
krijgen om ons voor te bereiden op komend onheil en de kernvraag van 
Advent: vanuit welk verlangen en verwachting kijken wij naar de tijd die 
komen gaat? En ook: wat betekent dat vervolgens voor de manier waarop wij 
ons leven leven? 
In een tekst voor een Adventslied (Evan heeft er al een melodie voor in petto) 
probeer ik dat kortweg te verwoorden. We zullen het telkens met een aan de 
evangelielezing linkend couplet gaan zingen 
 
Adventslied A-jaar (bij de Mattheus-lezingen) 
 
Refrein: 
Wat weten wij wat komen gaat,  
die morgen ongekend, 
zo dubbel tussen goed en kwaad? 
De hart-vraag van Advent 
door Jezus aan ons voorgelegd: 
verlang jij naar de tijd van God  
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intens verwachtingsvol? 
 

1. Bij Matteüs 24:32-44 – de les van de vijgenboom 
In onheilstijden spreekt een beeld: 
dat van de vijgenboom. 
Want als zijn hout verzacht, verweekt, 
begint de lentestroom, 
die nieuwe tijd van kleur en licht. 
Kijk goed, het komt steeds dichterbij, 
springlevend vergezicht! 
 
Bij de diensten 
Een paar aandachtspunten bij de komende vieringen.  
Vanwege een indrukwekkende veelheid aan concerten in deze laatste maand 
van het jaar was er het verzoek van verhuurcoördinator Samuël Strijbis om de 
stoelopstelling ook in de kerkdiensten in de concertopstelling te mogen laten 
staan. Misschien niet helemaal ideaal, maar ik vind het als voorganger geen 
probleem en heb erin toegestemd.  
-  Op zondag 14 december, de 3e van Advent vieren we ook het Heilig 
Avondmaal. De eerdere proef met (naar verluid lekkere) alcoholvrije wijn viel 
in goede aarde. De dubbele bezetting met de bekers druivensap kan dus 
voortaan achterwege blijven. 
-  Het eerste kinderkerstfeest van vorig jaar was zo’n verrassend succes qua 
opkomst, sfeer en dankbare reacties (veel ook uit de buurt!) dat de 
kinderkerkleiding ook dit jaar het weer wil organiseren en wel op 
zaterdagmiddag 20 december om 15.30 uur!  
- De Kerstnachtviering is altijd een hoogtepunt in het kerkelijk jaar met een 
indrukwekkende inzet van velen! Anders dan voorgaande jaren begint deze 
dienst nu om 22.00 uur! 
- In de Kerstmorgenviering is er natuurlijk ook aandacht voor de kinderen, en 
zal de zang en muziek weer een grootse rol spelen.  
- Zondag 28 december valt al pal achter de kerstdagen. Voorheen schreef ik 
aan het einde van het jaar vaak een ‘Theologisch Jaaroverzicht’ en 
presenteerde daarvan een soort samenvatting met de belangrijkste punten op 
de laatste zondag van het jaar. Dit jaar heb ik niet zo’n overzicht gepubliceerd, 
maar het afgelopen jaar geeft wel degelijk heel veel reden om terug te blikken 
en te duiden. Goede reden dus om ook deze morgen elkaar op te zoeken en 
het jaar 2025 met gebed en lofzang af te sluiten. 
- Zondag 25 januari, Cantatedienst met daarin ook het afscheid van Cristina 
Pumplun. 
 
 



 

 

6 

Braambosgebeden in de Advent 
Anders dan voorgaande jaren worden de vier Braambosgebeden van de 
Advent niet op vrijdagmiddag, maar op woensdagmiddag gehouden. Wel met 
dezelfde tijd: van 17.00 tot pakweg 17.30 uur. Op initiatief van Cristina zijn 
deze bijzondere momenten van tekst, lied, muziek en verstilling ooit 
begonnen. Met veel zorg en aandacht heeft zij nu ook deze serie 
Braambosgebeden samengesteld: 26 november en 3, 10 en 17 december. 
Welkom! 
 
Afscheid Cristina Pumplun 
Na het uitwuiven van stafleden John Faasse, Elka Bak en Tamar Karman 
maken we ons nu op voor het afscheid van collega Cristina Pumplun. Haar 
werktijd eindigt met de jaarwisseling, maar op zondag 25 januari nemen we 
op haar speciale verzoek met en in de Cantatedienst afscheid van haar. En dat 
zullen we gaan merken. Want na 2 x 6 jaar kerkenraadslid te zijn geweest 
werd zij 13 jaar geleden staflid als missionair vicaris, een taak om de openheid 
van onze gemeente en de Wester als open en gastvrije kerk voor de stad 
handen en voeten te geven.  
Ik heb me van den beginne (de laatste zes jaar dus) zeer gelukkig geprezen 
met Cristina te mogen samenwerken en dat vrijwel dagelijks door de week en 
ook in een heel aantal diensten die we samen voorbereidden. We vormden 
(overigens ook heel nadrukkelijk met de andere stafleden) een team waarin 
we elkaar aanvulden, inspireerden en samen plannen smeedden zoals die 
recentelijk voor de Bijbelmarathon.  
‘Volgens het boekje’ werkte Cristina parttime, maar daar heb ik nooit iets van 
gemerkt.  
’s Morgens ergens tegen half negen ontmoetten we elkaar vrijwel elke 
werkdag in de kerk voor het morgengebed. ‘Ik heb nog een paar puntjes’ 
bleek een gevleugeld woord van haar te zijn als zij met het notitiebriefje in de 
hand mijn aandacht vroeg, niet zelden overigens met iets waar ik nooit meer 
aan gedacht zou hebben. En dan volgde een informeel overlegje waarin 
doorgaans nog veel meer dan enkel die genoteerde aandachtspunten gedeeld 
werd. En als ik aan het einde van de middag de deur achter me dicht trok, dan 
gaf Cristina aan ‘nog even iets af te ronden’ waarvan later dan bleek dat er 
ook nog een deel van de avond was doorgewerkt. Cristina zag veel, heel veel 
van wat in en rond onze gemeente gaande is. Met mensen persoonlijk waar zij 
dan altijd attent en met warme aandacht op reageerde. Maar ook bestuurlijk 
(kenner van de kerkorde!) en de tijden wegend als het om de plek van de kerk 
in de samenleving gaat. En dagelijks hield ze onze website bij de tijd.  
Maar ik noemde haar ook ‘onze grote gatenvuller’, want overal en voortdurend 
waar een handje bijgestoken moest worden of waar ‘even iets geregeld’ moest 
worden pakte Cristina het betreffende ‘klusje’ op.  
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Ja, ik ga haar en onze samenwerking missen. Maar de dankbaarheid over onze 
heerlijke samenwerking al die jaren voert de boventoon en ik hoop en 
vermoed ook dat dat voor velen van ons geldt.  
Cristina en haar man Gijsbert Siertsema blijven in Amsterdam wonen. Het is 
als voorganger goed en zelfs noodzakelijk (als er een andere gemeente in 
zicht komt) om afstand te nemen. Om die reden van ‘samen thuis, samen uit’ 
heeft Gijsbert ook aangegeven gelijktijdig zijn taken die hij al decennialang 
voor onze gemeente doet neer te leggen: alles wat van doen had met de PR 
van de Wester, de coördinatie van de bloemengroep, de kerstversiering, 
collectant en immer betrokken kerklid. Ook hem gaan we enorm missen. Maar 
ook voor hem geldt voluit: wat mogen we dankbaar zijn voor alles wat hij voor 
onze Westerkerkgemeente heeft gedaan en betekend! 
Ook vanaf deze Tref-plek roep ik dan ook voor jullie beiden, Cristina en 
Gijsbert: zo enorm veel dank! 

 
Overleg Morgengebed 
Op woensdagmorgen 19 november j.l. riepen Cristina en ik een groot deel van 
de vaste bezoekers van het morgengebed bij elkaar om daarover te spreken: 
hoe verder na het afscheid van Cristina en preluderend op het naderend 
afscheid van mijzelf eind juni komend jaar?  
Er is al meerdere keren in de Tref geschreven dat er onvermijdelijk een 
verschuiving gaat plaatsvinden van taken van stafleden naar vrijwilligers. 
Waarbij ik dan telkens roep: het is zo veel beter met vreugde en inspiratie af 
te spreken wat je met elkaar kunt en wilt doen, dan het steeds opstapelen van 
meer taken bij een kleiner wordende groep mensen. Dat is namelijk de snelste 
route naar overbelasting en onvrede en moeten we dus niet willen. 

Dankjewel Cristina…. 
 

Cristina heeft aangegeven dat zij bij haar afscheid zo veel mogelijk ruimte wil maken 
voor de persoonlijke ontmoetingen i.p.v. speeches. Daar nemen we dan ook na de 
dienst van 25 januari de tijd voor. Maar wat is het fijn om daar ook iets tastbaars bij te 
hebben dat later nog eens gelezen en bekeken kan worden.  
Vandaar dit voorstel vanuit het voorbereidingsgroepje: 
Schrijf jouw bijzondere herinnering, dankwoord, anekdote, goede wens of wat je ook 
maar kwijt wilt op 1 A4, al dan niet opgetuigd met een foto of tekening.  
Twee opties:  

1. Stuur die naar info@westerkerk.nl o.v.v. ‘afscheid Cristina’, dan wordt die 
inzending met zorg op het secretariaat afgedrukt. 

2. Neem het zelf mee op 25 januari en stop het in de verzamelmap die klaarligt op 
de desk onder het orgel. 

Dat kan toch niet anders dan een mooie herinneringsmap worden. Aanbevolen! 

mailto:info@westerkerk.nl
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Maar het was hartverwarmend om van elkaar te horen wat het morgengebed 
voor deze min of meer vaste bezoekers betekent. Persoonlijk, als inspirerend 
en rustgevend openingsmoment van de dag. Maar ook als gelovige visie op de 
kerk-in-de-stad: namens onze hele gemeente is een kleine kring mensen bij 
elkaar om het gebed voor stad en land gaande te houden. Niet alleen op 
zondagmorgen, maar door de hele week heen en een groot deel van het jaar 
door. En dat aansluitend bij de oeroude en breed uitgedragen traditie van het 
getijdengebed.  
Deze groep mensen ziet kans om dit bijzondere moment gaande te houden, 
ook in de komende vacante periode. In de eerste helft van het komend jaar 
gaan we daar de (op zich eenvoudige) structuur van een rooster en praktische 
afspraken voor maken, vooralsnog met mijn betrokkenheid, maar alvast zo 
vormgegeven dat dat moeiteloos voortgezet kan gaan worden als ik 
vertrokken ben. Wat mij betreft een inspirerend en moedgevend voorbeeld 
voor heel onze gemeente de komende tijd! 
 
Reces morgengebed 
Vanaf maandag 22 december en de maand januari neemt het morgengebed 
even een winterpauze. Op maandag 2 februari gaat de deur om 8.45 uur weer 
open voor het morgengebed van 9.00 uur.  
 
Een bijzondere reactie over Eeuwigheidszondag 
Het was een bijzonder intense dienst, die van afgelopen Eeuwigheidszondag 
met al die mensen die soms van ver waren gekomen om erbij te zijn als die 
naam van een verwante werd genoemd. Ik kreeg een wel heel bijzondere 
reactie uit het noorden van ons land. De schrijver vertelde dat hij de dienst 
ook thuis nog een keer had bekeken, onder de indruk als hij was geraakt van 
de liturgie. En dan schrijft hij aan het einde van zijn brief zulke mooie woorden 
aan ons aller adres, dat ik het graag aan u doorgeef: 
‘In een dienst als deze word ik wel degelijk geraakt door Liefde.  
Liefde naar de mensen die vanuit hun eigen strijdperken, loopgraven en koude 
schuttersputjes even weer een moment van vrede en rust en stilte mogen 
ervaren. 
Liefde vanuit empathische voorgangers die welgekozen en helende Woorden 
spreken, waarachter meerdere lagen schuilgaan.  
Liefde door het zingen van psalmen waar in de teksten “schatten” verborgen 
liggen. 
Liefde door de aanwezigheid van kaarsjes die, ondanks hun nietigheid in de 
enorme ruimte, wel degelijk rondom licht en warmte verspreiden. 
Liefde door orgelspel en koorzang heen die koude harten vult.    
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Ja zelfs Liefde van een cameraman die als een kunstenaar met veel gevoel 
voor schoonheid en diversiteit ronduit prachtige opnames maakt die blijvende 
indruk achterlaten. 
Niet het gebouw maar de mensen maken de kerk en als ik zie hoeveel Leven 
en Licht er in de Westerkerk is, dan kan ik alleen maar met bewondering 
kijken naar de plaats die deze kerk inneemt in een stad als Amsterdam waar 
naast Licht ook nog zoveel Duisternis is.’ 
 
In gedachtenis: Arend Storm 
Met zijn grote witte snor en zijn immer vriendelijke uitstraling kende iedereen 
in de Wester Arend Storm. Als het even kon was hij ’s maandagmorgens in de 
kerk te vinden om orgel te spelen, de laatste jaren op het koororgel omdat de 
klim naar het grote orgel te bezwaarlijk werd.  
Arends gezondheid was broos en talloze keren leek het erop dat hij het niet 
zou redden, maar wonder boven wonder krabbelde hij dan toch weer op. Niet 
in het minst door de nooit aflatende steun van zijn vrouw Henny Rebel. Maar 
ook zijn enorme liefde voor het leven en wilskracht om het leven te blijven 
leven hielpen hem dan weer een tijdje verder.  
Tot het uiteindelijk echt niet meer ging. Vlak voor zijn sterven kwam hij met 
de wensambulance naar de Wester, omgeven door heel zijn familie, waar Evan 
Bogerd zijn favoriete orgelstukken speelde. Dat unieke moment heeft Arend zo 
geholpen om zijn leven in vrede uit handen te kunnen geven. Hij overleed op 
24 augustus op 84-jarige leeftijd. In zijn gedachtenisdienst, met liederen en 
muziek door Arend zelf eerder op papier gezet, lazen we dat weergaloze lied 
op de liefde uit 1 Korintiërs 13 en zongen als troost voor Henny en alle 
betrokkenen: ‘Liefde, boven alle liefde, wil ons genezen, bron van liefde, liefde 
zelf’.  
 
In gedachtenis: Albert van den Heuvel 
Op 22 oktober j.l. is Albert van den Heuvel op 93-jarige leeftijd in alle rust 
overleden. Hij was in onze Westerkerk een graag geziene voorganger vanwege 
zijn originaliteit, radicaliteit en rijke woordgebruik die zijn hoorders minstens 
tot nadenken wist te stemmen. Albert heeft een loopbaan gekend die voor een 
theoloog minstens opmerkelijk mag heten. Veel is er over hem geschreven, 
b.v. in de terugblik op zijn leven van dagblad Trouw:  
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-bruisende-dominee-die-vara-
voorzitter-werd-albert-van-den-heuvel-1932-2025-wekte-verbazing-bij-
omroep-en-kerk~b53f6e75/ of die van de Protestantse Kerk Nederland: 
https://protestantsekerk.nl/verdieping/wie-is-albert-van-den-heuvel/? 
In zijn gedachtenisdienst werd zijn kracht zo verwoord: ‘Albert kon niet 
zwijgen. Er gloeide een vuur niet alleen van verontwaardiging in hem over de 
ongelijkheid tussen de mensen en bevolkingsgroepen met alle uitwassen van 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-bruisende-dominee-die-vara-voorzitter-werd-albert-van-den-heuvel-1932-2025-wekte-verbazing-bij-omroep-en-kerk~b53f6e75/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-bruisende-dominee-die-vara-voorzitter-werd-albert-van-den-heuvel-1932-2025-wekte-verbazing-bij-omroep-en-kerk~b53f6e75/
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-bruisende-dominee-die-vara-voorzitter-werd-albert-van-den-heuvel-1932-2025-wekte-verbazing-bij-omroep-en-kerk~b53f6e75/
https://protestantsekerk.nl/verdieping/wie-is-albert-van-den-heuvel/?_gl=1*zj9kh*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAiA8vXIBhAtEiwAf3B-gzyoEKdEsuYpZbmDjWXAU8OmgQJx2IcMMs4LQfE3ECPxQuupeP15xBoCOaUQAvD_BwE&gbraid=0AAAAA9w7OA4iYVkn2jqhlg7NAujAK3UzJ
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wat nu institutioneel racisme en discriminatie heet. Maar ook het vuur van de 
hoop dat het kán, dat het zal gebeuren dat de muren die mensen van elkaar 
gescheiden houden en de ideeën over de ander die anders zou zijn worden 
neergehaald en vervangen zullen gaan worden door eerlijke verhoudingen, 
menswaardigheid en gelijke behandeling voor alle mensen, op weg naar een 
wereld van vrede en recht aan wie terzijde worden geschoven.’ 
Met zijn vrouw Noortje van Oostveen aan zijn zijde ging hij die laatste 
levensfase in waarin hij de grip op zijn leven, denken en doen verloor, maar 
tegelijk ook won aan een kwetsbaarheid die zijn naasten goed deed. We lazen 
uit het boek Prediker, die alles van ons leven in het mystieke en troostende 
perspectief zet van de ruimte die God is, als ‘Licht dat ons aanstoot’.  
 
In gedachtenis: Jan Hylkema 
Een mailtje uit Friesland: of ik bij broer Jan Hylkema (66) wil langsgaan die in 
het verpleeghuis terecht is gekomen na een serie tia’s, maar bij de laatste 
volledig blind is geworden. Jan, geen lid van onze gemeente, zocht de Wester 
de laatste tijd vaak op. Uit de beschrijving wist ik om wie het ging van het 
handen geven na de dienst. Het werd een onvergetelijk gesprek daar op een 
terras van het verpleeghuis waar Jan’s partner Hamza hem met grote zorg 
omringde.  
Opgegroeid in een orthodox gezin was Jan steeds meer afstand van zijn 
familie gaan nemen, zeker toen hij uit de kast was gekomen. Maar gaandeweg 
zijn turbulente leven waarin hij met grote creativiteit allerlei projecten tot een 
succes wist te maken dreef de innerlijke onrust hem weer naar de kerk. Hij 
vertelde waarom: om rust te vinden, om tot zichzelf te komen, om te weten in 
welk groter, hoger en vooral ook helend perspectief hij zijn leven met al die 
gevoelens van schuld, maar ook van weten van wie je ten diepste bent, de 
onrust om alles van zichzelf, zijn verleden, zijn homoseksuele identiteit, zijn 
doen en laten te kunnen aanvaarden. 
Maar na zijn plotselinge blindheid kon en wilde Jan niet verder. Een traject 
richting euthanasie wilde hij gaan inzetten. Maar zover is het niet gekomen. 
Hij overleed plotseling op 16 oktober aan een hartinfarct. In de 
gedachtenisdienst in de aula van Zorgvlied lazen we een door zijn familie 
aangedragen passage uit de brief van Paulus aan de Korintiërs: ‘Wij zuchten in 
onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over 
wordt aangetrokken’. Dat Jan dat gegeven is, bleek naast alle verdriet ook een 
grote bron van troost.  
 
In gedachtenis: Arie Weststeyn  
Op 2 november j.l. is Arie Weststeyn op 93-jarige leeftijd overleden. Het was 
de zondag van Allerzielen en Arie is in die vroege morgen gestorven, dat 
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moment waaraan de christelijke kerk haar zondag te danken heeft als de dag 
van Christus’ opstanding.  
Arie is samen met zijn vrouw Henny IJlst jarenlang actief geweest in onze 
Wester, onder meer op het secretariaat. Toen zijn gezondheid achteruitging 
werd opname in het verpleeghuis, bij hun huis om de hoek, noodzakelijk. Het 
was een bij vlagen moeizame periode. Maar hoe bijzonder dat Arie steeds 
meer zijn rust vond in de liederen die Henny samen met hem zong. En zo 
groeide hij toe naar dat moment om zijn leven uit handen te mogen geven. 
In een volle Thomaskerk met veel betrokken Westerkerkers werd zijn naam en 
leven herdacht met de woorden van Psalm 139. De dichter verwoordt dat 
mysterie van de nabijheid van de Eeuwige die eenieder van ons kent en 
doorgrondt, nog veel beter dan wij onszelf kennen. Volgens een Joodse 
midrasj is deze psalm 139 door Adam, de eerste mens geschreven. En dat 
vanuit de gedachte dat we als mens enkel kunnen leven en sterven in het 
gekend zijn door de Eeuwige. Het licht en het duister van ons leven wordt 
voluit erkend.  
Want beiden zijn gekend, gedragen, zijn waarheid in en door God. Niets van 
ons leven wordt onder de mat van het wegkijken en niet-willen-horen 
geveegd. In dit vertrouwen op God als de ontvangende ruimte van licht en 
liefde is Arie uit handen gegeven. Moge dit tot troost zijn voor Henny en allen 
die die beweging van afscheid en loslaten hebben moeten maken.  
 
 
 
Volzin pakt uit 
 
Het levensbeschouwelijk magazine Volzin 
waar mijn goede vriend Enis Odaci de 
eindredacteur van is pakt met het laatste 
nummer van dit jaar uit met een oplage die 
10x groter is dan gewoonlijk. Er kon er ook 
een halve pagina in met een overzicht van de 
kerstvieringen in onze Wester en ik schreef er 
een column-achtig bijdrage voor over de 
vraag wat mij in het afgelopen jaar als een 
lichtpunt voorkwam.  
Het cover-verhaal is van de beroemde 
Vlaamse psychiater Dirk de Wachter die met 
ons zijn bronnen van hoop en troost deelt.  
Dit bijzondere eindejaarsnummer van Volzin is in ons winkeltje voor €10,- te 
koop. De opbrengst is 100% voor onze Wester! Om zelf te lezen, om cadeau 
te doen.   
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Luisterkring ‘Mijn levensverhaal’ van start 
 
De aanmeldingen voor deze bijzondere kring kwamen een tikje aarzelend op 
gang, maar ik heb nu voldoende opgaves gekregen om van start te gaan. 
Begin januari krijgen de mensen die zich hebben opgegeven een uitnodiging 
voor de eerste bijeenkomst waarin we met elkaar kennismaken en de 
vervolgafspraken maken. De bedoeling is de eenvoud zelve: per bijeenkomst 
luisteren we naar het verhaal van een van de deelnemers wat z/hij kwijt wil 
over haar/zijn leven. De ervaringen van de vorige groep waren zonder meer 
indrukwekkend.  
Er is nog plek voor meer mensen. Meedoen of info? Graag een berichtje naar 
hkoetsveld@westerkerk.nl 
 
 
 
Meedoen met de kerkasiel-dienst? 
 
Ze wonen inmiddels meer dan een jaar in de kerk van de Open Hofgemeente 
in Kampen, de Oezbeekse familie Babayants. Op 21 november 2024 kwamen 
zij er wonen om bescherming tegen een gedwongen uitzetting te krijgen. En 
dat met het oog op de kinderen die hier geworteld zijn (de twee jongsten ook 
geboren). Met hen gaat het in ons land om zo’n 400 kinderen in een 
vergelijkbare situatie. Er is nu veel publiciteit rond dit gezin, maar een 
oplossing is nog steeds niet in zicht. 
Het is ongekend wat daar in de Open Hofkerk gebeurt. Uit alle hoeken en 
gaten van ons land komen dagelijks vrijwilligers, van koffieschenkers tot 
voorgangers en musici om de doorgaande kerkdienst dag en nacht(!) gaande 
te houden.  
Op donderdag 11 december gaan Cristina en ik voor in het tijdblok van 20.00-
22.00 uur. Weet je van harte uitgenodigd om dit moment, hartje Advent, mee 
te vieren en mee te helpen dragen. Graag even een berichtje naar 
hkoetsveld@westerkerk.nl als je mee wilt. Het vervoer regelen we onderling. 
Herman Koetsveld 
 
 

 
 

Herman Koetsveld 
Predikan 

mailto:hkoetsveld@westerkerk.nl
mailto:hkoetsveld@westerkerk.nl
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BRAAMBOSGEBEDEN IN DE ADVENT 2025 

 

Inmiddels hebben we het eerste Braambosgebed van Advent alweer met 

elkaar mogen meemaken. Het viel dit jaar halverwege de week tussen 

Eeuwigheidszondag en de eerste Advent en zo markeerden we met lezingen 

uit het profetenboek Jesaja en de Openbaring van Johannes de overgang van 

gedenken naar verwachten. 

In december 2013 ben ik begonnen met deze vespervieringen in de vier 

weken voorafgaand aan Kerst, samen met de toenmalige cantor-organist van 

de Wester, Jos van der Kooy. Het moest enerzijds laagdrempelig zijn: we 

wilden graag dat wie ook maar de kerk binnen zou komen mee zou kunnen 

doen. Anderzijds wilden we ook graag aansluiten bij eeuwenoude liturgische 

tradities. Twee keer per jaar zette ik me aan het werk om een doorlopende 

serie samen te stellen langs een bepaald thema.  

Al gauw werden de Advents- en de 40dagen-series voor velen van binnen en 

buiten de Wester een vast onderdeel in het persoonlijk toeleven naar de kerst- 

en paastijd. Toeristen die nieuwsgierig binnenkwamen en informeerden of ze 

aan mochten sluiten werden van harte welkom geheten en konden voluit 

meedoen dankzij onder andere de Engelse vertaling van alle teksten. Gijsbert 

Siertsema zorgde de afgelopen 12 jaar voor de vertalingen van de gedichten 

en de gebeden. 

Nadat de advents-series in 2020 en 

2021 voortijdig moesten worden 

afgebroken vanwege de 

coronamaatregelen waren de 

Braambosgebeden in de 

Veertigdagentijd 2022 de eerste 

kerkdiensten die wij live streamden 

vanuit de Westerkerk met de nieuwe 

stream-apparatuur en sindsdien 

leiden Herman Koetsveld en ik de 

Braambosgebeden samen.  En nu 

zijn we dus begonnen aan de laatste 

adventsserie. We horen gedeelten 

uit de profetie van Jesaja en hoe die 

weerklinkt in de eerste hoofdstukken 

van de evangeliën van Lucas en 

Matteüs. De trouwe bezoeker zal een 

paar bekende gedichten langs horen 
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komen en natuurlijk zingen we geliefde adventsliederen. 

Let wel op: de verhuuragenda van de kerk is de afgelopen tijd heel druk 

geworden en zo moesten we afwijken van het vertrouwde tijdstip (op vrijdag) 

en zijn de Braambosgebeden van Advent op woensdag: 

3 december 

10 december 

17 december 

Tijd: 17.00-17.30 uur (De kerk is open om 16.45) 

Zoals altijd: je bent in deze adventstijd heel hartelijk welkom rond het 

Braambos in de Wester! En als het niet lukt om naar de Wester te komen, is er 

natuurlijk ook de livestream via youtube of kerkdienstgemist. 

 

Cristina Pumplun 

Missionair vicaris 

 

IN MEMORIAM ALBERT VAN DEN HEUVEL 
 
Utrecht, 24 maart 1932 – Amsterdam, 22 oktober 2025 

Theoloog en predikant dr. Albert van den Heuvel was samen met zijn vrouw 

Noortje van Oostveen een vertrouwde verschijning in de Westerkerk. Talloze 

malen ging hij voor, tot op heel hoge leeftijd. Voor zover we kunnen 

achterhalen was zijn laatste dienst in 2017. Menigmaal redde hij ons uit de 

brand als een voorganger plotseling verstek moest laten gaan. Albert genoot 

van het voorgaan in een dienst, hij was een creatieve, bevlogen en uiterst 

originele dienaar des Woords. Het Woord van God was voor hem niet statisch. 

Hoewel van oudsher overgeleverd was het voor hem bovenal aan de orde van 

de dag, in het hier en nu. In zijn preken bracht hij dat indringend en 

onontkoombaar voor het voetlicht. Bij een dwarse profeet als Amos voelde hij 

zich als een vis in het water. Hij stond daardoor in behoudende kringen 

bekend als controversieel. Dat heeft hij ongetwijfeld als een compliment 

ervaren. Het Woord staat immers haaks op menselijke drijfveren, het schuurt 

met onze dagelijkse realiteit. Hij werkte op internationaal, nationaal en lokaal 

niveau – die omgekeerde volgorde is tekenend voor zijn levensloop. 

Albert is nooit gemeentepredikant geweest. Vanaf 1951 studeert hij theologie 

Utrecht en New York. Theologen als Dietrich Bonhoeffer, Karl Bart en Hendrik 

Berkhof zijn richtinggevend voor hem. 

In 1958 wordt hij in de Utrechtse Domkerk bevestigd als predikant voor 

buitengewone werkzaamheden. In hetzelfde jaar wordt hij medewerker van 

het Youth Department van de Wereldraad van Kerken in Genève. In 1960 
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volgt zijn benoeming tot directeur. Later is hij directeur communicatie van de 

Wereldraad. Zijn insteek in de omgang met media is wederkerigheid. De kerk 

moet niet alleen haar boodschap zenden, ze moet via diezelfde media ook 

ontvangen, kennisnemen van de grote ontwikkelingen en verschuivingen die in 

de wereld plaatsvinden. De media noemt hij “het brevier van de moderne 

mens”. De toespraak van Martin Luther King, “I Had a Dream” bij de Mars 

naar Washington” op 28 augustus 1963 wordt voor hem een belangrijke bron 

van inspiratie. Hetzelfde geldt voor Zuid-Afrikaanse anti- apartheidstheologen 

en zwarte Amerikaanse bevrijdingstheologen. In 1969 ontvangt hij een 

eredoctoraat van Yankton College, het kerkelijk seminarie van de United 

Church of Christ in South Dakota (VS). 

In 1972 keert hij terug naar Nederland. Hij wordt secretaris-generaal van de 

Nederlandse Hervormde Kerk. Daarmee is hij vertegenwoordiger van zijn kerk 

bij de Raad van Kerken, waar hij goede contacten onderhoudt met prominente 

Rooms-Katholieken als Marga Klompè en kardinaal Alfrink. Hij maakt 

progressieve keuzen in dossiers als oecumene, apartheid, kernbewapening en 

vredesbeweging. 

 

In 1980 wordt hij voorzitter van de VARA. In behoudende kring heerst 

onbegrip voor die stap. Toch is die stap een logische ontwikkeling. Hij is lid 

van de VARA en de Partij van de Arbeid, betrokken bij de IKON, kortom, een 

christensocialist. Ook toenmalig Westerkerkpredikant ds. Henny Visser is, 

evenals Dr. Jan Buskes, die in de naoorlogse jaren vaak in de Wester 

voorgaat.  

Van 1985 tot 1993 is Albert vicevoorzitter van de Raad van Beheer van de 

NOS. In 1993 wordt hij voorzitter van het debatcentrum de Rode Hoed in 

Amsterdam.   

Met Albert heb ik gedurende een periode van ruim veertig jaar in diensten 

samengewerkt. De eerste keer was in 1976, in de Grote Kerk in Alkmaar. Ik 

was vierentwintig, had weliswaar bijna een decennium in kerkdiensten 

gespeeld, maar nooit eerder in zo’n grote kerk, op zo’n schitterend orgel en 

dat ook nog als vervanger van mijn orgelleraar Piet Kee. Dr. A. van den 

Heuvel, toen vierenveertig, kende ik alleen uit de media. Ik had hem nooit 

horen preken. Voor de dienst maakten we kennis en we bespraken wat details. 

Vanaf het moment dat Albert het votum en groet uitsprak was ik zo geboeid 

door de bezieling van zijn spreken dat orgelspelen bijna vanzelf ging.  

Na mijn benoeming in 1981 tot cantor en organist van de Wester deed ik 

regelmatig dienst met hem. Toen we elkaar wat beter kenden vroeg ik hem 

hoe hij tot zijn volledig eigen stijl van voorgaan was gekomen. Hij antwoordde 



 

 

16 

dat hij nooit een gemeente had gehad, daardoor minder frequent preekte dan 

collega’s en als gevolg daarvan buitensporig genoot van het voorbereiden van 

een preek. Ook vond echtgenote Noortje van Oostveen, die destijds zowat 

dagelijks het Acht Uur Journaal presenteerde het fijn hem zo nu en dan thuis 

te zien. ” Maar Albert, Noortje verwittigt ons zowat dagelijks van de ellende in 

de wereld, mag jij dan niet een enkele keer in de week de verlossing en 

dankbaarheid prediken?” luidde mijn antwoord. Albert reageerde niet met 

woorden maar met een blik die verraadde dat hij mij in hoge mate gestoord 

vond. 

In nagenoeg alle diensten met hem stond eenzelfde lied op de orde van 

dienst: het door de blinde ziener Jan Wit gedichte “Het woord dat u ten leven 

riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die ’t zo traag beamen”. Het 

wordt gezongen op de typische recht-door-zee melodie van Psalm 113. Dit lied 

is voor mij een perfecte weergave van Alberts geloven, denken en handelen. 

Albert, de predikant zonder gemeente, werd gemeentelid in de Wester. Hij 

genoot van contacten rond de diensten. Zijn nagedachtenis kunnen we niet 

beter eren dan door open oog te houden voor de noden van nabije en verre 

naasten. We denken aan Noortje en wensen haar de nabijheid van de Eeuwige 

toe. Dr. Albert van den Heuvel, zijn naam noemen we met eerbied en 

genegenheid. We gedenken hem in grote dankbaarheid en stille weemoed.  

 

Jos van der Kooy  

Voormalig cantor-organist  

Biografische gegevens werden ontleend aan een artikel van dr. Jurjen Zeilstra  

op https://protestantsekerk.nl/verdieping/wie-is-albert-van-den-heuvel/  

 

UIT DE KERKENRAAD 
  
Begroting 2026 en Financiële Situatie 
In de kerkenraad is recentelijk de begroting voor 2026 besproken. Het is 

verheugend dat de resultaten over 2025 de verwachtingen overtreffen. Toch 

moeten we constateren dat we het jaar nog steeds afsluiten met een 

aanzienlijk verlies. Vooruitkijkend naar 2026 zijn er echter duidelijke 

verbeteringen zichtbaar. Deze positieve ontwikkelingen zijn grotendeels te 

danken aan een verlaging van de personeelskosten, een hogere opbrengst uit 

de eigen bijdragen van de gemeenteleden en een duidelijke groei in de 

inkomsten uit de verhuur. 

https://protestantsekerk.nl/verdieping/wie-is-albert-van-den-heuvel/
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Ondanks deze positieve tendensen blijft er ook voor 2026 sprake van een klein 

verlies. De belangrijkste oorzaak hiervan is de last van het kostbare 

kerkgebouw. Voor een middelgrote gemeente als de onze is dit pand in feite te 

groot en te duur. Bovendien is de groei van de verhuur aan grenzen 

gebonden; we willen immers geen evenementenlocatie worden, maar in de 

eerste plaats een kerk blijven. Het personeelsbestand is inmiddels tot een 

minimum beperkt. Het is de vraag of deze omvang, gezien de vele activiteiten 

in de kerk, op termijn houdbaar zal blijken. In overleg met de Protestantse 

Kerk Amsterdam (PKA) wordt onderzocht of er een nieuwe opzet mogelijk is 

waarbij we de kosten van het gebouw gedeeltelijk gezamenlijk kunnen dragen. 

De financiële uitdagingen van de kerk hebben de afgelopen tijd de toon en 

inzet van de kerkenraad meer bepaald dan ons lief is. De nodige bezuinigingen 

en veranderingen hebben bovendien geleid tot onzekerheid binnen de 

gemeente. Dit werd versterkt doordat we afscheid moesten nemen van enkele 

zeer gewaardeerde medewerkers, zowel door pensionering als door beperkte 

financiële middelen. Dit doet pijn, en het vraagt veel van zowel de gemeente 

als van de nieuwe personeelsleden, die de zware taak hebben om de ontstane 

leemte op te vullen. We vertrouwen erop dat de kerkelijke gemeenschap deze 

periode met begrip en onderlinge steun zal doorkomen, totdat de nieuwe 

situatie haar vorm heeft gevonden. 

 

Vloerrestauratie 

Zoals eerder aangekondigd is er constructief overleg geweest over de 

aanstaande vloerrestauratie. Dit gebeurt in samenwerking met de PKA en de 

Vrienden van de Wester. Op 14 november is er in de kerk een zeer geslaagd 

benefietdiner georganiseerd. Dit evenement vormde de aftrap van de 

fondsenwerving voor de restauratie. Naast de benodigde subsidiegelden zullen 

met name giften en donaties een belangrijke rol spelen bij het financieren van 

het project. De Vrienden van de Wester zetten zich hier met veel 

enthousiasme voor in, waarvoor wij graag onze dank en waardering 

uitspreken. 

Samen met de PKA wordt er gewerkt aan het oprichten van een stuurgroep 

die het project zal begeleiden. Deze stuurgroep buigt zich onder meer over 

een kritische evaluatie van de plannen voor de bouw van een crypte. De kerk 

zal niet aan dit project beginnen zonder een degelijke inventarisatie van alle 

aspecten, en een grondige evaluatie van de risico’s en kansen. Wij zullen u 

gedurende het hele traject regelmatig blijven informeren over alle 

ontwikkelingen. 
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Sleutelsysteem 

Nu de bezetting van het kerkelijk bureau niet langer acht uur per dag 

gegarandeerd is, heeft de kerkenraad besloten om een nieuw 

toegangssysteem te installeren. Met dit systeem kan de toegang tot de kerk 

efficiënter en beter gereguleerd worden. Hierdoor kan aan meer mensen dan 

voorheen toegang tot de kerk verleend worden. De toewijzing van sleutels en 

toegangscodes is vastgelegd in een sleutelprotocol door de kerkrentmeesters. 

De coördinatie van het systeem is in de handen van onze koster Kaj Dirks. 

 

Studentenwerk 

De door ons bij de PKN aangevraagde subsidie voor het studentenwerk is 

helaas niet gehonoreerd. Het is desalniettemin ons vaste voornemen om het 

studentenwerk, dat wij als belangrijk en richtinggevend zien, voort te zetten. 

Daartoe is een werkgroep uit de kerkenraad opgezet die aan de slag gaat om 

ideeën en plannen te inventariseren en te ontwikkelen. We vertrouwen erop u 

binnenkort te kunnen berichten over initiatieven. Wie zich geroepen voelt 

hieraan een bijdrage te leveren wordt van harte opgeroepen zich te melden, 

alle hulp is welkom. 

 

Studie naar de openstelling 

Zoals eerder gemeld is van het rijk en van de provincie subsidie ontvangen om 

een studie te financieren naar de mogelijkheden die de museale functie van 

ons gebouw biedt. Het is de bedoeling dat die studie, die zal worden verricht 

door bureau Stiel, concrete adviezen zal bevatten om de dagelijkse 

openstelling ten minste kostendekkend te maken. Er wordt nu een 

klankbordgroep samengesteld om bureau Stiel te begeleiden. Wie zich 

geroepen voelt onderdeel uit te maken van deze klankbordgroep wordt 

uitgenodigd zich te melden.  

 

Liturgie 

Er is helaas onvoldoende respons geweest op de oproep in de Tref van vorige 

maand om bij het verzorgen van de liturgie te helpen. Zoals toen al 

aangekondigd zullen we daarom vanaf begin volgend jaar overgaan op een 

simpele liturgie in combinatie met liedboeken. Wij zullen u vanzelfsprekend 

tijdig informeren over de nieuwe opzet van de liturgie. 

 

Ernst Stoker 

Scriba 
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Van de kerkrentmeesters van de Westerkerk 

 

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd zowel op financieel als bouwkundig 

gebied. Er is hard gewerkt aan een financieel gezondere basis die bovendien 

meer toekomstbestendig is en daarbij moeten er soms onvermijdelijke maar 

pijnlijke keuzes worden gemaakt.  

Al jaren blijven de inkomsten uit uw vrijwillige bijdragen vrijwel constant en 

dat is op zich al een prestatie met een jaarlijks dalend ledenbestand. Uw 

bijdrage is een belangrijk onderdeel om de Westerkerk in het hart van de stad 

te behouden, zoals dat zo mooi omschreven wordt; ‘in een spoor van eeuwen’ 

Mogen we u toch vragen of er misschien nog wat ruimte is mogelijk een extra 

bijdrage of eventueel natuurlijk een periodieke verhoging van uw bijdrage. 

Daarnaast willen we u attenderen of ook een wat hoger belastingvoordeel te 

behalen door uw bijdrage voor minimaal 05 jaar vast te leggen; zodoende 

wordt de gehele gift jaarlijks in aftrek genomen en heeft u niet – meer – te 

maken met een drempel (die in veel gevallen zo fors is dat er amper een 

belastingvoordeel volgt). Zo kunt u meer bijdragen terwijl dat door het 

belastingvoordeel vaak netto niet veel hoeft uit te maken. 

Daarnaast attenderen we u op de mogelijkheid om de Westerkerk ook in uw 

testament te vermelden. 

Mocht u vragen hebben over een periodieke of eenmalige gift, nalatenschap 

laat het gerust weten. 

We willen u hartelijk danken voor uw bijdrage en wensen u mooie dagen en 

een goed 2026! 

 

Ben Hak 

Voorzitter Kerkrentmeesters 
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DIACONIE 
 

Wederom heeft Hans Jütte (van de financiële administratie) de Diaconie van 

de Westerkerk op de hoogte gesteld van de collecteopbrengsten ten behoeve 

van de Diaconale collectes in het 3e kwartaal van 2025. De getoonde bedragen 

zijn overgemaakt naar de desbetreffende goede doelen. Bijgaand treft u een 

specificatie aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ernst Stoker, Klaas Winters 

              Penningmeester & voorzitter Diaconie 

 

We collecteren al geruime tijd dit jaar voor de vereniging ‘Heen en Weer’. In 

september heeft de Diaconie van de Westerkerk een gesprek gehad met 

mevrouw Maarschalk. Ze heeft een mondelinge toelichting gegeven over de 

doelstellingen van de overkoepelende vereniging en de onderliggende 

(buurt)stichtingen (zie ook https://heenenweeramsterdam.nl/wie-zijn-wij/). 

Bovendien werd duidelijk dat er ook gemeentelijke toestemming is om op 

zondag te rijden, maar hier zijn dan wel vrijwilligers (net zoals op de andere 

weekdagen!) voor nodig. Wanneer u denkt dit is wel een mooie 

vrijwilligerstaak voor mij, meldt u aan, zie de website. Het is ook belangrijk dat 

andere Amsterdamse kerken dit bekend maken en vrijwilligers aandragen voor 

deze zondagse diensten.  

 

        Klaas Winters 

              Voorzitter Diaconie Westerkerk 

 

Collecteopbrengsten Q3 2025 

Doel   Opbrengst 

Right to play  € 486,88 

Stichting Jeugd Sportfonds   € 271,18 

Stichting Heen en Weer  € 395,58 

SOS Kinderdorpen   € 519,65 

Voedselbank Centrum/Oud-West  € 923,34 

Unicef   € 941,43 

Armoedefonds  € 402,41 

Warchild   € 345,25 

Small Steps 2 Success  € 463,17 

     

Totaal   € 4.748,89 

https://heenenweeramsterdam.nl/wie-zijn-wij/


 

 

22 

 
Kerstattentie 
In de adventsperiode denken we ook dit jaar weer aan een attentie voor 

mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een plantje waardoor 

het binnen weer wat vrolijker wordt, en waarvan het gebaar van het contact 

met een ander de eenzaamheid wat kan verlichten. 

De kerstattentie staat op zondag 14 december klaar in de kerk. Het verzoek 

aan u is, om één of twee plantjes te bezorgen bij een (on)bekende. Als 

diaconie van de Westerkerk weten we dat dit gebaar bijzonder op prijs wordt 

gesteld. 

N.B. De kerstattentie wordt bezorgd bij mensen die vanuit de pastorale 

bezoekgroep zijn voorgedragen. Kent u ook iemand die een dergelijk gebaar 

vanuit de Westerkerk zou waarderen? Wilt u dan zo vriendelijk zijn de naam 

en eventuele adresgegevens uiterlijk 7 december door te sturen naar Babette 

van der Duin van het secretariaat, info@westerkerk.nl. 

 

Kersttrefmaaltijd 

Ook dit jaar wordt er met een feestelijke Kersttrefmaaltijd bijzondere aandacht 

gegeven aan samen Kerst vieren in de Wester. De Kersttrefmaaltijd is op 

dinsdag 16 december. Let op: de datum is gewijzigd ten opzichte van wat 

vorige maand in de Tref stond. 

Aanvang: 18.00 uur. U bent van harte welkom. Het is mogelijk om u vanaf 

maandag 8 december voor deze maaltijd in te schrijven 

via info@westerkerk.nl of bellen naar het nummer van de Westerkerk (020-

6247766). Kosten €7,00 per persoon. 

Afgaande op vorige jaren, belooft het een feestelijk kersttreffen te worden. 

Met vanzelfsprekend aandacht voor het kerstverhaal en bekende kerstliedjes 

(op de piano begeleid). En dat is er natuurlijk nog de heerlijke maaltijd 

geserveerd door een groep trouwe vrijwilligers. 

N.B. In januari vindt de Trefmaaltijd plaats op 21 januari. Dat kunt u alvast in 

uw agenda noteren. 

Ik hoop u te zien op 16 december. En, mocht u nog niet eerder bij 

de Trefmaaltijd zijn geweest, ook dan bent u van harte welkom! 

Ten slotte wil ik vanaf deze plaats de Kookgroep heel hartelijk bedanken, en 

mijn waardering uitspreken voor de energie, aandacht en liefde die ook in 

2025 van de Trefmaaltijden een enorm feest gemaakt heeft. Dat is een fijn 

gevoel om ook in 2026 weer verder mee te kunnen gaan. 

 

 

mailto:info@westerkerk.nl
mailto:info@westerkerk.nl
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Inzameling Voedselbank 7 december 

Zoals we in de afgelopen jaren vaker doen, vragen we u op 7 december ook 

weer om houdbare spullen mee te nemen naar de Westerkerk, als aanvulling 

op de pakketten die de Voedselbank Amsterdam-Centrum/Oud-West uitdeelt 

aan klanten. 

Het gaat om de volgende houdbare producten, waar de Voedselbank écht 

behoefte aan heeft: afwasmiddel, toiletpapier & shampoo. 

Denkt u bij toiletpapier aan normale verpakkingen van vier rollen. 

Natuurlijk mag u meer dan 1 fles afwasmiddel of shampoo meenemen. Hoe 

meer, hoe liever! 

Neemt u alstublieft alleen deze producten mee. Aan bijv. snoep, chocolade en 

andere etenswaren heeft de Voedselbank niets. 

 

Jaap Kappert 

Diaken 

 

VRIJWILLIGERS IN DE WESTER  

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT: KERSTVERSIERPLOEG  

Beste gemeenteleden, 

De blaadjes worden langzaam geel en de eerste herfststorm van het jaar is 

weer gepasseerd. Deze wisselingen van de seizoenen betekent natuurlijk dat 

wij in de Wester weer aan de gang gaan met het regelen van de zaken 

rondom de kerstviering. Ook dit jaar zal onze mooie kerk weer verlicht worden 

door een mooie grote kerstboom. Het versieren van de kerk en de kerstboom 

is echter geen kleine klus. Wij zoeken daarom ook een ploeg van gedreven en 

voornamelijk gezellige Westerkerkvrijwilligers die willen helpen bij het 

versieren van de kerk op zaterdag 6 december vanaf 10:30u. Denk hierbij aan 

klusjes rondom het versieren van de kerstboom of het ophangen van het 

kerstgroen. Natuurlijk staat voor iedereen die zich opgeeft de koffie en 

versnaperingen klaar. Opgeven voor het versieren kan via: 

koster@westerkerk.nl. Hopelijk zien we elkaar dan en kunnen we samen alvast 

een voorproefje nemen van de kerstpret! 

 

Kaj Dirks & Yvo Snoeker 

Koster-beheerders 

 

mailto:koster@westerkerk.nl
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT: KERST IN DE WESTER 

 

 

 

Ja! Ik meld mij aan voor de volgende activiteit(en): 

 

 Woensdag 24 december Kerstnachtdienst 

0* Aanwijzen plaatsen, na de dienst inklappen en opstapelen klapstoeltjes 

0*     Ik wil/kan meedraaien in de BHV organisatie tijdens de Kerstnachtdienst 

0* Overige activiteiten rond de Kerstnachtdienst 

 

 Donderdag 25 december 1ste Kerstdag 

0*  10.30 – 11.45 uur meedraaien in de BHV organisatie 

0* Aansluitend aan de dienst helpen de stoelen in de kerk te draaien  

naar cantate opstelling  

 

 Vrijdag 26 december 2e Kerstdag Cantate 

0* 10.30 – 11.45 uur meedraaien in de BHV organisatie 

 

0* Zondag 11 januari 12.00 – 14.00 uur 

Aansluitend aan de dienst kerstboom opruimen, versiering inpakken en 

opruimen 

  

* graag aankruisen, bel voor meer informatie: 020-6247766  

Naam: …………………………………………………… 

Tel. of mobiele nr.: …………………………………… 

Emailadres: …………………………………………….. 

 

 

 

Veel dank voor uw aanmelding! Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld! 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT: COMMISSIE VAN ONTVANGST 

 

Als ik de Commissie van Ontvangst moet beschrijven dan is dat door te stellen 

dat bij elke kerkdienst, zondagochtend, zondagmiddag (cantatedienst) of bij 

speciale momenten zoals op kerstavond of tijdens de avonden in de Stille 

Week voor Pasen twee mensen onder het orgel staan om de mensen die voor 

de kerkdienst komen te verwelkomen met een vriendelijk woord en hen de 

liturgie voor de dienst te overhandigen. 

De mensen die dat doen maken deel uit van een groep van vijftien personen 

die om de beurt worden ingeroosterd om dit te doen. Gemiddeld komt elk van 

hen per jaar zo ongeveer 8-11 keer aan de beurt om bij de ingang te staan. 

 

Peter Stans 

Coördinator Commissie van Ontvangst 

 

IN GESPREK MET: TINEKE NIESING 

Dagelijks zetten onze geweldige vrijwilligers zich in voor het reilen en zeilen 

van de Wester! Wie zijn het? In deze rubriek stellen we steeds vijf vragen aan 

een van hen. Deze keer: Tineke Niesing, vrijwilliger in de Commissie van 

Ontvangst. 

Hoe ben je bij de Wester betrokken geraakt? 

Toen de Petruskerk in 1968 sloot ging ik samen met mijn vriend Rein, nu mijn 

man, bij ds. Hennie Visser in de Wester op catechisatie. We deden daar ook 

belijdenis, trouwden er in 1970 en lieten er onze beide kinderen dopen. 

Daarna zijn we er altijd blijven komen. Ook toen we naar Aalsmeer 

verhuisden, waar we op kerkelijk gebied onze draai niet konden vinden. Zo 

hebben we na Hennie Visser ook zijn opvolgers, Nico ter Linden, Fokkelien 

Oosterwijk en nu Herman Koetsveld mee mogen maken. 

Waar help je mee als je in de Wester bent? 

Door de jaren heen heb ik geholpen bij de maaltijddiensten die in het verleden 

vaak gehouden werden. Verder heb ik een aantal jaren de kinderkerk geleid. 

Dat was in de tijd dat er veel meer kinderen met hun ouders meekwamen dan 

nu. Nu draai ik al weer een tijdje mee in de Commissie van Ontvangst. Dat is 

heel leuk, want je spreekt daardoor  veel kerkbezoekers. Vrijwilliger zijn van 

de Wester geeft mij een goed gevoel, omdat je daarmee helpt het kerkelijk 

leven in stand te houden. 
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Wat doe je zoal als je niet in de Westerkerk bent? 

Heel veel. Ik ga er graag op uit, zowel dicht in de buurt als verder weg. Maar 

ook loop ik warm voor concertbezoeken, balletvoorstellingen en 

museumbezoek. Mijn hele leven beweeg ik al veel: van ballet tot bodyshape 

en wandelen. Maar lekker lezen of muziek luisteren kan mij ook bekoren. In 

een verpleeghuis in Aalsmeer doe ik vrijwilligerswerk, wat mij veel voldoening 

geeft. En natuurlijk niet te vergeten onze twee kinderen en vijf kleinkinderen 

die voor de nodige gezellige drukte zorgen. 

Wat zijn jouw ideeën/ wensen voor de Wester? 

Ik wens en hoop nog vele jaren in de Wester te komen vanwege de bijzondere 

sfeer en de uitstekende predikanten die mij erg aanspreken. En niet te 

vergeten de muzikale omlijsting op het prachtige orgel en door de cantorij. De 

diensten beleef ik daardoor als feesten van Woord en muziek. Mijn idee voor 

de toekomst is om als opvolger een predikant aan te stellen die in de 

voetsporen van de vorige predikanten treedt. 

MUZIEK IN DE WESTER 

 

CANTATEDIENST 

Op Tweede Kerstdag 26 december om 10.30 uur wordt er weer een feestelijke 
cantatedienst gehouden. Er klinken maar liefst twee prachtige cantates van 
J.S. Bach: deel 6 uit het Weihnachtsoratorium, ‘Herr, wenn die stolzen Feinde 
schnauben’ (BWV 248-6) en ‘Wir danken dir, Gott, wir danken dir’ (BWV 29).  
 
Afscheid en dank 
De cantate ‘Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben’ is geschreven voor 6 
januari, bij ons bekend als Driekoningen, het feest van de verschijning van 
Christus. De cantate maakt deel uit van het Weihnachtsoratorium, een 
verzameling van zes cantates voor de zon- en feestdagen van Eerste Kerstdag 
tot en met Driekoningen.  
De cantate ‘Wir danken dir, Gott, wir danken dir’ (BWV 29) is een 
zgn. Ratswahlcantate. Deze cantates werden uitgevoerd bij de wisseling van 
het stadsbestuur van Leipzig en hadden tot doel God te danken voor de 
zegeningen van de stad en steun te vragen voor de nieuwe bestuurders. Kerst 
is bij uitstek de gelegenheid voor een uitbundige cantate waarin dank centraal 
staat! 
De muziek van de cantate zal regelmatig voor herkenning zorgen. Zo is in de 
sinfonia aan het begin de zgn. ‘nokia-tune’ te herkennen. En is de zetting van 
het openingskoor bekend als het ‘Gratias’ uit de Hohe Messe.  
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Uitvoerenden 
Het Westerkerkkoor zingt de koordelen van de beide cantates. Marjon Strijk 
(sopraan), Ingeborg Bröcheler (alt), Francis Ng (tenor) en Wessel van der 
Ham (bas) zingen de prachtige aria’s en recitatieven. De instrumentale 
begeleiding is in handen van het onvolprezen Ensemble ’t Kabinet. JanJoost 
van Elburg heeft de muzikale leiding. Voorganger is dr. Cristina Pumplun, Evan 
Bogerd bespeelt het orgel.  
  
Socials 
Wist u trouwens dat u de cantatediensten kunt volgen op de socials? Zowel op 
Facebook als op Instagram kunt u ons vinden onder Cantatewesterkerk.  
 
Graag tot ziens op Tweede Kerstdag!  

Thomas Kloppenburg 
Ouderling kerkmuziek  

  
  

PROGRAMMA MUZIEK 

 

Met Bach het jaar uit & Nieuwjaarsconcert 
Ook rondom de jaarwisseling organiseert de Duyschot Stichting weer een 
tweetal prachtige concerten. Traditiegetrouw gaan we het jaar uit met een 
'Met Bach het jaar uit' concert. Dit concert op 30 december wordt verzorgd 
door Matthias Havinga. De kaarsen in de kroonluchters branden weer voor een 
echt sfeervol concert! 
Op vrijdag 9 januari wordt het nieuwe jaar geopend met een vrolijk 
nieuwjaarsconcert door Evan Bogerd.  
Details: 
30 december: Met Bach het jaar uit – Bach by Candlelight 
Organist: Matthias Havinga 
9 januari 2026: Nieuwjaarsconcert 
Organist: Evan Bogerd 
Aanvang: 20.00 uur 
Kaarten: via Eventbrite of www.duyschotstichting.nl 
  
WesterCantorij 
De WesterCantorij heeft zich momenteel ondergedompeld in het 
kerstrepertoire. 
Dat was even een omschakeling na het prachtige Requiem project. 

http://www.duyschotstichting.nl/
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De WesterCantorij zingt een ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ op zondag 
21 december. Uiteraard zingen we ook tijdens de kerstnachtdienst op 24 
december. 
  
Lunchconcerten 
In de opmaat naar Kerst speelt Evan Bogerd wekelijks een lunchconcert op de 
woensdagmiddag, 13.00 uur. 
Daarin klinken de mooiste werken voor Advent en Kerst. 
Op 24 december eindigt de serie lunchconcerten, na een korte pauze 
hervatten we de lunchconcerten weer op 14 januari 2026. 
 

AMNESTY INTERNATIONAL 
 

Op 10 december wordt wereldwijd de Dag van de Mensenrechten gevierd. Op 

deze dag zetten mensen zich overal in door brieven en kaarten te schrijven 

voor negen verschillende personen of groepen die onrecht is aangedaan. 

Amnesty International moedigt deze actie aan en stelt mensen in staat om hun 

stem te laten horen. 

 

Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan deze belangrijke actie, 

organiseren wij op 3 december een schrijfavond. Tijdens deze bijeenkomst 

kun je alvast brieven en kaarten schrijven voor de mensenrechtenacties van 

10 december. We komen samen in het Prinsenhuis van 19:30 uur tot 21:00 

uur. Vergeet niet om je eigen internationale postzegels mee te nemen, zodat 

de brieven direct verzonden kunnen worden. 

 

Het schrijven van brieven is al jarenlang één van de meest effectieve 

actiemethoden van Amnesty International. Met letterlijk zakken vol brieven 

dringt Amnesty aan bij machthebbers overal ter wereld. Op deze manier 

maken we samen met mensen over de hele wereld duidelijk dat onrecht nú 

moet stoppen en dat mensen voor wie wij actievoeren, vrijgelaten moeten 

worden. 

 

Resultaten uit het verleden 

• In 2024 schreven we voor een Turkse hoogleraar forensische 

geneeskunde, die inmiddels is vrijgelaten. 

• In 2023 voerden we actie tegen de doodstraf van een persoon in 

Alabama. In februari 2025 is deze straf omgezet naar levenslange 

gevangenisstraf. 
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• In 2022 schreven we over de dood van een 80-jarige vrouw in Frankrijk. 

Onlangs is bekend geworden dat de agent die een traangasgranaat op 

haar heeft gegooid, zal worden vervolgd. 

Doe mee!! 

Laten we ook op 3 december weer massaal brieven schrijven en zo een 

krachtige boodschap van solidariteit en gerechtigheid de wereld in sturen. 

 

Nicolette Besemer 

Amnesty Schrijfgroep 

HET WINKELTJE – KERSTCADEAUS MET EEN VERHAAL 
 
De feestdagen komen eraan, en in ons Winkeltje vindt u weer een prachtige 
selectie kerstcadeaus. Dit jaar hebben we onder andere een fijn zilveren en 
verguld kettinkje met de Westertoren — een bijzonder geschenk met een 
herkenbaar Amsterdams tintje. 
Daarnaast is er een ruime keuze aan sfeervolle kaarsen voor de donkere 
dagen, een mooie collectie kerstkaarten en de schitterende Delfts blauwe 
kerstballen. Ook zijn er kerstballen met de opdruk van diverse kunstwerken én 
natuurlijk mag de welbekende Westertoren-kerstbal niet ontbreken. 
Op zoek naar iets unieks? Onze wisselende collectie handgemaakte 
natuurstenen beeldjes biedt voor elke smaak een bijzonder cadeau. 
Kortom: voor iedereen is er wel iets moois te vinden. Kom gerust even langs 
en laat u inspireren! 
 

Thomas Kloppenburg 

Ouderling kerkmuziek 

 

VERHUUR 
 

De kerk wordt deze maanden uiterst intens gebruikt. Een doel voor dit jaar is 

om de omzet van de kerk te laten stijgen, dus ook de verhuuromzet. Ik ben 

blij te constateren dat de verhuuromzet dit jaar inderdaad gaat stijgen. 

De keerzijde van het intensievere gebruik van het gebouw is dat het 

ingewikkelder wordt om alle activiteiten goed langs elkaar heen te plannen. 

Daarbij komt dat we soms nog aan het zoeken zijn wie welk deel van Elka 

hierin oppakt. We doen ons best dit zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. 

Een enkele keer wil het weleens schuren; schroom dan niet je ervaring te 

delen via verhuur@westerkerk.nl. Zo wordt voor ons ook duidelijk waar het 

mailto:verhuur@westerkerk.nl
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schuurt en hoe het vloeiender zou kunnen. Met elkaar kunnen we veel 

bereiken. 

We kijken dankbaar terug op een succesvolle maand november. Het was 

vooraf soms best spannend hoe een en ander in elkaar zou passen. Het 

gebeurt namelijk weleens dat een dagplanning er ongeveer zo uitziet: 

08:00 levering materialen 

08:45–09:15 ochtendgebed 

09:15 start opbouw evenement (horeca en techniek) 

16:00 doorspreken met alle betrokkenen 

17:00 aankomst eerste gasten 

23:00 einde evenement en start afbouw 

01:30 start schoonmaak toiletten en kerkzaal 

02:30 einde afbouw 

06:00 einde schoonmaak 

06:00 start opbouw stoelen en liturgisch centrum 

08:00 kosters ochtenddienst komen binnen 

09:00 einde opbouw stoelen en liturgisch centrum 

10:00 deuren open voor kerkdienst 

U begrijpt: dat is soms best spannend. We bouwen bij alle onderdelen in de 

planning extra ruimte in, zodat we zeker kunnen zijn dat de ochtenddienst 

vlekkeloos kan verlopen. 

De maand december is traditioneel gevuld met een aantal kerstconcerten. 

Daarom worden de kerkdiensten veelal in de stoelopstelling zoals u gewend 

bent bij de cantatediensten gehouden. Zo kan de concertgever om 13:00 uur 

de kerk betreden en kan het concert in de middag plaatsvinden. 

Ik wens u allen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe. 

 

Samuël Strijbis 

Verhuurcoördinator 

 

 

KLIMAATKLOKKEN 
 

De zorg voor de aarde en al wat leeft staat centraal binnen het Christelijke 

geloof. Vanuit deze diepgewortelde overtuiging vormt aandacht voor het 

klimaat een vanzelfsprekend en essentieel onderdeel van de boodschap van 

onze kerk. Als geloofsgemeenschap voelen wij ons verantwoordelijk voor de 
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schepping en worden we gemotiveerd om actief bij te dragen aan een betere 

toekomst voor mens en milieu. 

Vorig jaar organiseerde onze kerk een bijzonder succesvolle en drukbezochte 

klimaatviering. Tijdens deze viering kwamen verschillende geloofsrichtingen 

samen om, in een sfeer van verbondenheid, aandacht te vragen voor de 

klimaatcrisis. Deze bijeenkomst vond plaats voorafgaand aan de landelijke 

klimaatmars en benadrukte het belang van gezamenlijke actie en solidariteit, 

zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap. 

In het afgelopen jaar hebben wij tweemaal de klimaatalarm-klokken laten 

luiden van 11.55 tot 12.00 uur. Dit initiatief is voortgekomen uit de 

samenwerking tussen ‘de jonge klimaatbeweging’, ‘grootouders voor het 

klimaat’ en ‘wij zijn groene kerken’. Met het luiden van de klokken op dit 

specifieke tijdstip willen wij, samen met anderen, het klimaat nadrukkelijk op 

de politieke agenda houden tijdens de kabinetsformatie. Op deze manier laten 

wij als kerkelijke gemeenschap onze stem horen en vragen wij blijvende 

aandacht en actie voor het klimaat. 

Het zou goed zijn als de klimaatcrisis een nog duidelijker en sterker geluid 

krijgt binnen onze kerk. Daarom roepen wij de gemeente op om actief 

initiatieven te ontwikkelen en bestaande acties te ondersteunen. Alleen samen 

kunnen we een verschil maken voor het klimaat, nu en in de toekomst. 

 
Ernst Stoker 

 
 

Het klimaat en de kerk; een oproep 

 

Een kantelpunt: De ontmoeting met Marian Minnesma 
Vanaf het moment dat ik, als tv-redacteur bij een talkshow, Marian Minnesma 
van Urgenda sprak en zij me bekende dat ze regelmatig slecht sliep door 
deopwarming van de Aarde, gingen mijn ogen open. Marian had, volledig op 
eigen initiatief, een reis naar China gemaakt om daar zonnepanelen in te 
kopen. Haar doel was om een impuls te geven aan de Nederlandse 
energietransitie. Het zal begin jaren 2000 zijn geweest. Sinds die ontmoeting 
ervaar ik het klimaat als het meest urgente thema van onze tijd. 

 

De breedte van het klimaatprobleem 
Inzet tegen klimaatopwarming is een veelomvattend onderwerp. Het gaat niet 
alleen over het milieu, maar ook over klimaatrechtvaardigheid: de eerste 
slachtoffers vallen vaak in arme landen. Het raakt bovendien aan het 
verstandig gebruik van grondstoffen, het verzet tegen grote vervuilende 
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bedrijven en de drang naar steeds hogere winsten. Kortom, het is een 
maatschappijkritisch vraagstuk. 

 

Individuele keuze en verandering van leefstijl 
Het klimaatvraagstuk draait ook om individuele keuzes. Het gaat om een 
verandering van leefstijl naar een leven waarin ‘genoeg’ centraal staat, 
geïnspireerd door het Bijbelse principe ‘mij ontbreekt niets’; klimaatzorg zou 
toch voor christenen vanzelfsprekend moeten zijn. 

 

Christenen en klimaatactivisme 
Jarenlang heb ik me geschaamd dat christenen nauwelijks zichtbaar waren bij 
demonstraties. Dat lieten we liever aan seculiere organisaties als Greenpeace, 
Milieudefensie en later Extinction Rebellion over. Tegenwoordig is dat gelukkig 
veranderd. Christenen doen nu actief mee, ook in geweldloze maar 
vastberaden demonstraties. We beseffen steeds meer dat het niet goed gaat 
met de Aarde—en dat willen we niet laten gebeuren! 

 

Hoop en voortschrijdend inzicht 
Er is hoop: wereldwijd groeit het besef over wat de opwarming van de Aarde 
veroorzaakt, over het uitsterven van diersoorten en de vervuiling. We stellen 
ons steeds vaker de vraag: wat kunnen we doen, of juist laten? Op wie 
moeten we ons protest richten? Dit alles vraagt om veel studie en dialoog. 

 

Uitnodiging tot reflectie 
Daarom wil ik via deze Tref een eerste vraag aan u stellen: wat was voor u het 
moment waarop de opwarming van de Aarde u persoonlijk raakte? En waar 
heeft dat toe geleid in uw eigen leven? 
 

Elske Scholte 
Gemeentelid 

  
 

GRAVEN IN DE WESTER  
 

Michel le Blon, begraven 3 mei 1658 grafnummer onbekend 

Ook voor deze Tref heb ik dankbaar gebruik gemaakt van een verzoek dat via 

de mail binnen is gekomen. Van een nazaat van Michel Le Blon. De zoektocht 

op internet leverde al direct de nodige vragen op. Wanneer was Michiel Le 

Blon geboren en wanneer overleden? De bronnen geven in beide vragen 

verschillende antwoorden. Geboren in 1587 of in 1590? Overleden in 1656, 
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1657 of in 1658? En schreef je zijn achternaam nu als Le Blon, of Leblon? 

Uiteindelijk is de datum van de begrafenis geregistreerd op 3 mei 1658, de 

achternaam alleen geschreven als Le Blom. De vraag over de 

overlijdensdatum lijkt dus beantwoord.  De meeste hedendaagse bronnen 

geven als geboortedatum 9 juli 1587 aan, de geboorteplaats Frankfurt am 

Main.  

Michiel kwam rond 1610 in Amsterdam aan. In zijn werkzame leven oefende 

hij een aantal beroepen en functies uit, goudsmit, graveur, kunstverzamelaar, 

maar ook politiek agent. Hij was tijdgenoot en zeer goed bevriend met Joost 

van den Vondel, die regelmatig over hem schreef. Tot aan een grafopschrift 

aan toe (zie hieronder).  Hij stond ook in verbinding met Constantijn Huijgens, 

getuige bewaard gebleven brieven. Als kunstverzamelaar en handelaar  was 

Michiel o.a. betrokken bij de verkoop van het werk van Rubens. Als kunstenaar 

zijn nog de vele gravures bewaard gebleven en overal ter wereld nog te 

bekijken. Als diplomaat was hij werkzaam voor het Engelse hof, maar ook voor 

het Zweedse koningshuis. In 1638 werd hij door de Republiek naar Brussel 

gezonden om na te gaan in hoeverre Spanje bereid was om vrede te sluiten. 

Le Blon ondernam vele reizen, maar de ruimte hier is te beperkt is om ze 

allemaal weer te geven. Op de site van de RKD staat een mooi overzicht, 

evenals de vele functies die hij tijdens zijn leven verder nog meer heeft 

ingenomen.  

 

Grafopschrift van Joost van den Vondel 

Hier zwyght gedienstigheit, de gunst 

Van elck, tot elck, en lust tot kunst, 

Le Blon, eer Afgezant van Sweden 

By Groot Britanje, en heusch van zeden.  

Wat of dees ryxtrompet beduit?  

's Mans naklanck duurt, de stem ging uit. 

 

 

Portret Michiel Le Blon,  

kunstenaar onbekend 

 

 

 

 

Bronnen:  
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https://www.dbnl.org/tekst/_gid001194801_01/_gid001194801_0

1_0033.php 

http://www.biografischportaal.nl/persoon/45540570 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search?q=Michiel+Le+Blon&sortB

y=Relevance 

https://app.fta.a 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Portret_van_Michel_le_Blon_%281587-

1657%29._Agent_van_koningin_Christina_van_Zweden,_goudsmid_en_graveu

r_Rijksmuseum_SK-A-205.jpeg 

rt/nl/creator/9617f6ae80301d4a7d319fb7fd1f7a70ccab977f 

https://www.boijmans.nl/collectie/kunstenaars/10848/michiel-le-blon 

https://www.dbnl.org/tekst/vond001dewe08_01/vond001dewe08_01_0190.ph

p 

https://resources.huygens.knaw.nl/watermarker/media/huygens/original/3009.

pdf?pos_x=10&pos_y=3&use_border=true&all_pages=true&color=20%2C20

%2C20&text=%C2%A9+Universiteitsbibliotheek+Amsterdam%0A28V%0Ahttp

s%3A%2F%2Fresources.huygens.knaw.nl%2Fbriefwisselingconstantijnhuygen

s%2Fbrief%2Fnr%2F3009&font_size=1.5%25 

https://archief.amsterdam/indexen/persons?f=%7B%22search_s_register_typ

e_title%22:%7B%22v%22:%22DTB%20Begraven%22%7D%7D&ss=%7B%2

2q%22:%22Le%20Blom%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc

%22%7D 

Peter Stans 

Gemeentelid 
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Redactie comité:  

Ellen Meijer, Margriet ten Napel, Gemma Crijns, Dineke Verhoek, Maaike 

Luttikhuis, Ernst Stoker 

 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk 
door de belastingdienst aangewezen als ANBI.  
Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden 
Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.  
Ook de Duyschot Stichting heeft de Culturele ANBI status. 
Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of 
betreffende organisatie.   

 

Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente 

Kerkrentmeesters: NL 47 RABO 0109 2797 00 

Collecterekening: NL 51 RABO 0313 5519 28 

Stichting Vrienden Westerkerk: NL 30 RABO 0109 9279 66 

Diaconie Westerkerk: NL 46 INGB 0004 9718 00 

Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL 04 INGB 0003 8921 70 

 

 


